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Istanbul dört askeri tutukevinde bulunan 
2 bin 500 İlerici siyasal tutuklu, cezaevlerindeki yaşam koşullarının düzeltilmesini sağlamak amacıyla ölüm orucuna başladılar. Tutuklu aileleri de 12 Eylül'den bu yana ilk kez geniş çaplı bir örgütlenmeyi başardılar. 350 kişilik bir grup halinde 7 otoböslük bir konvoyla Ankara'ya gidip MGK'ya bir dilekçe verdiler. Gerek tutukluların gerekse ailelerinin protesto eylemleri halen sürüyor. 
Tutuklular ve aileleri yurtdışındaki demokrasi güçlerinden de dayanışma bek- 


, yorlar. g Yazısı 3. sayfada 


nereye gidiyor? 
Sayfa 4'te 


Opel Heim'larında bir tatil günü H.M.Dörtyol/M.Ünal'ın 

röportajları 
Sayfa 6'da e 


Ankara'da Zimmermann'ın sınırdışı etme pazarlığı 
Sayfa 7'de 


İstanbul'da 2500 siyasal tutuklu ölüm orucunda 


29 Temmuz 1983 


SAYI: 10 
15 GÜNLÜK GAZETE 
Adres: Donau Str.1 
1000 Berlin 44 
Tel.: 030/624 60 92 


Olay, yollanan bir teleks mesajıyla da belgelendi Geri yollanan sığınmacılar Türkiye'de tutuklanıp 


özel kamplarda 


Federal Almanya'da siyasal sığınma isteği kabul edilmeyerek Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacılar, cunta ta- 


işkence görüyorlar 7; 


© Ulusİararası Af Örgütü adına bir rapor hazırlayan Profesör Walter Hirsch, çeşitli tanık ve belgelere dayanarak geri gönderilen sığınmacılar için Diyarbakır ve Tuhceli'de iki kamp kurulduğunu saptadı 


Cunta Irak Kürdistanı'na ABD çıkarları için saldırdı 


Irak Kürdistanı'nda tehlikeli serüvenler 


.Cuntanın Irak Kürdistanı'na Mayıs ayr- nın son günlerinde gerçekleştirdiği askeri saldırının arka planında yatan nedenler dünya kamuoyunun gözleri önüne serilmeye başladı. Cuntanın sas olarak gerici Bağdat rejiminin rahat soluk almasını sağlamaya çalıştığı anlaşılıyor. Bu arada Iran ordusunun beklenen bir saldırısı ile Saddam rejiminin çökmesi halinde Türkiye'nin Kerkük petrol bölgesine ilhak etmek için yeni bir askeri harekatı planlamış olduğu da ileri sürülüyor, 


m Yazısı 5. sayfada 


‘SAĞDAKİ keş 


yarbakır ve Tunceli'de kurulmuş özel kamplara götü- - rülüyorlar. Burada 3-4 hafta süren ağır işkencelerden geçirilerek sorgulanan sığınmacılardan suçunu “itiraf” (1) edenler tutuklanıp cezaevine konuyor. Olay Uluslararası Af Örgütü adına bir rapor hazırlayan Profesör Walter Hirsch'in raporunda kamuoyuna açıklandı. Daha sonra Federal Alman Dışişleri Bakanlığı'nca, Ankara'daki Federal Alman Büyükelçisi Öncke'nin bir raporuna dayanılarak, Zimdorf'daki Federal Sığınma Dairesi'ne gönderilen bir teleks mesajında belgelendi. 
Özellikle Kürt sığınmacılar bu uygulama- dan etkileniyorlar. Bu durumda siyasal sığınma başvurusu halen incelenmekte olan Türkiyeli ilericilerin bu isteklerinin hukuksal ve insancıl bir zorunluk haline geldiği belirtiliyor. 


m Yazısı 7. sayfada 
Cunta, Türkiye 
Barış Komitesi davasında 


Ruhr'da insan canı ucuzdur 
Yücel Feyzloğlu'nun röportajı Sayfa 13'de 


Cunta seçimlere sadece “icazet verdi- . 


ti” MDP, Halkçı Parti ve Anavatan partilerinin katılabilmesini sağlamak için karar Üstüne karar çıkarıyor. Gazelemizin baskıya hazırlandığı dakikalarda alınan son kararla Ağustos ayı sonuna kädar en az 30 kurucu üyesinin “yasal” durumu kesinleşmeyen partiler bu seçimlere katılamayacak. Temmuz sonunda bu koşulu sadece MDP, Anavatan ve Haikçı partiler yerine getirmiş durumdalar, 


m Yazısı 3. Sayfada 


Gerek bu madde, gerekse Anayasa" nın tamami İse, İşçi sınıfının, emekçi- 


sa'yı Milli Güvenlik Konseyi adını taşıyan cunta kendi elleriyle hazırlamıştı. 
Böylece cunta ile iriliufaklı sermaye sınıfları arasında, onların değişik politik temsilcileri arasında bir sözleşme yapılmış oluyordu. Buna göre, cunta işçi sınıfına ve emekçilere kendi partilerini kurdurtmayacak, ama bunun dişında burjuvazinin, tekellerin kendi aralanındaki çıkar farklılıklarına dayalı ayrı ayn partiler kurma, ülke yönetimine katılma ve iktidara gelme haklarına da dokunmayacaktı. 


Fakat generaller, BTP'yi kapatarak bugüne kadar 250'den çok parti kurucusunu veto ederek, bu veto hakkını milletvekili adayları üzerinde de aynı keyfilikle kullanacağını şimdiden göstererek kağıt Üzerinde yazılı şeylerin bir önem taşımadığını, siyasi partilerin “cunta demokrasisindeki siyasi hayatın vazgeçilebilir” unsurları olduklarını ve ancak “cuntanın izniyle” kurulabileceklerini anlattı, Böylece, kendi eliyle hazırladığı Anayasa'yı bile çiğneyecek kadar gözükara, ama bir o kadar da zayıf olduğunu dostuna-düşmanına ispat etti; sözleşmeyi bozdu. 

Demokrat Parti'nin Celal Bayar gibi 


Bu Anayasayla 


Ahmet KARDAM 


Kiliç artıklar dışında, MOP ve Özal'ın Anavatan Partisi dışında, tekelci burjuvazinin ve genel olarak burjuvazinin tiler cuntadan desteklerini çekmiş görünüyorlar. Bununla da yetinmeyip bir yandan cuntayı Anayasa'yı çiğnemekle suçlarken, öle yandan da tehdit ediyorlar. Dedikleri özetle şudur: 

-Eğer partilerin Anayasa'da belirtildiği gibi serbestçe kurulmasına ve seçimlere katılmasına izin verilmeyecek olursa, o zaman "parlamento dişi muhalefet” oluşur, parlamentonun otoritesi kalmaz ve siyasi istikrar bozulur. 

lik önce şunu görmek gerekir ki, Türkiye'de siyasi istikrar çoktan bozulmuştur. O kadar ki, cunta şimdi eski AP kadrolanna bile güvenemiyor. Ne açık diktatörlüğünü sürdürebiliyor, ne de vaadettiği “demokrasiye” geçebiliyor... 

Ikincisi, bugün cuntayla karşı karşıya gelmiş olan sağ ve “ılımlı” güçler ya” nn gene uzlaşsalar bile, Türkiye'de siyasi istikrar gene de sağlanamaz. Bunun ekonomik, maddi temellerinin olmayışı bir yana, Türkiye halkının ezici çoğunluğunu oluşturan işçi ve emekçi sınıfların çıkarlarını savunan partilerin yasaklandığı, bunların ülkenin politik yaşamında söz sahibi olmadığı koşullarda 


politik istikrar diye bir şey zaten olamaz. 
Üçüncüsü, “Bu Anayasa ile memleket 

idare edilemez!” Sorun kimilerinin san- 


vi AURIU iyice kaçırdı 

Türkiye Barış Komitesi davasında savunmalara geçildi. Başkan Dikerdem'in ödünsüz ve cunlaya boyun eğmeyen savunmasının ardından askeri mahkeme duruşmada savaş hali hükümleri uygulanmasını kararlaştırdı ve savunmalara süre kısıtlaması getirdi. Bu arada Mahmut Dikerdem'in savunması için de savcilik suç duyurusunda bulundu ve mahkeme bunu hemen kabul etti. 


- > m Yazısı 5. sayfada 
ABD, Orta Amerika'da “ilan edilmemiş” bir savaş yürütüyor 


Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kostarika ve El Salvador'dan oluşan Orta Amerika Bölgesi, son haftalarda dünyanın “en sıcak” ve “en hareketli” noktalarından birisi durumuna geldi. ABD yönetimi bölgedeki gerici hükümetler ve diktatörlüklerle işbirliği halinde bir yandan, Nikaragua Devrimini boğmak ve öte yandan da, bölgede yükselen anti-emperyalist, demokratik ve devrimci hareketi bastırmak için faaliyetlerini ve saldırılarını artırmış bulunuyor. 

ABD yönetimi bölgedeki gerici güçlerle birlikte komşu ülkeler olan Honduras, El Salvador ve Guatemala sınır bölgelerine yeni askeri birlikler yığdı. Şimdi onlar,” Somoza artıklarıyla birlikte Nikaragua'daki halk iktidarını devirmeyi hedefleyen yo-Bun bir saldın hazırlığı içindeler: 

m Yazısı 9. sayfada 


işçi 
ŞİRKETLERİ 
İFLASIN 
EŞİĞİNDE 


Transtürk Holding'e bir kalemde 28,5 milyar lira sağlayan devlet, daha az parayla kurtanlabilecek olan yüzbinlerce orta-Ba sahip işçi şirketlerini, bir buçuk yılı aşkın bir süredir oyahyor. Nitekim, DESIYAB'ın açıklamasına göre, şu an zor durumda bulunan 450 bin ortağa sahip 
235 işçi şirketini kurtarmak için, 25 mik 
yar lira yetecek. 

Büyüklere “kurtarma” adı altında milyarlar aktarılırken, devletten kuruş alamayan işçi şirketleri bir bir batıyor. Nitekim işçi şirketlerinin en büyüklerinden İşkur, Dokuman ve Türkmen Kadife, iflas ede- 


m Yazısı 10. sayfada 


Yazısı 12 ve 13. sayfalarda 


ONBEŞ GÜNDE TÜRKİYE mm GÖ 


12 Temmuz 


© Gazeteci M. Ali Birand, “Nokta” Dergisi'ne yaptığı açıklamada, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin kuşkuları olduğunu belirterek, “AET'ye göre Türkiye biçimsel demokrasiye geçiyor” dedi. 


13 Temmuz 


© Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği Idari Ateşesi Dursun Aksoy sabah saatlerinde arabasının içinde vurularak öldürüldü. Olayın sorumluluğunu ASALA üstlendi. 

© Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Belediye Başkanı Timur Metin 150 belediye işçisi- ne tek tip lacivert iş elbisesi dağıttı, Ancak elbiselerin dağıtılma gerekçesi çok ilginç. Kentin aynı zamanda kaymakam olan ve Cunta tarafından belediye başkanlığını da üstlenmesi öngörülen Timur Melin gerekçeyi aynen şöyle açıkladı: “Işçilerin hepsine lacivert renk ve aym model iş kıyafetleri diktirdik. Böylece belediye işçileri görüldükleri her yerde kolayca farkedilebiliyorlar. Görevini terke- den, kaylaran işçileri yada iş sırasında 


oturan işçileri kolayca kontrol edebiliyoruz.” 


14 Temmuz 


© Paris'in Orly Havaalanında, yolcu işlemlerinin yapıldığı Türk Hava Yollan bürosunda patlayan bir bomba 7 kişinin ölümüne yol açtı ve 41 kişi de yaralandı, Havaalanını bir kan gölü haline getiren terör eylemini gene ASALA Üstlendi: Patlama sırasında Türk Hava Yollarına ait bir uçağın yolcu bilet ve bagaj işlemleri yapılmaktaydı. 


15 Temmuz 


© Teksif Sendikası yetkilileri bir açıklama yaparak, Kula mensucat fabrikasında çalışan 2 bin 200 işçinin iki yıldan bu yana zam farkları ile sosyal haklarını alamadıklarını bildirdi. 

© Devlet Bakanı Sermet Pasin bir açıklama yaparak, serbest bölgelere ilişkin paketin hazırlandığını ve hükümete sunulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, serbest bölgelerin altyapı tesislerinin yapımına yakında başlanacak ve bir 


ŞU BİZİM TÜRKİYE 


yıl sonra serbest bölgeler faaliyete geçecek. 


16 Temmuz 


© Türk-iş eski Genel Başkanı Ibrahim Denizcier, geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Denizcier, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye gitmişti. 

© Amasya'nın Suluova ilçesindeki Yeni Çeltek Kömür Ocağı'nda yeni bir grizu patlaması dâha meydana geldi. Grizu patlaması sonucu dört işçi yaşamını yitirdi ve ikisi ağır olmak üzere dört kişi de yaralandı. 


17 Temmuz 


© Kuruluş bildirgesini vererek tüzel kişilik kazanan on siyasi partinin vetolardan sonra hukuki statüsünü koruyan 
308 kurucu üyesi ve 15 Temmuz târihi 
itibarıyla belirlenen 123 il başkanından oluşan toplam 431 üyenin büyük çoğunluğunun işadamı ve serbest meslek sahibi olduğu belirlendi. 


tasalısının yetersiz olduğunu 


© "Taatleri tümünü yaptık” 


j kücük Nurettin'in hoyat 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 


Serbest meslek sahiplerinin yüzde 43, işadamlarının yüzde 23 oranında yeraldığı sıralamada, bürokratlar yüzde 16 ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Emekli askerlerin yüzde 7, esnaf ve köylülerin yüzde 4, öğretim üyelerinin yüzde 3, gagazetecilerin yüzde 1,9 oranında olduğu parti yöneticileri sıralamasında, işçi ve sendikacıların oranının ancak yüzde 2,1 olduğu saptandı. 


18 Temmuz 


12 Eylül'den bu yana gelen yabancı 
sermayenin miktarının, 1954-1980 dönemini kapsayan 26 yıllık sürede gelen yabancı sermaye miktarının üç katına ulaştığı açıklandı. DPT'nin yaptığı açıklamaya göre, 1954-1980 döneminde Türkiye'ye 228 milyon dolarlık yabancı sermaye girişine karşılık, 12 Eylül'den bu yana 602 milyon dolarlık yabancı sermaye girişi oldu. 


19 Temmuz 


© Tarım işçilerini taşıyan kamyonun Polatlı yakınlarında devrilmesi sonucu 
dört tarım işçisi hayatını yitirirken 51 
işçi de yaralandı. 


20 Temmuz 


© Devlet Planlama Teşkilatı'nın yaptığıaçıklamaya göre, Türkiye'de | milyon 
200 bin aile gecekondularda oturmaktadır. 1966 yılında 430 bin ailenin gecekondularda oturduğu ve o günden bu yana gecekonduda oturan ailelerin sayısının yaklaşık üç kat arttığı bildirilen açıklamada, İstanbul, Izmir ve Ankara'da nūfusun yüzde 60'ının gecekondularda oturduğu belirtildi. 


21 Temmuz 


© Yeni Düzen Partisi'nin Genel Başkanı Vahap Esendal ile birlikte dokuz kurucu üyesi cunta tarafından veto edildi. 
Böylece, son iki ay içinde yeni kurulan partilerin veto edilen kurucu üye sayısı 195'e ulaştı. 

© Federal Almanya'nın Içişleri Bakanı Zimmermann'ın Türkiye'yi i ziyareti Sas 


ginin sürekli reddedilmesini protesto amacıyla yaktı. Altunbaş'ın karısı ve çocukları halen Federal Almanya'da bulunuyorlar. 


22 Temmuz 


© Başbakan Bülent Ulusu'nun Ağustos başında Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne gireceği açıklandı. Turgut Sunalp'- m Genel Başkanı olduğu MDP'ye girmesi beklenenler arasında Maliye Bakanı Kafaoğlu'nun yanısıra Devlet Bakanı Ilhan Öztrak ve Turizm Bakanı Ilhan Evliyaoğlu da bulunuyor. 


23 Temmuz 


© Kurucu üyeliği Konsey tarafından veto edilen Erdal Inönü'nün milletvekili adayı olarak politikaya atılacağı açıklandı. 


23 Temmuz 


© Federal Almanya'da kaçak işçi olarak çalışmak için Yugoslavya sınırından Avusturya'ya geçmeye çalışan 14 Türkiyeli emekçi Yugoslav polisi tarafindan yaylım ateşine tutuldular. Kaçak işçi olabilmek için ölümü göze alan 14 yurttaşımizdan dördü yaralı olarak Yugoslav polisi tarafından yakalandılar. Geri kalanlanise Avusturya'da polisçe gözaltına alındılar yada kendiliklerinden teslim olmak zorunda kaldılar. Yakalanan emekçiler, kaçak işçi ticareti yapanbir “çeteye” adam başına 2 bin mark da ödeme yaptıklarını söylediler. 


© 
Türkiye Postası 


Türkiye Postası 15 günde bir Cuma günleri çıkar. Herausgeber: Vereinigung für Völker Verständigung und Solidarität, 1000 Berlin 44, Donaustr, 1 Verantwortlicher Redakteur: Mehmet Aksoy Zentralredaktion und Anschrift aller Verantwortlichen: 1000 Bertin 44, Donaustr. 1, Tel: 624 60 92 Herstellung: Eigenvertrieb Druck: Henke Rollenoffset, 1 Berlin 48, Säntisstr. 49 Banka Hesabı: Ahmet Muhtar 


“ Göbüt, Berliner Volksbank, BLZ 100 900 00, 


Cunta'nın Başbakanı 
Ulusu'nun çoban hesabı 


Cunta'nın Başkanı Ulusu'nun son basın toplantısı, gazetelerde “Vaatlerimizin tümünü yaptık” manşetiyle yeraldı. Ulusu, vaatlerini ve yaptıklarını iddia ettiklerini kalem kalem saymış. Ulusu'nun hesabı, tüm koyunları kurda kaplırdıktan sonra sürü sahibine hangi kuzuyu hangi kurdun yediğini, hangi koyunun nerede kaybolduğunu tek tek sayan, ağa kızıp yüzüne bir ça- 


nak yoğurdu firlatınca da “Oh, yüzümün akıyla çıktım bu işten”. 


diye övünen çobanın hesabina benziyor. Ancak gene de hakkım yemeyelim. Ulusu hükümeti gerçekten de Cunta'nın emper- 


Memleketimden insan manzaraları 


Nurettin yaz tatilini mezarlıkta geçiriyor ve topladığı bahşişlerle hem ailesine yardım ediyor, hem de okul masraflarını çıkarıyor. Karacaahmet mezarlığı, 8 yaşındaki Nurettin'in işyeri. Karnı acıkınca bir mezar taşının kenarına oturup ekmeğini kemiriyor. Nurettin'in işinden tek şikayeti, rekabetin günden güne artması, Türkiye'de yoksulluk ve işsizlik büyüdükçe küçük mezarcıların sayısı artıyor, kazançları da azalıyor. Mezarlığa ne kadar çok ölü gelirse, onlar o kadar seviniyorler. 


yalizme “vaatlerinin hemen tümünü” yerine getirdi... 


Karşı devrimcilere terörizm serbest 


Bir gazete haber başlığı: “Afgan mücahitleri, Kabil'de düğün bastı: 80 ölü” Haberin. içinde, devrimci Babrak Karmal hükümetini destekleyenlerin çoğunluk- ta bulunduğu ve aynı görüşteki ünlü sanatçıların yeraldığı bir düğüne ABD ve gericilikten destek alan karşı devrimci çetelerin saldırısı ve 80 kişiyi öldürmeleri övgüyle anlatılıyor. 

Düşünceyi bile terörist ilan edenlere, barışseverleri, sendikacıları, demokratları işçileri, gençleri “terörist” diye ipe çekme teşvikçiliği yapan bu tür basına göre, 80 kişiyi öldüren asilerin adı “mücahit” yaptıkları iş ise “sevap” ve “vatanseverlik”... 


Yeni bir rekor 


Türkiye işsizlikte Avrupa birinciliğini nihayet elde etti. Türkiye'yi Italya, Ingiltere, Danimarka ve Fransa izliyor. Işsizlik oranı, biraraştırmaya göre yüzde 18,2 bir diğer araştırmaya göre ise yüzde 20. 
Öte yandan çalışma yaşındaki 18-25 yaş grubundaki her üç gençten ikisi de işsiz. 
İşsizliğin büyük sorun olduğunun ileri sürüldüğü Fransa'da işsizlik oranı yüzde 31, Türkiye'yi yakından izleyen Ingiltere'de ise'yüzde 12. Uzmanlar, bu düzeyde Türkiye'nin işsizlikte Avrupa rekorunu elinde tutmaya devam edeceğini bildiriyorlar. 


Aysel Hanım'ın 
“Canım”ı 

Istanbul'da o Acıbadem Tomurcuk Apartmanı'nda oturan Ismet ve Aysel Güleç çifti 11 yıldan beri evlerinde “Camm” adlı bir maymun besliyorlar. Maymun'un çeşitli özellikleri arasında kola ile viski karışımı içkisinden vazgeçememesi de var. Viskinin nereden kaça bulunduğu bir yana, Aysel hanım ve Canım bu günlerde çok üzgünler. Nedeni, Canim'la aynı cinsten Efe adli bir maymu- nun bir kız çocuğunu parçaladığı haberi- nin gazetelerde yeralması, Aysel hanım ve Canim, Efe'nin durumunun Hayvanlan Koruma Derneği tarafından ele alınmasını ve onu kafese kapayıp sinirlerini bozdukları için de sahiplerinin cezalandırılmasını istiyorlar. 

3,5 milyon kişinin işsiz olduğu, kötü beslenme oranının kentlerde bile yüzde S0'yi aştığı, onbinlerce emekçinin, aydı- nın, gencin demir parmaklıklar arasına kapatıldığı ve darağaçlarının kurulduğu Türkiye'de, Allah Aysel hanımla Canım'ına başka keder vermesin!.. 


Hayvansever 


Parti'ye kaç veto gelecek 

Evren'e inat 13. partinin de kurulduğu şu günlerde, “Medeniyet-Hayvansever Tarım partisi” adlı yeni bir partinin daha kurulacağı ve ambleminin kedi olacağı bildiriliyor. Partinin program ve tüzüğünü Türkiye Hayvanlara Yardım Derneği Genel Başkanı hazırladı ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Cevat Bitirgen olarak ben, hayvanlanmizin geleceğini düşünerek, aynı ideal uğrunda mücadele eden arkadaşlarıma bir meşale oldum. Ben bu programı hazırlarken bile sağımda solumda silahlar konuşuyor. Zavallı müdafaasız köpekler hatta kediler bile acımasızca öldürülüyor. Bu barbarlığın durması için Medeniyet-Hayvansever Partisi şarttır”. 

Hayvansever Parti'nin kaç veto yiyeceği ve kurucuları arasında hangi hayvanların yer alacağı merakla bekleniyor. 


Canın bedeli 


Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazasında yaralanıp Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Cemile Çelik, eşi istenen 20 bin lirayı hemen 
ödeyemediği için hastahane kapısında 2 
saat bekletildi ve kan kaybından öldü. 
2 saat sonra, eşten dostan bulduğu 20 
bin lirayı getiren kocaya hastahane kapısında bekletilen karısının öldüğü bildirildi. 


Zimmermana'ın Türkiye'yi ziyareti siras sında, Abdullah Altüribaş adlı bir yurtta- 


şımız, İstanbul'daki Federal Almanya ` 


Başkonsolosluğu Vize İşlem Bürosu'- nun önünde kendini yakarak intihara kalkıştı. Çok ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunbaş için hekimler “Tıp açısından ölü” diyorlar, Halen can çekişmekte olan Altunbaş, kendini vize iste-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KOMŞUMUZ 


BULGARİSTAN'DA 


REISEN $ YURTTASLARIMIZA 


BURGAZ GÜNEŞKUMSALI'NDA 
ÖZEL YAZ TATİLİ PROGRAMI 


Gezi ücretlerinden örnekler 


1 Hafta 
uçak ile fullipansiyon 529.-DM'dan itibaren 


9 Eylül'den itibaren 
2 hafta fiyatına 3 hafta 
tatil yapın: 689.-DM 


SİZLERE SUNDUĞUMUZ HİZMETLER 


© Tatil programı Berlin-Burgaz-Berlin uçak seyahatı. 
Güneşkumsalı'nda otel ve üç öğün yemek. İsteyenler tatil süresince gruplar halinde tabidot yiyebilirler. 
Bunların yemek yeme yerleri ve çeşitleri konusundaki istemleri gözönüne alınır, isteyenlere yemek kuponu (Essentalon) verilir. Bu kuponlar Balkan Turist'in tüm lokanta ve 


otellerinize yerleştireceklerdir. Rehberlerimiz tatiliniz süresince her konuda sizlere yardımcı olmaktan zevk duyacaklardır. 


© Folklor eğlencesi 


.Balkan-Reisen konukları için Folklor 


danslar ile süslü bir gece düzenleyecektir. Bu eğlencede giriş ve sunulan yiyecekler müşterilerimiz için ücretsizdir. Ayrıca bu gecede rehberlerimiz sizlere Bulgaristan ile ilgili bilgiler vereceklerdir. 


© Panorama gezisi 


Güneşkumsalına geldiğiniz ilk veya ikinci günü yapılacak olan çevreyi tanıma gezisi ve kokteyli konukları-# mız için ücretsizdir. Bu panorama gezisi sizlerin tatilinizi en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. 


Lütfen broşür isteyiniz 


Adres: Balkan-Reisen, Gn 


r. 16 


eisenaust: 
1000 Berlin 61, Telefon:030/691 1018-6918002 
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AGIR SANSÜR 
KOŞULLARINDA 
“BASIN BAYRAMI” 
KUTLANDI 


© Basin üzerinden sansürün kaldırılışının 75. yıldönümünde Çağdaş Gazeteciler Derneği 


Genel Başkanının mesajı sansür yüzünden yayınlanamadı 
Tüm basının çok ağır sansür koşulları altında bulunduğu Türkiye'de, “Türk basınından sansürün kaldırılışının 75. yıldönümü kutlandı”, Cunta hükümetinin kilit örevler üstlenmiş bakanlarından Ilhan ztrak bu amaçla Istanbul'da düzenlenen bir törende konuştu ve hiç çekince duymaksızın “Basın hürriyeti korunacaktir” dedi. 


Aynı konuda Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay da bir mesaj yayınladı ve “Bugünkü koşullarda biz gazeteci ve basın mensuplarının bir bayram kutlaması sözkonusu değildir. 

, Biz sadece acı ve zor günler yaşamaktayız” dedi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı'nın bu demeci, “Sansürün kaldırılışının 75. yıldönümünde” Sıkiyönetim yetkilileri tarafından sansür edildiği İçin gazetelerde yer alamadı. 

Bu arada yeni Basın Yasası ile ilgili çalışmalar da son aşamasına geldi. Yeni basın yasasının ilkeleri Cunta Anayasasınca ayrıntılı olarak belirlendiği için yasa tasarısına ilişkin Türk basınında yer alan kimi eleştiri ve önerilerin sonucu etkilemesi olanaksız. Yeni yasa sadece “Anayasanın gereklerine uygun teknik düzenlemeler getirecek. Yasa tasarısı tekelci basin dişinda kalan yayınlara “korsan yayın” nitelemesi yöneltiliyor ve bu tür yayınların çıkarılmasını olanaksız ki- 

“Jacak hükümler içeriyor. Bunlar arasında 

* gazeteyi basan matbaaya da el konulması gibi “burjuvazinin mülkiyet ilkelerine” açıkça ters düşen hükümler de var, 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Sayfa 3 


Tutuklu aileleri de örgütlenip Ankara'ya gittiler 


İstanbul'da 2500 siyasal tutuklu ölüm orucunda 


Istanbul'da 2500 ilerici siyasal tutuklu askeri hapishanelerdeki koşulları protesto amacıyla açlık grevine başladılar. 
Açlık grevi tüm baskılara karşın genişleyerek sürerken tutuklu aileleri de aralannda örgütlendiler ve açlık grevindeki tutuklu yakınlarıyladayanışma sağlamak ve yardımcı olmak amacıyla harekete geçtiler. 


Açlık grevinin başlangıcında hapishane yönetimleri ve Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı üst düzey yetkilileri bir yandan grevi kırmak bir yandan da kamuoyuna sızmasını önlemek amacıyla bir dizi operasyona giriştiler. Ancak bir tutuklunun babasi protestoyu kamuoyuna iletmek amacıyla Sultanahmet cezaevi- nin önünde kendini yakmaya Kalkıştı, Yanan babason anda kurtarılırkentutuklu aileleri bu kez de Sultanahmet alanında, hapishanenin karşısında topluca açlik grevine geçmek üzere aralarında görüşmelere başladılar. 


Sıkıyönetim görevlileri gelişmelerin basına sızmasını önlemek için konuya özel olarak yayın yasağı getirdiler. Bu arada haberi yurtdışındaki merkez bürolarına geçmek isteyen bazı yabancı ajans ve gazete temsilcisinin teleks notları da PTT tarafından gerekçesiz olarak sansür- 


lendi, 


Açlık grevi onca baskıya rağmen sürerken grevdeki bazı ilerici tutukluların sağlik durumu bozuldu. Bu noktada tutuklu aileleri 7 otobüslük bir konvoyla ve toplam 360 kişi olarak başkente hareket 


ettiler ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine başvurarak istemlerini ileten bir dilekçeyi bizzat Kenan Evren'e vermek istediler, Evren tutuklu ailelerinin bu isteğini reddetti. Bunun Üzerine sözkonusu istemleri içeren dilekçe MGK Genel Sekreterliğine bırakıldı. 

Umulandan geniş boyutlara ulaşması üzerine Cunta olayı örtbas edemeyeceğini gördü ve tutuklu ailelerin dilekçesinin metnini kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı, MGK Genel Sekreterliğinden Genel Kurmay Koordinasyon Başkanlığına iletilen bir yazı ile olay kamuoyuna resmi ağızlardan da aktarılmış oldu. Sözkonusu yazı, gazetelerde yeraldığı biçimiyle aynen şöyle: 

“Istanbul'da Sağmacılar, Metris, Sultanahmet ve Kabakoş cezaetlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan siyasi suçlular- dan 150 kişinin aileleri Ankara'ya gelerek M.G. Konseyi'ne müracaat etmiş ve içlerinden 6 temsilci ile yapılan mülakatta şu istem ve yakınmalar tespit edilmiştir. 

a. Mahkum ve tutukluların 15 günden beri ölüm orucunda olduklarını ve bu duruma ivedi bir çözüm getirilmesini, 

b. Ziyarete giden ailelerin tartaklandıklarını, 

c. Tutukluların ellerindeki savunma ve iddianamelerinin alındığını, 

d. Tükenmez kağıt ve kalem verilmediğini, 

e, Ziyaretlerin kısıtlandığını, 

f. Mahkum ve hükümlülere kötü davranıldığını ve dayak atıldığını, 

g. Tutuklular arasında ayırım yapıldı- 


Ulusu ve bazı bakanlarla MDP'ye taze kan aranıyor 


“Sağdaki boşluk”dolmak bilmiyor 


© Önümüzdeki günlerde, Cunta, SODEP, Cumhuriyetçi Muhâfazakar lizminin ülkemizdeki en sadık görevliler 


y Hücre cezası infazının kaldırılması- 


i. Cezaevlerinin teftişe tabi tutulmasını ve tektip elbise giydirilmemesini dile getir- o rim.” 


_ _ŞIMDI, iyi bilinən bu genellemeler bir ; 


mişlerdir. 


mış ve ekte sunulmuştur. - 


A BAYDAR Yorum E= 


Kitleler... Kitleler... 


BIZE her zaman, ama özellikle şimdi kitleler gerek, Üzerimize çöreklenen diktatörlük, kitlelerin gücüyle, kitlelerle yenilecek. Diktatörlüğün alaşağı edilmesinin görünürde kazanacağı biçim ne olursa olsun, ülkemizin, halklarımızın aydınlık geleceği, açlığa ve zorbalığa dur deme bilincini kendinde bulacak olan kitlelerin elindedir. 


PEKİ kitleler bu gücü, bu bilinci nasıl, nereden bulacaklar ve sonuca nasıl ulaşacaklar? İşçi sınıfının bilimi, devrimlerin ve anti-faşist savaşımların tarihi bu sorunun cevabını açıklıkla ve yeterince veriyor: Kitlelerin bu bilince, bu güce varması, zorbalığa karşı ayaklanmanın zafere ulaşması bizim istek ve dileklerimize değil kimi zorunlu koşullara bağlı. Öncelikle, zorba yönetimlerin, sermaye diktatörlüklerinin emekçi yığınları ekonomik bakımdan geriletme, açlığa doğru itme politikalarını kitlelerin günlük yaşamlarında duymaları; ekonomik gerilemelerini çarşıda, pazarda, günlük yaşamda hissetmeleri gerek. Zorbalığı yaşamaları, çevrelerinde görmeleri, somut olaylarla tanımaları gerek. Lafı uzatmadan söyleyecek olursak, kitlelerin artik bu yönetim altında yaşamak istememeleri, kısaca nesnel koşulların hazir olması gerek. 


AMA bu kadan yetmiyor. Bir de kitlelerin bu memnuniyetsizliğinin, bu kıpırdanışının, sessiz bir boyun eğiş ya da mırıldanma olmaktan çıkıp diktatörlüğü devirecek bir güç olabilmesi gerek. Suskunluğun. 
haykırışa, yerinde saymanın gürül gürül akışa ve ayaklanmanın umutsuz bir intihar eylemi olmaktan çikip düzenli bir saldırıya dönüşebilmesi, yani zafere ulaşabilmesi için üç zorunlu ay daha var: Birlik, örgütlülük, önderlik... 


2. Ayrıca, yazılı bir dilekçeleri de alın-Durumu bilgi ve tensiplerinize arz ede- 


© Önümüzdeki günlerde, Cunta, SODEP, Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti ve Bizim Parti kurucularından 109'u hakkında karar verecek. 
SODEP için yeni veto söylentileri var 


Cunta usulü demokrasiye dönüş takvi- mi işlemeye başladıktan sonra kurulan partilerin sayisi 14 oldu. Edinilen bilgilere göre önümüzdeki günlerde bunlara bir kaç tane daha katılması olası, 


Kurulan partilerin hemen tümü Cunta'nın veto vurgununa uğradı. Cunta veto silahını pervasızca kullanarak kendi resmi partileri dışındaki partilere yaşam hakkı tanımamaya çabalıyor. Ancak Eyren'in itiraf etmek zorunda kaldığı gibi gene de “Mantar gibi parti kurulmasının önüne geçilemiyor”. 


Cunta bu konuda o kadar titiz ki daha kuruldukları anda bile herhangi bir siya» sal şansa sahip olmadıkları belli olan, yani bir anlamda zaten “ölü doğmuş” partilere bile veto silahını en ağır biçimde yöneltiliyor. Örneğin gazetemiz baskıya hazırlandığı sirada emekli general» lerden Alpaslan Demirel'in liderliğinde- ki Fazilet Partisi'nin kurucularından, Genel Başkan da dahil 17'si veto edildi. 
Gelecek hafla ise, MGK, Bizim Parti, Cumhuriyetçi Muhafizakar Parti ve SODEP kurucularından 109'u hakkında kararını açıklayacak. 


Sağdaki boşluk 


Daha kuruluş günlerinden itibaren cuntanın öngördüğü iktidar partisi göre vini üstlenmiş olan MDP, birtürlü örgütlenmesini geliştiremiyor ve başkeni kuislerinde kullanılan deyimle “sağdaki boşluğu” dolduramıyor. Liderliğine getirilen Amerikancı emekli general Turgut Sunalp'in “antipatik kişiliği”nin çok daha ötesinde sorunları olan bu parti, cuntaya ve onunla tam bir uyum içinde olan daha saldırgan, daha zorba, daha sömürücü tekelci kesimlere bir türlü rahat soluk aldıramıyor. 

Bu gerçek artık saklanamaz hale geldiveönümüzdeki dönemin resmi iktidar partisine yeni bir kan sağlamak amacıyla Başbakan Ulusu ile hükümetin “kilit” bakanlarından Ilhan Adnan Başer Kafaoğlu, Semih Bayülken, Ihan Evliyaoğlu ve Zeyyad Baykara'nın topluca MDP'ye katılmaları öngörülüyor. 


Kürt oyları için:İnan 


Ancak görünen şu ki MDP, kendine oy akışı sağlayabilecek bir taze kuna ha- 


len kavuşabilmiş değil Eski AP'nin örgül kademelerinde etkili politikacıları hala ve henüz MDP'ye destek vermiş degiller. Bu konuda MDP'nin “oy getirici” tek transferi Bitlisli Kamran Inan oldu. 
Türkiye tekelci sermayesinin en iyi yetiş» miş diplomatlarından ve ABD empetya- 


„ve MHP'nin uzantısı faşist parti de kuruldu: 
Cumhuriyetçi 
Muhafazakar 
Parti 


Evren durmadan yeni parti kurulmusından yakınırken sessiz sedasız bir parti daha kuruldu: “Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti. Danişma Meclisi Çanakkale üyesi Mehmet Pamak'ın liderliğinde kurulan parti, faşist MHP'nin yeni dönemdeki uzantısı olmaya aday, Nitekim Danışma Meclisi'nde sürekli faşist görüşleri savunan ve daha önce de MHP Çanakkale merkez ilçe üyesi olarak görev yaptığı kanıtlanan Pamak'ın ilk açıklamaları ve demeçleri de bu yargıyı kanıtlıyor. 


Cumhuriyetçi Muhafazakar Parti(CMP) Genel Başkanlığına getirilen Mehmet Pumak, ilk demeçlerinde MHP terminolojisine özel olarak yer verdi. Örneğin “Son Türk Devleti”, “Mili devlet” gibi belgiler Pamak'ındemeçlerinde yeraldı. Bu arada Tercüman gazetesinin Pamak'ın demeçlerine özel bir önem verdiği gözleniyor, 

Ancak Pamak'ın sahip çıkmak istediği MHP tabanının bütününü kucakladığını söylemek için henüz erken. MHP'nin lider kadrosuna yakınlığı ile tanınan ve MHP'nin “ideolog tayfası” tarafından yayin» lanan haftalık “Yeni Düşünce” dergisi, Pamak'ın partisinden özel bir vurgu yapmaksızın söz ediyor, 


rinden biri olan, i ünlü şeyh Gaydalı'ların oğlu Kamran Inan geçtiğimiz hafta sürdürmekte olduğu büyükelçilik görevinden istifa etti, Doğu'daki bir kisim Kürt oyları üstünde etkili olması umulan Kamran Inan, istifadan önce Evren ile görüştü ve ardından da MDP'ye katıldı. 

Bütün bunlara rağmen bu satırlar yazıldığı sıralarda henüz “sağdaki boşluk” doldurulabilmiş değildi ve belirgin bir 


SODEP ve HP 


Cuntanın öteki has partisi Halkçı Parti ise memurluktan emekli ve silik kişilikli başkanı Necdet Calp'in liderliğinde (!) 
SODEP'in bir kazaya uğramasını ya da zorlamalara dayanamayıp Halkçı Parti 


ile birleşmesini bekliyor. Henüz hiç bir 


il örgütünü tamamlayıp Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirememiş olan Halkçi Parti (HP) bir yandan da her firsatta SODEP ile birleşmeye açık ve hazır olduğunu ilan ediyor. Ama SODEP cephesinden bu açık davetlere beklenen olumlu yanıt bir türlü gelmedi. Nitekim Genel Başkanlığı Erdal Inönü'den devralan Cezmi Kartay bu konuda “Biz programımızı açıkladık. Bu ilkeleri benimseyenler partimize katılabilirler” diyerek tutumlarını birkez daha ortaya koydu, Başkentin deneyimli gazetecileri bu sözleri “Kartay yeni bir veto vurgununa davetiye çıkardı” biçiminde değerlendirdiler. 
Birleşme konusunda kapalı kapılar ardında ağır baskılara uğradığı belli olan bir başka parti de Turgut l'in Anavatan Partisi, MDP'nin başarısız kalışın- dan yararlanarak epey yol almışa benzeyen Turgut Özal'ın partisi, özellikle Doğu bölgelerindeki gerici Kürt burjuvaları arasında umulmadık bir destek buluyor, 


Çözümsüzlük 


Siyasal partiler konusundaki durum Türkiye tekelci sermayesinin ekonomik bunalımdan kaynaklanan siyasal çözümsüzlüğünün iyi bir aynası oluyor. ABD emperyalizminin yüklediği Ortadoğu'- daki tehlikeli ve saldırgan görevler için ülke içinde “siyasal ve sosyal istikrar” zorunlu koşul gören tekelci sermayenin cunta ile tam bütünleşmiş kesimleri, şu anda tüm güçlerini bu kördüğümü çözmeye verdiler. Ama şu ana kadar başari kazanabilmiş değiller. Bu da cuntanın “cunta usulü e dönüş” takviminde köklü değişikliklere yol açabilecek kadar önemli. 


ederek kendi yolunda dolu dizgin gidiyor. Üç yıllık bu gidiş, içinde yaşadığımız şu günlerde kitlelerin ekonomik gerilemeyi ve zorbalığı kemiklerinde, günlük yaşamlarında duymaya başlamalarını sağlayacak bir noktaya varmış bulunuyor. Türkiye emekçi insanı, yakın tarihin hiç bir döneminde içine bu ölçüde düşmediği bir ekonomik gerileameyi yaşıyor. Ve- bugüne kadar sık sik ve belki de biraz aceleci olarak tekrarladığımız- “açlık sınırına yaklaşma” artık tartı şılmaz bir hayat gerçeği oluyor. Şimdi, hele büyük işçi kentlerinin gecekondu mahallelerinde, yoksul semtlerinde, bebeler, geceleri gerçekten de açlıktan ağlıyor. Çocuklar güne aç başlıyorlar. Verem, Intihar, fuhuş olaylarının bu kadar çoğalması rastlantıdan ibaret değil. 


ÖTE yandan zulüm, zorbalık, siyasal baskı, artık en bilinçli öncü kesimlerin bilinç ve gözlemlerini çok aşarak yığınların bilincine de çarpıyor. Bazıları önemli, bazıları kimi gazetelerin satır arasında kalan siyasal zorbalık haberleri, geniş kitleler için haber veya dedikodu olmaktan çıkıp kendi yaşamlarında tanıdıkları bir gerçeklik haline geliyor. Büyük kentlerin lüks, zengin mahallelerinde değil kuşkusuz, ama nüfusun en geniş kesimlerini barındıran gecekondu semtlerinde, Anadolu kentlerinde, kırsal kesimlerde ve milyonlarca Kürt nüfus içinde diktatörlüğün zulmü, “devrimcilerin, komünistlerin propagandası” olmaktan çıkıp günlük yaşamın parçası olmuş durumda. Her hanenin, cunta zindanlarında bir yakını, işkenceden geçemily Sebra alna i leaa b sinde bir şehidi var artık. Evren diktatörlüğünün son demokrasiye geçiş komedisinin iflası, kitlelerin oy vermeye yeni siyasal kuruluşların birer birer kapatılışı, politik tercihlerin yöneldiği kişilerin “veto” edilişi, yani siyasal özgürlükler yolunun göstermelik bile olsa açılmayışı, kitlelerin kafasındaki soruları büyütüyor. 


CUNTA başının, bir oraya bir buraya deli dana gibi dolanması, diktatörlüğün hoparlörlüğünü ve propaganda görevliliğini üstlenmesi, halkla kaynaşma tutkusundan değil, düpedüz, kitlelerin gözüne gerilmiş bulunan perdenin hızla aralanmakta olduğunu görmelerinden ve bundan duydukları büyük korkudandır. 


KISACA, Türkiye'de geniş emekçi kitleler, bununla da sınırlı kalma” yip, burjuvazinin küçümsenmeyecek kesimleri bile, Evren diktatörlüğünden önemli ölçüde rahatsız olmaya başlamışlardır. Diktatörlüğü devirmenin nesnel koşulları, yani gerekli nesnel temel, insanların, kitlelerin doğrudan günlük yaşamlarında duydukları huzursuzluk büyümektedir. işte tam bu noktada, başta işçi sınıfı devrimcileri olmak üzere, tüm demokrasi güçlerinin ödev ve sorumlulukları başlamaktadır. “Bize özellikle şimdi kitleler gerek”. Ama şu an, çok daha doğru olan, “Her zaman, ama özellikle şimdi kitleler bize gereksinim duyuyor”. Siyasal gerçekleri açıklama, siyasal ajitasyon, kitlelerin gözlerine gerilmeye çalışılan kalın perdeleri yırtma, yalan ağını parçalama, .bilinç çarpıtmalarını aşma görevi bugüne kadar önümüze böylesine |, böylesine ağır, böylesine sorumlu ve yerine getiremezsek, tarih önünde suçlu olacağımız bir biçimde hiç çıkmamıştı. 


BU görevi nasıl yerine getireceğiz? Bu dönemin özel koşullarında kitle çalışması nedir? Dönemin bize sunduğu özel- ve bulunmazolanaklar neler? Gelecek yazıda aklımızın yettiği, dilimizin döndüöünce bu konulara değinmeye çalışacağız. 


Sayfa 4 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 


“Ermeni davası” bir kez daha dünya kamuoyunda 


ASALA bir ulusal davayı mı savunuyor, terör 


çıkmazında mı ilerliyor? 


© ASALA'nın terör eylemleri masum halkı da hedef alarak sürerken, Isviçre'nin Lozan kentinde de bir Ermeni Kongresi toplandı 


Paris'in Oriy Havaalanı'nda Türk Hava Yolları'nın yolcu ve bagaj kabul bölümünde patlayan bomba, aralarında Fransız ve Amerikalıların da bulunduğu 
7 kişinin ölümüne, 50'den fazla ağır yaralıya ve büyük bir paniğe yol açarken, Ermeni ASALA örgütü kendi amacına ulaşmış oluyordu. Bir dizi terörist eylemin en ağırı olan ve Fransa'da gerçekleştirilen bu eylem, aynı günlerde hazırlıklari süren ve geçtiğimiz hafla Lozan'da yapılan Ermeni Kongresi'yle birleşince, “Ermeni Davası” dünya kamuoyunda ve siyaset sahnesinde yerini iyice almış oldu. Zaten ASALA'nın terörist eylemleri- nin başlıca amacının dünyaya Ermeni davasını tanıtmak olduğu ASALA sözcüleri tarafından daha önce tekrarlanmıştı. 

Lozan'da, 60 yıl önce, bugünkü Türkiye'nin uluslararası hukuk temellerini oluşturan ve sınırlarını çizen Lozan Anlaşması'nın imzalandığı otelde anlaşma» nın 60, yıldönümünde yapılan Ermeni Kongresi ise, Kongre'yi organize eder görünen Ermeni Papaz James Kamusyan'ın terör eylemlerini kınamasına rağmen ASALA'ya da açık olduğunu, amacinin “tüm Ermeni örgütlerini, sürgünde dağınık yaşayan Ermenileri ulusa) kurtuluş için bir siyasi hareket biçiminde örgütlemek, Birleşmiş Milletler'in kendilerini tanımasını sağlamak” olduğunu açıkladı. 
Bu Kongre, geçmişi 80 yılı aşan geleneksel Ermeni partilerinden Taşnak gibi örgütlerin salt gözlemci olarak katıldıkları, bu anlamda tam bir bütünlüğün sağlanamadığı gözleniyor. Ancak Kongre, ASALA'nın, son zamanlarda yoğunlaşan terörist eylemleriyle birleşince, Er- 

— meni davasının dünya kamuoyunun dik- 


Üstelik gözden kaçınlmaması gerekir ki ASALA, yürüttüğü “Ermeni Davası”- nı bir intikam eylemleri dizisinin ötesinde bir içeriğe kavuşturabilmiş değildir. 
Örgütsel hedefleri kaba milliyetçiliğin ve “Şövenizmin” sınırlarını aşabilmiş değildir. Zulüm görmüş, soykırımına uğratılmiş bir ulusun çocukları elbette ulusal davanın sahip ve savunucuları olarak dünya kamuoyunun karşısına çıkabilirler ve çıkmalıdırlar. Ama bugüne dek ne ASALA'nın, nede benzeri Ermeni örgütlenmelerin siyasal programlan, bu programla uyumlu, somut istemleri ortaya konmuş değildir. Bir başka deyişle bugün bir “Ermeni ulasal davasının savunucusu olarak ortaya çıkanlar, “davanın ne olduğunu” bile açık seçik anlatabilmiş değillerdir. Bu durumda, kaba milliyetçiliği ve salt bir öç alma duygusunu kendine hareket noktası edinen, eylem modeli olarak terörizmi seçen, bu terörü suçsuz. 
halka yönelten örgütlerin her an emper- 


>. 


Da 


sa 
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ASALA'nın, son zamanlarda rastgele seçilmiş günahsız insanları da hedefalan eylemleriyle Türkiye'deki diktatörlük “milli birlik ve beraberlik” naraları atmak için yeni bir firsat yakalamakta, halkın şoven duygularını kamçılamak için, diktatörlüğün emrindeki tekelci basın elinden geleni ardına koymamaktadır. Üstelik şimdi bunu emperyalist çevrelerin BBC televizyonundan ABD'nin kitle haberleşme araçlarına kadar her yerde sürdürdükleri, Türkiye'deki benzerlerinin de geri kalmadığı bir propaganda eklenmiştir: ASALA'nın ve Ermeni terörizmi- nin ardında Sovyetler'in bulunduğu, amâcın Türkiye sınırları içinde bir Ermenistan kurup Sovyetler Birliği'nin Ermenistan Cumhuriyeti'yle birleşmek oldugu yalanı... 

Günümüzün dünya koşullarında sadece gülünç sayılabilecek bu iddialarla cuntanın ekmeğine büsbütün yağ sürülmekte, bu tip iddialar Reagan'ın sürdür-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Kıbrıs'taki 
Ingiliz üslerine 
Türk uçaklarıyla nükleer roket taşındı 


e Kıbrıs Rum Kesimindeki 
ABD ve İngiliz askeri üslerinde önemli “hazırlıklar” gözleniyor. 


Geçtiğimiz hafta içinde, Lübnân ve Ortadoğu'da ABD emperyalizminin ilerici güçler ve ilerici yönetimler üstüne hazırladığı operasyonla ilgili olarak Kıbrıs'taki Ingiliz Agrotur üslerine Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar tarafından taşınan yeni NATO roketleri yerleştirildi ve üslerdeki güçler alarma geçirildi. Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan “Haravgi” ve Türk kesiminde yayınlanan “Yeni Düzen” gazetelerinin manşetlerinde yeralan habere göre, füzelerin önemli bir bölümü ve ilgili malzemeler Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarla ve Türkiye'deki NATO ve ABD üslerinden getirilerek İngiliz üslerine yerleştirildi. 

Öte yandan, hafta içinde konuyla ilgili yayın yapan “Eleftherotipia” Gazetesi üslere çok sayıda Fantom tipi uçakların getirildiğini kaydederek, Amerikan hava filosunun da Ağgrotur'da üslenmiş bulunan Ingiliz Harriel ve Lightning uçaklarının. 
yerini aldığını bildirdi. “Apoyevmatini” Gazetesi ise, Türkiye'den Ingiliz hava Öslerine yönelik uçuşlann yoğunlaştığını belirterek, üslerde Ortadoğuya yönelik hazırlık» lar yapıldığını yazdı 


Pravda'nin yorumu 

Kıbrıs'taki Ingiliz üslerine yeni roket ve uçakların yerleştirilmesiy» leilgili olarak, Sovyetler Birliği Ko- 


Anti-Komünist propaganda saldırısı için 
M.Ali Ağca bir kez daha 

ortaya sürüldü 


Faşist katil Mehmet Ali Ağca, yeni provokasyonlar ve yeni bir anti-komünist propaganda saldırısı için yeniden ortaya sürüldü. Önce Ağca'nın serbest birakılmasını sağlamak amacıyla Vatikan'- da görevli bir papazın kızı olan 15 yaşındaki Emmanuella Orlandi kaçırıldı ve Ağca serbest bırakılmadığı takdirde öldürüleceği bildirildi. Sonra Ağca'ya Italyan Infaz Yasası açıkça çiğnenerek sorgu için getirildiği Roma Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde bir “basın toplantısı” düzenletildi. Ağca bu benzeri görülmemiş basın toplantısında, nasılsa o anda hazır bulunan dünya televizyon kameralarının karşısında Papa suikastını Sovyetler Birliği güvenlik örgütü KGB'- nin düzenlediğini ve her şeyi KGB'nin. 
planladığını dünya kamuoyu önünde itiraf (1) etti. Bu sözler aynı gün akşam tüm televizyonlarda ilk haber olarak yer aldı. 


Orlandi'yi kaçıranlar ise sık sık Vatikan veltalyan polisi ile ilşki kurarak istekleri» ni tekrarladılar. polonya'dan dönen Papa ayağının tozu ile katolikleçi Manuella için dua etmeye çağırdı, Italyan makamları Ağca'nın serbest bırakılmasının olanaksızolduğunu resmen açıkladılar ve Orlandi için verilen süre doldu. Gazetomiz baskıya hazırlandığı sırada kaçırılan kızla ilgili herhangi yeni bir haber alınamamıştı, 

Ancak aynı günlerde Federal Almanya'dan postalanan bir mektupta, Ağca'» nın yanısıra, MHP'nin yurtdışı örgütü olarak bilinen Türk Federasyonu'nun Ağca ile işbirliğinden sanık ve gene Ağca gibi Roma'da tutuklu bulunan Başkanı Musa Serdar Çelebi'nin de serbest birakılması istenmekteydi. Gene aynı günlerde Orlandi için Italyan polisi ile temas kuranlardan birinin, Italyancayı “Türk şivesi” ile konuştuğu Roma polisi tarafından açıklandı. 


İznmmler inoi adenin ' na nlar 


katine sunulmasında bir aşama sayılabilir. Kisaca, artık dünya sahnesinde bir Ermeni sorunu var ve doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor ve hedef alıyor. 

Ulusal hareketler 

dikkat: Emperyalizm! 

Günümüzde ulusal sorun dünyanın çeşitli bölgelerinde halen tüm yakıcılğıyla gündemde. Bağımsızlık savaşı veren uluslar deyince, ilk akla gelenler haklı davalarıyla Filistinliler ve Kürtler oluyor. Aslında en az 70 yıllık bir geçmişe sahip olan Ermeni davasının, 1980'lerde, terörizmi seçmiş olarak yeniden güncellik kazanmasını, Ermeni halkının geleceğini ve savaşım biçimi olarak terörü seçmiş bulunan ASALA'nın durumunu 1980'ler dünyasının ve Türkiye'sinin özel koşullarıyla birlikte değerlendirmek gerek. 


Günümüzde tüm ulusal davalar ve ba-Bımsızlık savaşımları emperyalizm, özellikle de ABD emperyalizmi tarafindan kullanılmak tehlikesiyle karşı karşıya. Filisün savaşçıları, Kürt bağımsızlıkçıları bunun en açık ve aci örneklerini yaşadılar ve bu tehlikeden sıynlabildikleri ölçüde başarıya yaklaştılar. Özellikle Ortadoğu'da Türkiye'yi de içine alan bir ateş bölgesinde bölgede ulusal davaların ne kadar hassas dengeler içinde yürüdüğü, ne kadar çapraşık tuzaklar arasından kendisine yol açtığı bilinen bir gerçek, Ermeni ulusal hareketinin tarihi de, bu konuda çok değerli derslerle dolu. 

Bugün ASALA militanlarının terörist eylemlerine temel yaptıkları ve kuşkusuz gerçek olan Ermeni soykırımını, O zamanlar Anglo-Sakson emperyalizminin Osmanlı zorbalığıyla bir olarak, bölgedeki siyasal amaçları için “Enlelijans Servis” planları ve ajanlarıyla düzenlettiğine ilişkin verilere sırt çevirmek, emperyalizmin dün ve bugün oynadığı rolü unutmak olur. O günleri yaşamış olanlar, o güne kadar kardeş yaşamış Türk, Kürt ve Ermeni köylerinin, birbirlerine kirvelik yapmış Ermeni ve Türk ailelerinin nasıl boğazlaşmaya başladıklarını, araya nasıl kan girdiğini iyi anlatırlar. 

Böylesine güç, kaypâk ve oyunlara açık bir zeminde kendisine yol açmaya çalışan Ermeni hareketi, sınıfsal gerçekleri vesınıf pusulasını unuttuğu anda, 1980'- lerin karmaşık dünyasında, emperyalizmin oyununa acı bir şekilde gelmek ve sonunda davayı kaybetmek tehlikesiyle "karşı karşıyadır. 


yalist komplolara- bilerek, bilmeyerekalet olmaları mümkündür. 

ASALA'nın 

cuntaya yardımı 

Üç yıldan bu yana yoğunlaştırdığı terörist eylemleri, özellikle bunların sonuncusuyla ASALA, durumu sarsıldıkça ve ABD emperyalizmiyle iyice bağlandıkça saldırganlaşan, maceracılaşan Ş0- ven Türk cuntasına, kitlelerde şoven duyguları körüklemek ve Türkiye emekçi halkının dikkatlerini başka taraflara çevirebilmek için değerli fırsatlar vermektedir. 


— — menidavasının dünya kamuoyunun dik. halka yönenen örgümermmeran cmper O mekle, Du Up iddialar Reaganin sürĞür. 


düğü anti-Sovyet kampanyaya ve soğuk savaşa destek olmaktadır. 

Kullandıkları yöntemlerie haklı davalarına zarar veren örgütlere ve hareketlere tarihte çok rastlanmıştır. Ulusların kendi kaderlerini tayin haklarının kutsallığı ne kadar büyük bir gerçekse, günümüz dünyasında ulusal hareketlerin ve davaların karşi karşıya bulundukları güçlük ve tuzaklar da bir o kadar gerçektir. 
ASALA'nın son eylemi bu doğruların tümünü bir kez daha ortaya çıkarmış, sorunu enine boyuna bir kez daha düşünüp incelemeyi yeniden gündeme koymuştur. 


le iigili olarak, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Yayın Organi Pravda Gazetesi'nde çıkan yazi- da, “ABD ve NATO'nun şahinleri, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını engellemek ve bölgedeki olaylara müdahale için Ingiliz üslerinin NATO ve ABD ösleri haline getirildiğini” belirtti. Ingiliz üslerinin ABD ve NATO üsleri haline dönüştürülmesiyle mevcut an-Taşmaların çiğnendiği kaydedilen yazıda, ABD'nin bu girişimlerinin bölgedeki gerginliği daha da arttıracağı belirtildi. 


a 


Kaçırılan kızın sonunun ne olacağı henüz bilinmiyor. Ama istenenin olduğu da açık: Ağca bir kez daha günceleşti ve Ağca ile birlikte iğrenç anti-komünist propaganda saldırısı bir kez daha yoğunlaştı. Ancak durum henüz açıklığa kavuşamamakla birlikte bu kez silah geri tepmişe benziyor. Nitekim sansasyon meraklısı Italyan basını bile “Ağca reklam aracı olarak kullamlan bir kukla” diye nitelerken TASS Ajansı Ağca'nın sözde itirafları üstüne yayınladığı bir açıklamada, “Ağca'yı kaçıranların mesajların daki imza Bozkurtlar ve ClA'ya aittir" dedi. 


Iş Yasasının ünlü 13 ve 17. maddeleri daha da ağırlaştırıldı 


Sendikal haklar patronların insafına terkediliyor 


© Iş Yasasında yapılan değişiklikle lokavt uygulamasına ilişkin patronların önündeki tüm yasal pürüz ve engeller temizlenirken, Türk Iş üst yönetimi koltuk kavgası ile uğraşıyordu 


Türk Iş'in üst yönetiminde, yeni Sendikalar Yasası'nın getirdiği zorunlu düzenlemeler yüzünden sert bir koltuk kavgası sürerken Cunta da işçi sınıfı üstüne çok ağır sendika! yasak ve baskılar getirmeye devam ediyor. Nitekim Türk Iş başları arasındaki çatışmanın olanca hizıyla sürdüğü bu günlerde, işçiler de tip- ki memurlar gibi çalıştığı firmanin bâş- ka işletmelerine alanmasına ilişkin yasa tasarısı MGK gündemine geldi. Tasarımn Eylül başında yasalaşması bekleni- 


LA 
1475 sayılı Iş Yasası'nda Cunta tarafindan yapılan değişiklikler içinde yer alan 


bu uygulamaya göre işverenler, istedikleri işçileri, gerekçe göstermeksizin, kendi firmalarına ait başka bir işyerine yada bölgeye sürebilecekler. Bu konuda işçinin itiraz hakkı yok. 

Yasada yapılan gerici değişiklikler bundan ibaret de değil. Türkiye işçi sınifinin sendikal hareketinin yıllardan beri kaldırılması için savaşım verdiği ünlü 
13. ve 17. maddeler şimdi dâha da ağır- 


laştırılıyor. Eskiden tazminat ödenmesi _ 


koşuluyla işçinin işten çıkarılmasına ola-Dak veren 13. maddede işverenin bu katarı için bir de gerekçe göstermesi öngötülmekteydi. Yapılan değişiklikle, tazmi- 


LARIMIZIN GERÇEKTEN 
BİZİM OLUP OLMADIĞINI 


ERAK EDİYORMUŞSUNUZ 


nat ödenerek işten çıkarmak için “İşçinin kişisel durumu veya davranışı” yeterli neden sayılabiliyor, Yani işveren Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne “kişsel durum ve davranışları yüzünden filanca işçiyi tazminalim ödeyerek işten çıkardım” dediği anda bu yasal olarak geçerli bir uygulama sayılacak. 

17. maddedeki değişiklik ise, “yasadışı” grev ve direnişlere ilişkin. Daha önce ağır suçlar işlemesi durumunda işçinin iş sözleşmesinin tek taraflı ve tazminarsız olarak feshedilmesine olanak veren 17. maddeye, şimdi bir de “Yasa dışı grev kararı alınmasına veya uygulamasına kalan” işçilerin de tazminatsız işten 
çıkarılabilecekleri hükmü eklendi. 1475 
sayılı yasadaki bir değişiklik de lokavt konusunda yapıldı. Lokavi yapmak iste- 


Bu çocu KLARI; N 
HANGİSİ BENİM ?!! 


yen işverenin bölge çalışma müdürlüğü- ne “izin almak için yaptığı başvuru” alti ay İçinde yanıtlanmazsa işveren lokavt} uygulayabilecek. Böylece bölge çalışma müdürlüklerinde altı aylık oyalamaları kolayca sağlayabilecek olan patronlar lokavt “hakkı”nı diledikleri gibi kullanabilecekler. 

Cunta eliyle bu son detece ağır saldınlar işçi sınıfının sendikal hareketine yöneltilirken Türk 1ş'te ise ulamlası bir koltuk kavgası sürüyor. Yeni Sendikalar Yasası'na göre yeniden düzenlenmesi gereken Türk Iş Yönetim Kurulu'nun üye sayısının saptanması ile federasyon biçiminde örgütlenmiş Türk Iş sendikalarının “şube”ye dönüştürülmesi sırasında pazarlık bir türlü bağlanamadı. Özellikle Zonguldak Maden İşçileri Sendikası gibi büyük sendikalar, DYF Iş ve Yol Iş federasyonlarının kalabalık şubeleri, Türk Iş merkezine bağlı silik birer şube- ye dönüşmek istemiyorlar ve kendileri- nin merkez sendika olmasında diretiyorlar. 

Benzeri bir tartışma Türk Iş Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı üstüne de patlak verdi. Türk Iş yönetimini elinde tutan ve yeni Sendikalar Yasası hazırlığı sırasında “Türk Iş'in öngördilkleri dikkate alınmıştir” diyerek bu aşırı anti-demokratik yasayı alkışlayan yöneticiler, Yönetim Kurulu Üye sayısını 5 ile sınırlamaya kalkıştlar. Böylece iki yıl süre ile Türk 1ş'e hükmetme olanağı bulabileceklerdi. Ancak tüzük kongresinde bu öneri öylesine 


© tepkigördüki başkan Şevket Yılmaz öne- 


riyi oya koymadan geri aldı. 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 


Mahmut Dikerdem 


Cunta, Türkiye 
Barış Komitesi davasında 

ipin ucunu iyice kaçırdı 


Türkiye Barış Komitesi davasında Cunta ve yargıçlar hem ipin ucunu iyice kaçırdılar hem de uluslararası kamuoyunu hiçe saymaya kararlı olduklarını bir kez daha kanıtladılar. 

Barış Komitesi Başkanı Mahmut Dikerdem'in demokrasiye bağlılıktan, banış savunuculuğundan hiç ödün vermeyen ve Cunta yargıçlarına boyun eğmeyen savunmasının ardından, sanık siralamasında ikinci sırada bulunan Reha Isvan'ın savunmasına geçilmeden önce duruşma yargıcı, “savaş hali hükümleri uygulanacağını” belirtti ve bu yüzden savunmaların birer buçuk saat ile kısıtlandığım duyurdu 

Bunun yanısıra askeri savci, Dikerdem'in savunmasında savcılığa hakaret edildiği gerekçesiyle Dikerdem hakkında “suç duyurusu”nda bulundu ve bu istek mahkemece hemen kabul edildi, 

Ancak bütün bunlardan daha ilginci, Mahmut Diketdem hakkında ikinci bir 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Sayfa 5 


Cunta ile Irak'ın gerici işbirliği yüzünden Iran, Türkiye ile ihracat bağlantılarını iptal ediyor 


Cunta, Irak Kürdistanı'na ABD'nin 


Ortadoğu çıkarları adına saldırdı 


© New Statesman dergisinin haberine göre, Irakta gerici Saddam rejimi devrildiği takdirde Türkiye Kerkük petrol bölgesini işgal edecek. 
ABD'nin onayıyla yapılan bu planın adı bile konmuş: “Canonbone 


Harekatı”. 


Çevik Güçler Van'da Sovyet sınırı yakmlarında manevra yaparken ve ABD ile NATO'nun asker ve sivil elebaşılarının en önemlileri Türkiye'deyken, cuntanın Irak Kürdistam'na saldırması bütünsel bir pla- nin parçasıydı, Irak Yurtsever Demokratik Cephesi'nin açıklamalarına göre, üç Türk askerinin şehit edilmesine yol açan saldınyi Kürt peşmergeler değil, provokasyon amacıyla Irak askerleri gerçekleştirdi. 


Cunta'nın 27/28 Mayıs günleri Irak Kürdistanı'na yönelttiği büyük çaplı askeri saldırının gerçek amaçları ve gizli yanları aydınlanmaya başladı. Kür, Türk, Irak ilerici kuruluşlarının konuya ilişkin yorumları, gelen yeni istihbaratlarla ke: kazaniyor ve kanıtlanıyor. Buna karşılık Cunta, tekelci basının en ünlü kalemlerini biraz da zorla, harekat bölgesine götürdü ve helikopterlerle yaptınlan bu geziden sonra, saldırının meşrulaşlırılması için bü gazetecilere dizi yazılar yazdırıldı. 

Gerek Cunta'nın resmi açıklamaların- da, gerekse daha sonra harekat bölgesine götürülen gazetecilere yazdırılan yazılar- da Türk ordusunun Irak Kürdistanı'na girerek yaplığı askersel operasyonun salt sınır güvenliği ile ilgili olduğu ve Irak sınırı yakınındaki * ayrılıkçı unsurları iperilere doğru itmekten ibaret” bulunduğu ileri sürüldü. 

Oysa Türk ordusunun Irak Kürdistanı saldırısının değişik yönleri olan, karmaşık bir emperyalist komplo olduğu anlaşılıyor. Operasyonun belli başlı amaçları arasında, Irak-Türkiye sının boyunca üslenmiş Irak Yurtsever Demokratik Cepheye bağlı peşmergeleri (Kürt gerillalarını) dagıtmak var. Bunun yanısıra Türkiye'de üslenmeye hazırlanın Çevik Güçler ile Türk ordusunun işbirliğinin bir provası da 


rasyonun amaçları 


(KDP), Kür Sosyalist Partisi (KSP) ve Kürdistan Sosyalist Partisi (PASK) yeralıyor. 

Bunun Karşısında ise Talabani liderli-Bindeki Kürdiran Yurtseverler Birliği(PUK) Irak Baas Partisi'nden kopmuş ve halen Suriye Baas Partisi ile sıkı ilişkiler içinde olan bir Baas fraksiyonu ve Maocu, Troçkisi, milliyetçi Kürt ve Arap gruplarının yeraldığı rak Hericiler Topluluğu (Birliği) tarafından oluşturulan feric? Yurisever Ulusal Cephe var, 

Bu yılın başında her iki cephe arasında Trablus'ta (Libya) bir anlaşmaya vanldı ve kalıcı bir birliğin ilkelerini görüşmek üzere Suriye'de dizi toplantılar yapılması kararlaştırıldı. IKP ile KDP'nin büyük önem verdikleri Trablus anlaşması ne var ki olumlu bir sonuca ulaşamadı. 
Görüşmelerde birlik sağlanamadığı gibi düşmanca tutumlara girildi ve PUK'a bağlı peşmergeler sık sık Irak Yurtsever Demokratik Cephe birliklerine saldırmaya başladılar. Gazetemizin 7. sayısında yeralan haberden hatırlanacağı üzere bu sal- 


dinlardan en önemlisi 1 Mayıs 1983'de, 


oldu, PUK peşmergeleri, Irak Komünist Partisi'nin merkezine saldırdılar. Saddam rejiminin ağır baskılan sonunda merkezini Irak Kürdislanı'na taşıyan ve Asraşan köyüne yerleşen IKP merkezine yönelen 
busaldırıda 50 Iraklı komünist öldü ve 120 
kadarı da esir edildi. Hastane, radyo istasyonu, matbaa ve kütüphane tesislerinin tahrip edildiği bu saldın sırasında IKP'- nin Politik Büro üyelerinden Kerim Ahmer ile Ahmet Bani Heylani, PUK kuvvetlerince tutsak edildiler ve uzun görüşmelerden sonra serbest bırakıldılar 


Plan en az bir yıl önce yapılmıştı 
1982 yılının Nizar ay 


bir ABD as- 


ABD müdahale güçleri için ABD ve Türk ordusunun koordinasyonunun sağlanmasıyla yükümlü olduğu da yer almaktaydı. 

Bu bilgileri aktaran New Statesman dergisi bir yıl sonra, 15 Temmuz günü ise çok daha önemli bir istihbaratı ortaya alıyordu. Dergi Washington'dan Claudia Wright imzasıyla verdiği haber- de şöyle dedi: 

Saddam Hüseyin hükümetinin devrilmesi halinde Türkiye, Kerkük petrol alamm- ABD'nin onayıyla» ele geçirme pla- m içinde. 26 Mayıs işgali gerçekte Irakhlar için bir sürpriz oldu, Aslında, Irak'ın işgali için “Cannonbone Harekatı” kod adlı “çok gizli” bir plan, daha 1958 yılında ABD Genel Kurmayı tarafından oluş- 


N Tiri 5 


Özgürlük esmer yüzünde bir gamzedir onun... 


Önce bir anı... 

Yaşı bugün otuzun üstünde olanler sanınz hatırlayacaklardır Leyla Halit'i. Sürgünde yaşamaya zorlanmış, ama bunu kader bellememiş onurlu bir halkın, Filistin halkının savaşçılarından biriydi. Halkinın savaşini dünyaya duyurmak, uluslararası kamuoyunun sağır kulaklarına, Filistin halkının anayurdunu istediğini haykırmak için eyleme geçen bir yiğit, bir güzel savaşçıydı. Bir eylem sırasında Londra'da yakalandığın- da, magazin basını onun siyasal kavgasından çok güzel yüzü ile İlgilenmişti. 

Yurtsever yazar Ilhan Selçuk unutulmaz bir yazıyla yanıtladı magazin basınını: 

“Özgürlük esmer yüzünde bir gemzedir bitiyordu 


turulmuştu. Ancak o zaman Sovyetler Birliği'nin böylesi bir müdahaleye izin vermeyeceğini açıklaması, ABD ve Türkiye'nin ortak saldırısını engellemişti. 

Iki hafta kadar önce Türkiye yetkilileri, Bağdad'da bir darbe olması halinde müdahale etmek zorunda kalacaklarım söyleyebilecek kadar kendilerinden emindiler. Bu tehdit hakkında görüşleri sorulan ABD yetkilileri ise herhangi bir yorum yapmaktan kaçındılar. 

Bizzat Evren tarafindan, benzeri saldınlann sonuncusu olmayacağı açıklanan istilacı girişimin ardındaki güçler ve hesaplar açığa çıkarken, Cunta'nın maceracılıkta atağı bu yeni adım onun niteliğini de açıkça ortaya koyuyor. 


/ rüyordu. Yıldızlı Ağustos gecesinde, askeri hapisanenin iç avlusunda gökyüzüne bakıp cigaralarımıza yumulmuştuk keyifle. Bedeloğlu o bet sesiyle inadına duygulu bir türküye başlamıştı. Derginin açık sayfaların- dan Leyla Halit bize bakıyordu... 
esmer yüzünde bir gam- 


Nereden nereye? 

.Cuntanin emriyle- galiba biraz da zoruyla- Irak sınınnda “gözlem” yapmaya götürülen Türkiyeli gazetecilerin kimilerinin yazdıklarını okurken midemiz bulandı. Kimilerini, yıllarca arkadaş bildiğimiz, yurtsever sayıp omuzdaşlık ettiğimiz kimi meslektaşlarımızı da cuntanın Kürt halkı. üstüne kanlı saldırısına kılıflar biçerken 


Türkiye Bans Komitesi yöneticik dayanışmif ve onlari savunma hümerle 
6 Ingiliz parlamenteri tarafından Kenan 
Evren'e gönderilmiş bir mektuba dayanarak “Mahmut Dikerdem, yabancı şahıslann yazdıkları ultimatom niteliğindeki bir mektubu bir baskı ve tehdil aracı şeklinde kullandığı” gerekçesiyle bir ceza davası daha açtı, 

Savcının “suç unsuru” olarak göstermeye yeltendiği mektup beş ingiliz milletvekili ile Ingiliz Isci Partisi'nin eski başkanlarından ve hâlen Uluslararası Bölüm Başkanı ve Avrupa'nın en büyük sendikalarından Ulaştırma ve Genel Hizmetler Sendikası Başkanı Alex Kitson'- un imzasını taşıyordu. 


Mektupta gerek Ingiltere Avam Kamarasi'nin ve gerekse Lordlar Kamarası oturumlarında Türkiye Barış Komitesi hakkında açılan dayanın kınandığı duyurulüyor ve “Mahmut Dikerdem gibi ülkesini yıllarca büyükelçi olarak temsiledip tüm dünyanın saygısını kazanmış bir kişiyle birlikte ülkelerine en yüksek düzeyde hizmet veren diğer arkadaşlarının 30 yıl hapis istemiyle mahkeme önüne çıkarılması güç bir olaydır. Askeri savcının iddianamesine göre bu kişilerin tek suçu silabsızlama ve barış İçinde yanyana yaşama çağnsında bulunmuş olmalarıdır. Bir nükleer savaş sizin ülkenizin de çıkarlarına aykırıdır. Sizin ülkenizin de bü İlkeleri onaylayan Helsinki Nihai Senedine imza koymuş olduğunu hatırlatmamıza izin vermenizi dilerim.” deniyor ve Dünya Barış Konseyi'nin (DBK) Sovyetler Biriliği'nden parasal destek aldığı iddiaları “gü-Minç” olarak niteleniyor ve DBK'nin parasal kaynakları Cunta savçılarının iddialanını tamamen çürütecek biçimde belgeleriyle ortaya konuyordu, 

Savcı işte bu mektubu “suç unsuru” kabul etti ve Dikerdem hakkında dava açtı, 

Bu gelişmeler Cunta'nın ve emrindeki askeri mahkemelerin artık ipin ucunu iyice kaçırdıklarının bir başka kanıtı, Halen Barış Komitesi davası savunmaları sürmekte, Ancak ağır sansür yüzünden Türkiye gazeteleri davayı birkaç satırla geçiştirmek zorunda kalıyorlar, Nitekim ‘Mahmut Dikerdem'in: 66 sayfa tutan savunması basında bir kaç satırla yer aldı. Türkiye Postası önümüzdeki sayılarda bu örnek ve tarihsel önemi olan savunmayı okurlarına en geniş biçimde duyurma kararındadır. 


arasında İran'ın “uzum süreli savaş” stratejisi yüzünden soluğu tükenmek üzere olan Saddam Hüseyin rejimine rahat bir 


1952 yılının Nisan ayında, bir ABD) as- 


keri uçağı Doğu Anadolu'da düştü. Cunta 


olayı saklamak istediyse de, özellikle yabancı ajansların yayınları karşısında açık- 


e Monde Diplomatigue'den) 


Türkiye Cuntası'nin Dışişleri Bakanı İlter Türkmen: “Kürt isyancılara karşı Irak-Türkiye işbirliği, sınır bölgemizde güvenlik tam olarak sağlanana kadar sürecek.” 


soluk aldırmak da yer alıyor. Nitekim son aylarda Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sıralara yükselen Iran, Cunta'nın Irak Kürdistanı saldırısını gerekçe göstererek yapılmış bir dizi ihracat bağlantısını ardarda iptal etmeye başladı. Iran hükümeti, Türkiye'nin sözkonusu askersel operasyonla Saddam Rejiminin Ömrünü uzatmaya yardımcı olduğunu söylüyor. Iran'a göre bölgedeki Kürt birliklerini kontrol edecek askersel gücü bulunmayan Saddam Hüseyin'in bu eksiğini son operasyonla Türkiye Cunla'sı gidermeye çalışı, ) 

Türkiye Cunta'sının Irak Kürdistanı'na saldırısı bundan sadece 26 gün sonraya rasladı, Aynı sıralarda, Van yöresindeki NATO'nun “Macera 83” menevraları yapılmaktaydı ve NATO Genel Sekreteri ile Başkomutanı da Türkiye'de bulunuyorlardı, Ve kuşkusuz raslantı olmasa gerek, aynı günlerde, geçen sayımızda kimliğini açıkladığımız ABD Savunma Bakan Yardımcısı Richard Perle de Ankara'ya gelmişti. Cuntanın Irak Kürdistanı'na saldınsının ABD'nin Ortadoğu planlarının bir parçası olduğuna ilişkin görüşler, başka kanıtlar yanında, bu türden verilerle de kesinlik kazandılar, 


Irak Kürdistanı'nda durum 


Güvenilir kaynaklardan derlenen bilgidere göre Irak Kürdistanı'nda halen iki ayn “cephe” etkinlik göstermekte, Bunlardan birincisini /rak Yurtsever Demokratik» Cephesi oluşturuyor. Bu cephede /rak Ko» münist Partisi (IKP), Mesut Barzani lider-. 
liğindeki Kürdistan Demokratik Partisi 


lama yapmak zorunda kaldı. 27 Amerikali ölü arasında ABD ordusunun iki alba- yı, binbaşı ve yüzbaşılar, teknik personel ve Nebraska'daki Stratejik Hava Kumandanlığı kurmayından bir ekip bulunuyordu. Uçaktaki personelin bir “inşaat ihalesi denetleme ekibi” olduğu bildirildiyse de nerede hangi impasti denleleyecekleri ihalenin kiminle yapıldığı ve benzeri bilgiler gizli tutuldu. ABD Kongresi dokümanları ise, Diyarbakır Incirlik Havaalanında Amerika hava kuvveğleri için tesisler yapılmakta olduğunu, Erzurum'da da nükleer silahların depo edileceği benzer tesislerin kurulacağını ortaya koyuyordu. 
İngiltere'de yayınlanan New Statesman dergisi 14 Mayıs 1982 tarihli sayısında hem bu bilgileri yayınlıyor, hem de yine belgelere ve özel istihbarata dayanarak daha ilginç iddialar ortaya atıyordu. 
Dergiye göre, Türkiye'nin Doğu bölgesinde kurulmakta olan ABD tesisleri Türk ordusunun özellikle bir kanadının Irak'ı istila ve Kerkük petrol bölgesine kadar yürüme planlarının ilk adımlanydı. Dergi bununla da yetinmiyor, General Haydar Saltık'ı bu türden istilacı emeller besleyen subayların sembolü olarak gösteriyordu. Yazıda yer alan ve bugün pekçoğu artuk resmen de açıklanarak kesinleşmiş olan iddialar “daha doğrusu bilgiler- arasında ABD'nin Körfez ülkelerine yönelik emellerini gerçekleştirmek için kurduğu ABD Çevik Kuvvetleri'ne Doğu Anadolu'da üs kolaylıkları sağlanacağı, Bitlis, Van, Erzurum ve Sovyet sınırındaki Kars'da gizli yapımların sürdüğü, bu konudaki pazarlıkların çoktan bittiği, Ortak Savunma Grubu adı alındaki kuruluşun, aslında 


diğine şiir yüklü cümlesini (dizesini), o günlerde bir çoğumuz günlerce dilimizden düşürmemiştik. Anlamını pek de kavramadan ama taşidığı soylu şiiri alabildiğine duyaraktan... 

O günlerde “pek anlamadığı mız" beş-altı yıl sonra, 12 Mart hapisanesinde, bir koğuşa toplanmış aynı kuşağın devrimcileri, Leyla Halit'le yapılmış bir röportajı okurken anladık. Sanırız Stern dergisi muhabirinin sorularını yanıtlıyordu Leyla Halit. Yıllar geçmişti aradan ve o şimdi Filistin kamplarındaki savaşçıları eğiten bir “abla”, deneyimli bir savaş ustası olmuştu. 

Stern muhabiri soruyordu: 

“Güzel, çok güzel bir kadınsınız Leyla Halit. Üstelik kültürlüsünüz. 
Kolej eğitimi gördünüz. Ingilizceyi neredeyse anadiliniz gibi konuşuyorsunuz. Ve şimdi bu sefil kamp- ta, pislik içindesiniz. Yanılıyor muyum? 


Leyla Halit'in yanıtını bunca yıl sonra sözcüğü sözcüğüne hatırlamamız olanaksız. Ama içeriği belle- e çakılıdır. Uzunca bir yanıt- 


“siz Avrupalıların ünlü bir düşünürü var: Albert Camus. Tanır mr sınız? 

Evet 

-Bir devrimci değil o. Ama güzel bir sözü var: Insan çağından sotumludur, diyor, 

“Duymuştum. 


işıyorum.  Çağımızdan yuz. Zalime, zulme boyun eğmemektir çağından sorumlu olmak. Siz buraya uçarken dağlar arasında köyler gördünüz... 

“Evet, harikuladeydiler, 

-O toprak damlanın altında açlıktan yumruklarını sıkarak ağlayan bebekler de harikulade miydi? 


ere sy ilem epi dir. ri Gla 008 k zel Insan var bir bilseniz... 
Röportaj böylesine tokat gibi sü- 


nereye 

Leyla Halit'i hatırladık yıllar sonra bir kez daha. 

“Ortadoğu'da ne kadar çok güzel insan var bir bilseniz..." 

Bir cümle de biz eklesek mi? 

“ve ne kadar da çok,çirkin var!” 

.Cuntanın gazetecileri Irak sınırı boyunca uzanan vahşi doğaya vurulmuşlar, Dik, dimdik yamaçlar arasındaki buzul göllerini, kıvrım kıvnm deli ırmakları, yeşillikler arasına serpiştirilmiş köyleri anlatıyorlar. 
Bendzo'yu, Aşot'u, Ekmale'yi, Naynana'yı...Buralarda turistik tesisler hayal ediyorlar... 

Oysa toprak damların altında açlıktan yumruğunu sıkıp ağlayan bebeler var, Çaresiz, yoksul, okumasız, yazmasız, güvensiz Kürt anaları var. Bebeğini bağrına basıp “Oy Aney!” diye inileyen..Sonra kabaralı postallarla devrilen bir kapı. Içeri doluşan tüfekler, süngüler tekmeler, küfürler ve ölüm... 

... 

Cuntanın Irak Kürdistanı saldırısı üstüne bir dizi- ve doğru- bilimsel yorumlama yapılabilir, yapılıyor, yapılmalı, ABD'nin Ortadoğu planları, Macera 83 manevrası ile bu saldiri- nın aynı günlere gelişinin rastlantı olmayışı, Saddam rejiminin azgın anti-komünizmi ve zulmü, Baas ide- 


sıkıp ağlayan Kürt babekleri" ile birlikte düşünmezsek bir şeyler eksik olur gibi geliyor bize. Önemli bir şeyler eksik olur gibi... 

Cunta tüm Türkiye halkına zulme” diyor. Ama unutmayalım, cunta Türkiye'de bir zulmediyorsa, Kürt bölgelerinde beş zulmetmekte. 

Çağından sorumlu devrimcilerin bu gerçeğe, bu vurguyla bakmaları gerek, Unutmayalım bir ulusun köle edilmesine göz yumanlar da kötedirler. 

Ve öyle günlerden geçiyoruz ki susmakla göz yummak özdeşleşi- 


Kimilerine göre Federal Almanya'da “Heimlür” dönemi bitti, Artık insanlar, "Türkiyeli göçmen işçiler birer ikişer kendi evlerine geçtiler... Bu gözlem hiç de gerçegi yansıtmıyor. Karısını, çocuklarını yanına getirten Türkiyeliler belki Heimlardan çıktılar ama daha binlerce ve binlercesi var ki o günden bugüne Heim odalarında yaşıyor. 

Acımasız, yıpratıcı, kişinin özellikle ruh sağlığını tahrip edici Heim odalarında binlerce Türkiyeli dış dünyadan tamamen kopukyaşıyor, acı çekiyorvedâracık bir dünyanın içinekendini hapsetmiş günler geçiriyor... Opel heimları bunlardan biri. Başkaları davar. Sık sık röportajlarımıza konu olacak daha nice Heimlar, nice Heim insanları var Batı Avrupa'da... Bu yazı bu anlamda bir başlangıç sayılmalıdır... 


OPEL adımı duymayanımız yoktur. Hatta bazılanmız o birbirinden güzel OPEL modellerinden birine sahiptirler. Dünyaca ünlü General Motor (GMy damgasını taşiyan o güzelim arabaların yapıldığı fabrikalardan biri de Frankfurt yakınlarında, Rüsselsheim'de, Rüsselsheim küçük, sevimli bir şehirdir. Bu küçük şehrin kurutuşuyla OPEL firmasının kuruluşu, gelisimi, tarihi içiçedir. 

OPEL fabrikalarında, o birbirinden güzel otomobilleri yapanların büyük bir çö-Zunluğunu Türkiyeliler oluşturuyor. Memurlarla birlikte 40 bin kişinin çalıştığı fab- 


rikada Alman, Yunanlı; Ispanyol, italyan- 


ve Arapların yanında, beşbine yakın da 


|, | ve SA TM 


s1? Osekiz saat yorucu işin sonrası?” Sonrasi"m görmeye gidiyoruz... 

Iki bazen de üç kişi kalırmış bu Heim odalarında, Kişi başınaayda 130 Mark ödüyorlar. 50 kişiye filan bir banyo, bir mutfak düşüyor. 

“Türkiye'de geçimimizi sağlayamadığımuz için buralara geldik.” Hepsinin söylediği bu. Adil Emmi sözü alıyor: 

“Orayada yabancı olduk kardeşim. Kendi yurdumuza da yabancı olduk. Eski bağlar viran olmuş. Hem yabancılığı bir yana bırak, dönersek nasıl göçineceğiz? Bu yaştan sonra Türkiye'de kim bize iş verir? 
24 senedir evliyim. On yıl kaldım ailemin 
yanında. Beş çocuk var ekmek bekler, okumak ister, giysi ister. Artık iş bitti bizden. 


JA 
Tarli günü volta aranlar: Heim avlusu mü, hapishane avlusu mu? 


dirmede. Fotoğraf makinesi sırtımızda, ses alma aygıtı çantamızda Rüsselsheim Alza- yer Strasse'deki Opel işçi heimlerine (yunlanna) gidiyoruz. 

Tel örgülerle şehirden ayrılmışonbeş kadar beton bina. Şehirden özellikle ayrı tutulmuş; tel örgülerle şehirle ilişkisi kesilmek istenmiş; özellikle, bilinçle “gettolaş-Urılmış” bu onbeş dev bina Opel'de çal- 

“şan yabancı işçiler ve Türkiyeliler kalıyor. 
Hepsi yalnız, yapayalnız yaşayan üç binin üzerinde can. En yenisi onbeş yıllık işçi. 
Ve onbeş yıldır yapayalnız bu tel örgüler arasında. Yapayalnız, binlerce kişinin arasında... 

Grup grup dolaşıyorlar ellerinde tesbih, mahpusanede volta atar gibi. Kimilerionar onbeşer gruplar halinde banklardamuhab-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Hala Heim'larda yaşayan onbinlerce yabancı emekçi var 


Opel heimlarında bir tatil günü 


Röportaj: Hüseyin M. Dörtyol/Mehmet Ünal 


tünde, eri genci onsekiz. Hepsi hemşehri: Alyonlular. 

Hemen çaylar geliyor. Tavla oynayanlar oyunu bırakıyor. Karşılıklı sigaralar ikram edildikten sonra konuya giriyoruz. Seslerini kayda almamızı istemiyorlar. Kuşku hep; kuşku, Içimize işletilmiş haklı kuşku...Işçi dostumuz Talip Safkalp şöyle özetliyor durumu: “Sürekli ruh sıkıntısı, bunalım, umutsuzluk, yalnızlık. Gecenin birinde ikisinde, can sıkıntısından bahçeye çıkıp volta atanların sayısı her gün artıyor. 
Iş saatlerinde bantın başında, sonrasında, bu asri mahpusanede yok olup gidiyoruz işte... 

Bir karanlık basıyor bizim içimizi. Memlekelimizin insanlarının kaderi bu mu? 
Bahçeye çıkıyoruz. Herben herkesin elinde 


Anadolu'da bir kasaba değil, OPEL'de Heim avlusu. 


Fransa'da ırkçılar 
Türkiyeli işçilere karşı silahlı saldırıya geçti 


© Saldırıya uğrayan Türkiyeli işçiler tarafından olaydan hemen sonra yakalanan saldırganları mahkeme serbest bıraktı. Ancak yoğun protestolar sonucu tekrar gözaltına alınan saldırganlardan biri tutuklanarak cezaevine kondu. 


Türkiyelilere yönelik yabancı düşmanlığı geçtiğimiz haftalarda tanık olunan bir saldırı ile Fransa'da da yeni bir nitelik kazandı. Limoges iline bağlı Bourgenof kasabasında ırkçılar Türkiyelilere silahlı saldırılar düzenlediler. Daha önceleri ağırlıklı olarak Cezayirli ve öteki Afrika ülkelerinden gelen yabancı emekçilere yönelen yabancı düşmanlığı böylece Federal Almanya, Belçika ve Hollan- da'daki gibi yeni bir boyuta ulaştı. 


22 Haziran 1983 günü Fransa'nın 
Limoges iline bağlı Bourgenof kasabasında silahlı ırkçılar Türkiyeli işçilerin kaldığı iki ayrı eve gece yansı önce gaz bombası attılar daha sonra ise evleri silahla taradılar. Yaralanan ve ölenin olmadığı olaydan hemen sonra saldırganlar Türkiyeli işçilertarafından yakatanarak yetkililere teslim edildiler, Ancak mahkeme her üç saldırganı da tahliye etti. 

Bunun üzerine başta Türkiyeli işçiler, CGT ve FKP olmak üzere Sosyalist Parti, CFDT, MRAP, Fransa Türkiye Dostluk Cemiyeti ve kent halkımn yoğun protestoları sonucu saldırganlar tekrar gözaltına alındı. Bu kez Jandarma görevlisi bir saldırgan tutuktanırken diğer ikisi gene serbest birakıldı. 

Olay bölgede geniş bir tepki uyandirdi.. Bölge televizyonu olayla ilgili 10'dakikalık bir yayın yaptı. İşçiler yayında işsizlik, konut, dil, çalışma koşullarının kötülüğü gibi sorunlarına birde can güvenliği sorununun eklendiğini söyleyerek ilgililerin kesin önlem almasını istediler. 

Olaydan hemen sonra Türkiye Postası olayı yaşayan işçilerle bir görüşme 


ve Arapların yanında, beşbine DK da Türkiyeli çalışıyor. 


Arabalar güzel ama 


Şimdilerde o pırıl pinl, o kısrak gibi arabaları banttan çıkartmak öylesine zorlaştı ki, ömür törpüsü. Hele bantlarda çalışanlar yabancı işçiler, özelliklede Türkiyeliler aşısından. Bir yanda otomatikleşmenin sonu-Cu olarak işyerini kaybetme korkusu, diğer yanda bantların günden güne artan hızı, kötüleşen iş koşulları ve arkadaşlar arasındaki bölünmüşlük ve tabi yabancı düşman» hgk 

Hasta olan çok. Daha bir yıl önce, bantlarda çalışanların yüzde 70'e yakınının hasta olduğu resmi kaynaklarca bildiriliyordu. 
Koşullar ağırlaştıkça bu oran daha da kabardi. 1983 başlarında, bantın başında, bir kaç Türkiyeli işçinin düşüp öldüğü biliniyor. Gene Rüsselshcim Devlet Hastanesi'» nin hastalarının çoğu Türkiyeli, 

Bu hastaneye gidenler, artık çalışamıyacak durumda olanlar. Çünkü hasta da olsa- her babayiğidin kân değildir doktora gitmek, İşçilerin söylediğine göre “Onlar daha doktora gitmeden çıkış kağıdı evlerine gelirmiş.” Işte böylesine zor, böylesine ömür törpüsüdür OPEL'de çalışmak; demire can verip, saatte 180-200 yapan o ara- 


baları yapmak! 


Ve işin diğer yanı 
Sekiz saat bantlarda, en pis, en güç işlerde çalışmak ömür törpüsü de; ya sonra- 


AFYONLU ADİL EMMİ 
“Bu yabanın gurbeti yedi, tüketti bizi” 


Tatil günü volta atanlar: Heim avlusu mu, höpishane avlusu mu? 


Merdivenleri çıkamaz olduk, diş kalmadı. 
Gözler ağırlaştı. Bu yabanın gurbeti yedi tüketti bizi,” 

- “Bugün tatil” diye sözü alıyoruz. “Bugünçalışmıyorsunuz. Nasıl geçiriyorsunuz tatili, boş günleri?” 

- Tatil günleri iş günlerinden de daha kötü. Ne kadar zor olursa olsun, bantların başında vakit geçiyor. Akşam zaten ölü gibi dönüyoruz. Hemen bir iki birşey atıştırıp ölü gibi uyuyoruz. Tatil olunca kötü. Burası ASRI MAPUSANE. Bu gördüğün binaların etrafi tel örgülerle çevrilidir. Canın sıkılınca bahçeye çıkar mapus voltası atarsın yoruluncaya kadar. Ya da bir kaç hemşeriyle bir araya gelip dertleşir tavla oynarsın. 
Şehre inmeyiz pek, neden inelim. Kendimizi rahat hissetmiyoruz ki şehirde. Han kardeşim, bak burada yalnız kalmaya, düşünmeye gelmez. Yalnız kalırsan bir düşüncedir alır. Ailen, çocukların, Köyün yurdun. Daha bir sürü dert. Eğer düşünceye dalarsan, tez elden ruh hastası olursun.” 

Yatağın üzerinde oturan başka bir yaşlı işçi alıyor sözü. 

“Çoğu kereler uyumadan işe gidiyorum. 
Düşünce biraldı mı, mümkünü yok gözüm kapanmıyor.” 

“Peki boş zamanlarınızı değerlendirmek için hiç bir olanağınız yok mu? Spor salonu, yüzme havuzu vb. gibi.” 

Gülüyorlar sözleşmişcesine, 

“Bir tane varmış fabrikanın içinde. Ama bize göre değil” 

Neden hiçbirşey “bize göre değil” de, bantlarda ölesiye çalışmak tam bize göre! 

Söyleşimiz sürüp gidiyor. Adil Emmi resmini çekmemize izinveriyor, aynlırken. 
Tanıdığımız işçi arkadaşın kapısım vumiyoruz yeniden. Gelmiş. Yemek hazırlıyor. 
Etkavurması en kolay yemek. 

Onlar da iki kişi kalıyorlar Heim odasında. Ikisi de on üç yıldır bu taş duvarlar arasında yapayalnız. Anlatacakları çok, dertleri çok. Anlatıyorlar, Aynı deriler, aynı sorunlar. Aynı umutsuzluk. 


Güneşli bir Mayıs günü, Tatil. 


Güneşli bir Mayıs günü. Tatil. Sekiz saat yorucu çalışmadan sonra insanlar evlerine dağılmış, sokaklar bomboş. Almanlann, yabancıların çoğu piknik yerlerinde, ormanlarda, su kenarlarında dinlenmede. 
Fabrikaların uğultulu, yorucu havasının dışında olmanın, çoluk çocuklarıyla birlikte olmanın rahatlığıyla tatillerini değerlen- 


betteler. Bir kaç genç voleybol oynuyor. 
Park yerleri bisiklet ve araba mezarlığı gibi. 
Birçokları arabaların altıma yatmış, tamirle meşgul. Selamlaştıklanmızın çoğu ilgisiz alıyor selamımızı, Kimisi de “Necisiniz?” 
diye araştırıyor, kuşkulu. Birisi, arabanın altina yatmış uğraşanı eliyle göstererek, 

'can sıkınlısından araba tamircisi oldu” diye şakalaşıyor. 


Asri mapusane ya da yarı açık cezaevi 
Bir tanıdık bulalım diye 13.Heim'a doğ- 


ru gidiyoruz, 13. Heim birinci kat, 7000 
numaralı odalardan biri. 


Heim odasında tatil yemeği! 


Heim avlusunda bir modern çerçi: müşterisi de OPEL işçileri 


Çok şeyler duyanz bu“Heim”lar hakkında: Bunalım geçirenler, intihar edenler vb. 

İrkekliğimizin bir nedeni de bu. Bir tarıdik bulalım istiyoruz 

Tanıdığımız insanın 7000'li Bea butuyoruz. Kapıyı vuruyoruz. Sesyok. Birdaha, daha şiddetli. Gene ses yok. Tam karşı- daki kapının ardından sesler geliyor, “Onlara soralım” diyoruz. “Ne de olsa kapı komşular, bilirler”, O kapıyı vuruyoruz. 
Kapı açılıyor. Bir dakikalık şaşkınlık, yabancılık. Sonra buyur ediyorlar. Arkadaşın nerede olduğunu soruyoruz, “bilmiyoruz” diyorlar. Çaya davet ediyorlar, “Hayır” demiyoruz. 

Altı kişiler odada. En yaşlısı ellinin üs- 


tesbih, Çoğu, kısa sertadımlarla mahpusa- ne voltası atıyor. Satıcılar doldurmuş ortalığı. Elbiseden kaleme, ezanlı, mekkeli sa- 


„Aerden, halıya kadar akla gelebilecek her 


şey satılıyor. Tel önlülerin öte yanında şe- bir, şehrin ortası Opel'in görkemli binalan... Tel örgülerin beri yanında insanla» nmz.. 

O güzelim arabaları yapanlar, demire can verenler, ya baniların başında ya da bu asri mahpusanede ömür tüketiyorlar. 
Oysa kuşkular, yorgunluk, umutsuzluk ve garip bir yalnızlık. Opel'in bir ucunu aralayabildik sadece, Oy el'de daha ne sorunlar, ne dertler var. Daha kaç yazı, kaç röportaj, kaç kitap yapar! 


A SUG YANA e tası olayı yaşayan isçilerlebir yaptı, İşçilerden Hasan Karaoğlan ve Vecdi Coşkun şunları anlattılar: 

“Gece saat 11,30 sularında 7 arkadaş 
3 kattaki dairede otururken salon kapisı yavaşça aralandı ve yüzünü göremediğimiz bir adam içeri iki adet zehirli gaz bombası attı. Hemen dışan firladık ancak adamı yakalayamadık. Oradan karakola gittik durumu anlattık. 
Görevliler bizi başlarından savmak istediler. Israr edince gece saat 0.1'de eve geldiler. Gaz tüplerini gösterdik ve bunlan atan adamın ikinci kattaki daireye girebileceğini söyliyerek evin aranmasını istedik. Başkalarını rahatsız edemeyiz. diyerek reddettiler, bombanın da tehlikeli bir şey olmadığını söyleyerek yanıp uyumamızı istediler. Giderken de eğer böyle bir olay daha olursa bölgede tekbir Türk'ün barınamayacağı tehdidini savurdular. 

Onlargittiktensonrabirkısmımızyatfı, bir kısmımız da birinci kattaki arkadaşlann yanına indik. Çay içiyorduk, saat 0.2 sularında aniden silah sesleri duyduk. Odanın içi toz duman oldu. Hemen firladık ve arabayla kaçan saldırganlan izledik. Dört yol kavşağında silahlarını çalıların arasına atarken gördük ve hemen yakalanma yapıştık. Silahi attıkları yerden alarak jandarmaya noe ettik. 

ç kişiydiler. Biri bir silah mağazasının sahibi, diğeri izinli bir jandarma görevlisi, üçüncü ise tanımadığımız biriydi. Inkar ettiler, korkudan titriyorlardı. Mağaza sahibi bir ara silahını çekti ve "bırakın yoksa vururum” dedi ve havaya bir el ateş etti. Bırakmadık. Kaçmak istiyorlardı. O ara Jandarma geldi ve teslim ettik. 

Sabah olunca bizim kaldığımız eve 
300 metre uzakta başka Türkiyeli arkadaşların kaldığı evin de aynı saatlerde kapıdan silahla tarandığını öğrendik. 
Kapıdan içeri tam 12 el ateş etmişler. 
Arkadaşlar o saatte işte oldukları için 

«ölen ve yaralanan olmarnış. Aksi halde ölen ve yaralanan mutlaka olurdu, çünkü kapının tam karşısında 4 kişi yatıyordu. Bu kadar kesin kanıtlara rağmen saldırganlar serbest bırakıldılar.” 

FTIP ve FKP dil grubundaki Türkiyeli emekçiler de kentte dağıttıkları bildirilerde olayı nefretle kınadılar ve bu tür olayların yabancıları yıldırmak ve hükümeti yıpratmak için sağcı ve ırkçı» lar tarafindan tertiplendiğini belirterek önlem alınmasını istediler, 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 
Uluslararası Af Örgütü raporundaki saptamalar belgelendi 


Geri yollanan sığınmacılar Türkiye'de tutuklanıp kamplarda işkence görüyorlar 


© Tunceli ve Diyarbakır'da topluca geri gönderilen siyasal sığınmacılar için birer kamp kuruldu. 


Siyasal sığınma istekleri reddedildikten sonra Federal Almanya tarafından topluca sınırdışı edilen Türkiyeli demokratlar ve özellikle Kürt demokratları Türkiye'de hemen gözaltına alınıyor ve Diyarbakır ve Tunceli'de kurulmuş özel kamplarda işkence altında sorgulanıyorlar, Bugüne kadar bu konuda yapılan yayınların gerçekliği hem Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) tarafindan hazırlanan bir raporla, hem de Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'- nin gönderdiği bir teleks notunda resmen belgelenmiş oldu. 

Uluslararası Af Örgütü'nün Profesör" Walter Hirsch tarafından hazırlanan raporunda, sığınma başvurusu kabul edilmeyerek geri gönderilen Kürt demokratları için birer özel kamp kurulduğu bildiriliyor, Almanya'da yayınlanan Die Tageszeitung Gazetesi'nde ayrıntılı olarak yer alan habere göre, Profesör Hirsch'in raporu üstüne, Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Oncken, Türkiye resmi makamları ile görüşmek zorunda kaldı. 
Büyükelçi'nin bu konuşmasından sonra bu kampların varlığı resmen açığa çıktı, Nitekim bunun üzerine Federal Alman Dışişleri Bakanlığı, Federal Sığınma Dairesi'ne birteleks mesajı çekerek durumu aktardı. 


Walter Hirsch ne diyor? 


Uluslararası Af Örgütü adına düzenlediği raporunda Profesör Walter Hirsch şöyle diyor: 

“Pek çok değişik kaynaktan, siyasal si- 
{inma İstemleri Federal Almanya tarafından reddedilerek Türkiye'ye gönderilenle- 


gınmacılar topluca geri gönderilirken, Federal Alman makamları tarafından, Türkiye resmi makamlarına bilgi verildiği de anlaşıldı. Ancak gerek Türkiye makamları ve gerekse Federal Almanya Büyükelçiliği toplu gönderilen sığınmacıların sadece kimlik kontrolünden geçirildikleri ve serbest bırakıldıklarını iddia ediyorlar. Nitekim Federal Devlet Bakarı Möllemann da topluca geri göndermeler sırasında Türk sınır yetkililerinin önceden bilgilendirildiğini resmen kabul etti ama geri gönderilenlerin “siyasal sıgınmacı” değil “Federal Almanya'da suç işlemiş Türkler olduğunu” ileri sürdü. Ne 


var ki bu iddia gerçeklerle ve gözlemci raporlarıyla çelişiyor. Nitekim Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin, Federal Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği bir öneri de Devlet Bakanı Möllemann”ı dolayh olarak yalanlıyor ve sözü geçenlerin sığınmacılar olduğunu belgeliyor. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin önerisi pek anlamlı ve Federal Almanya'nın tutumunun tam bir aynası. BÚyükelçilik şöyle diyor: 

“Yanlışlıklara son vermek için sözde sı- 


MODERN HAÇLI SAVAŞINDA ŞÖVALYE ZIMMERMANN 


Ankara'da şimdi de 
“Kimler sınırdışı edilecek? 
pazarlığı yapıldı 


Federal İçişleri Bakanı Zimmerman'ın Türkiye'ye yaptığı geziden sonra, Federal Almanya'da yaşayan Türkiyeli"ler için sürüp giden zorlu günlerin yeni bir sayfası açıldı. Bir ay kadar önce Ankara'yı ziyaret eden Norbert Blüm Cuntayla “paralı dönüş” konusunda pazarlığı bağlamıştı. 
Bu defa İçişleri Bakanı Zimmerman “s nırdışı etme” koşulları ve kuralları üstüne Cunta ile pazarlığa oturdu. Zimmer man'ın 200 sayfa tulan önerileri aslında belli başlı yedi maddeye indirgenebiliyor. 
Buna göre: © 

© Anababalann yanına gelecek Türkiyeli çocuklar için 6 yaş sının konması hemen hemen kesinlik kazandı. 

@ Aimanya’da çalışan emekçiler Türkiye'de evlendikleri takdirde eşlerini yanlarına getirtemiyecekler. 

Herhangi bir suçtan (özellikle siyasal suçlardan) hakkında soruşturma açılan 


016 yaşından küçük olanlar da pasaport taşıma ve oturma İzni almak zorunda olacaklar. 

© Aiman toplumu ile kaynaşma zorunlu olacak, ancak buna razı olanlar Almanya'da kalabilecekler, 

@Aimanca bilmeyenlere “öğrenmek yada Türkiye'ye dönmek” üzere belirli bir Süre tanınacak, süre sonunda hala Almanca öğrenememiş olanlar sınırdışı edilecek» ler. 

Topun ağzında kimler var? 

Türkiye Postası'nın daha önceki sayr larında aynntlı olarak açıklandığı gibi, Zimmerman'ın önerileri sınırdışı edilecek Türkiyelileri sınıflandırmaya tabi tutmak- ta: Buna göre durumları en sallantıda olanlar kuşkusuz “ekonomik sığınmacı” denen kitle, Bunları, Federal Almanya'da siyasal etkinlik gösterenler izliyor. Siyasal çalışmalarla sıkı ilişkiler içinde olmayan Türkiyeli emekçiler arasında ise Zimmer- 

an paketinin ilk hedefi 


oip sorguya çel kildik- 


in kar opl lerine ilişkin bilgiler elimize geçti. Sözkonusu sorgulamalar yaklaşık 3-4 hafta sürüyor. Sorgular işkence altında yapılıyor. 
Sorgu sonunda da İstenen itiraf elde edilemeyenler serbest bırakılıyorlar, işkence- ye dayanamayıp “suçunu (!) itiraf eden” ler ise tutuklanıp hapisaneye konuyorlar”, Profesör Hirsch raporu üzerine Federal Alman makamlarının isteği ile Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Oncken, resmi Türk maka; ilegörüşme isteğinde bulundu. Elçi'nin girişimlerinin sonucu ve sonraki gelişmeler ise, Federal Alman Dışişleri Bakanlığı'nın, Zirndorf'daki Federal Sığınma Dairesi'- negönderilen bir teleks mesajında açıkça 


görülüyor. 


Resmi teleks mesajı 


Federal Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 
25 Mart 1983 tarihli ve 6064 sayılı teleks 
mesajında aynen şöyle deniyor: 

“Sözkonusu belge (Uluslararası Af Örgütü'nün Walter Hirsch tarafindan hazırlanan raporu kastediliyor.Türkiye Postası) nedeniyle Büyükelçi Oncken, Türk Adalet Bakanlığı sözcüsü Bay Tunçbilek'ten mümkün olduğu kadar acele olarak, Diyarbakır ve Tunceli'deki bu durumu açıklığa kavuşturmasını İstedi. Aksi takdirde siyasal sığınma sorununun yeni boyutlara ulaşması tehlikesi doğacak, Büyükelçi, Bay Tunçbilek'ten mümkünse yaalı bir rapor istedi. Böylece siyasal sığınma davalarına bakan Alman mahkemelerinde geçerli bir belge oluşturulabilecekti. Bay Tunçbilek konuyla ilgilendi. Bay Tunçbilek, siyasal sığınma işlemlerinin hem Türkiye hem de Federal Almanya için sorun yaratmayacak bir biçimde yürütülmesi konusunda duyduğumuz kaygıları anlayışla karşıladıklarını söyledi. Ancak, Tunceli ve Diyarbakır kampları konusunda Bay Tunçbilek'in yazılı bir rapor vereceğinden, Büyükelçi Oncken, bugüne kadarki deneylerinden hareket ederek, kuşku duymakta! Ama Alman mahkemeleri için geçerli bir belge değeri taşıdığı için Büyükelçi bu konuda gene de ısrar edecek”, 


Topluca geri gönderme 

Bu arada Fransız resmi ajansı Ajans France Press'in (afp) bir haberine göre 
1983 yılı Mart ve Nisan aylarında, sığınma istekleri kabul edilmeyen Türkiyeliler bir kaç kez gruplar halinde Türkiye'- ye geri gönderildiler ve tutuklandılar, Sı- 


yapacaklar 


Bir yıl önce işçilerin bütün direnişlerine rağmen kapatılan Fransız KE-RAMAG firmasının yerine Amerikan silah deposu açılacağı bildirildi. 
Flörsheim Belediye Başkanlığı, silah deposu açılacağını bir mektupla KE-RAMAG semtinde oturanlara bildirdi, 

Belediye Başkanlığı'nın mektubu mahalle sakinleri, politik partiler ve demokratik örgütler tarafından tepkiyle karşılandı. Mahalle sakinleri ile SPD), Yeşiller, sendikalar ve diğer kutuluşlarla yaptıkları toplantıda, mahalleye Amerikan silah deposu açılmasınıistemediklerini, silah deposunun yeni iş olanakları yaratmayacağı gibi büyük huzursuzluklara yol açacağını dile getirdiler, kararı protesto ettiler. “Bizler semtimize silahlar, askerler değil, işyeri istiyoruz” diyerek direneceklerini, KERAMAG'a silah deposu sokmayacaklarını bildirdiler, 

600 nüfuslu Keramag mahallesin- 
de 60 kadar da Türkiyeli bulunuyor. 
Geçen yıl fabrikanın kapanmasıyla tüm yabancılar işsiz kalmışlardı. Yabancıların büyük bir bölümü henüz iş bulamadılar. Işsiz kalan ve hala iş bulamayan yabancılardan biri de Dursun Bengil, Yıllarca KERAMAG fabrikasında çalışan, işçi temsilciliği yapan Dursun Bengil son gelişmelerle ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı: Türkiye Postası: Bir yıl önce kapa- 


İşte belge; Federal Dışişleri Bakanlığı'nın telex mesaji 


Flörsheim'da kapatılan Keramag işyerini 


Amerikalılar silah deposu 


Jett wenden win 


Amerikan 


nan KERAMAG fabrikasında yıllarca çalıştınız. Işçi temsilciliği yaptınız, Fabrikamız kapandıktan sonra işsiz kaldınız. Öğrendiğimize göre Şimdi bu fabrika ve alanı Amerikan silah deposu yapılmak isteniyor. Bu gelişmeler hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? 

Dursun Bengil: Bir yıl önce tüm direnişlerimize karşın kapatılan işyerimizin silah deposu olacağı tümümüzü üzmüştür. KERAMAG işvereni kamuoyundan gizli fabrikayı ve alanını Amerikan askeri kuvvetleri- ne kiralamıştır. 

Türkiye Postası: Sizler bu işyerinin kapanmasıyla işsiz kaldınız. Çoğunuz hala işsiz. Buranın silah deposu olması size yeni iş olanağı sağlayacak mı? 

Dursun Bengil: Her yerde olduğu gibi, askeri bir yatırım hiç bir zaman işyeri sağlamıyor. Buraya silah deposunun açılması bizlere ne yeni 


Enst haben iin e Keramag tufyebmut Keramay 


m İ paap 


jon den 


- 


Bir yıl önce işçiler Kenamaz'ın kapatılmasını böyle protesto etmişlerdi. Şimdi de silah deposuna karşı direnişe hazırlanıyorlar 


7 Yar sonunun Cram Y 

cek olsalar Türkiye'ye gönderilmek üzere sınırdışı edilecekler. 
Gişçi ailesi alarak “aileyi birleştirme önlemleri”nden yararlanarak Almanya'ya eşlerinin yanlarına gelenler, boşanmış bile olsalar, eşleri Türkiye'ye döner, yada sınırdışı edilirse Almanya'yı terketmek zorunda kalacaklar. 


işyerleri ne de başka konularda yarar sağlamayacak, tam tersi her açi- dan huzurumuzu bozacaktır. 

Türkiye Postası: Ne gibi? 

Dursun Bengil: Burası küçük bir semt. Buraya yerleşecek tanklar, toplar, askerler huzurumuzu bozacaklar, Sorunlar artacak. Örneğin çevremizde bir çok yerde Amerikan askerleri var, Her gün olay çikarıyorlar. 
Bunlara Alman polisleri bile karışamuyor, Bu tür olayları burada da çıkaracaklardır. ” 

Türkiye Postası: Yerli-yabancı halkın tepkisi nedir? 

Dursun Bengil: Halkin genel tepkisini tek cümleyle yanıtlayabilirim. 
Bütünüyle karşı. Yapılan toplantılardabir halk girişimi kurma kararı alındı, Halk girişimi silah deposunun buraya kurulmaması için her türlü direnişte kararlı. Biz yabancı işçiler de bu girişimde yerimizi alacağız. Bize silah değil iş gerek. 


mann paketinin ilk hedefi yaşlı işçiler. 1. 
kuşak diycadlandırılan vebugün büyük çogunluğu işgücünü büyük ölçüde yitirmiş olan bu emekçilerin neyapıp edip Türkiye'- ye gönderilmelerine karar verilmiş durumda, 
Türkiye Cuntası'nın hesabı Federal Almanya'daki Türkiyeli emekçilere yönelen bu ağır saldırılara karşılık “Cunta ve onun hükümeti sadece döviz hesapları yapmakla meşgul. Bir de Türkiye'den Federal Almanya'ya geçmek zorunda kalmış olan ve siyasal sığınma başvurusunda bulunan devrimcilerin ve demokratların iadesini sağlamaya çalışıyor. 
*Cunta topluca sınırdışı edilen, özellikle 1, kuşak işçilerin Alman Bankalannda birikmiş paralarını çekerek Türkiye'ye getirecekleri hesabında, Nitekim Merkez Bankası Başkanı, Zimmermann daha Ankara'da iken “Almanya'daki işçilerimizin dövizlerinin sadece yüzde 15'ini çekebiliyoruz. Bunu en az üç katına çıkarmak zorundayız” diye konuştu. 

Nitekim Zimmermann önerilerini bildirdiği zaman, Cuntanın bakanları ciddiye alınır hiçbir karşı öneri getirmediler ve sadece dostlar alışverişte görsün gibisin- den, Zimmermann'ın önerilerinin tam tersini yinelemekle yetindiler. Ancak hiç bir yaptırım güçleri olmadığından, herhangi bir sonuç da alamadılar. Tıpkı Blüm gibi Zimmermann'da “Türk tarafi beni ikna edecek hiçbir öneri getiremedi” diye durumu olanca açıklığıyla ortaya koydu. 


Kim kimin dostu, 

kim kimin düşmanı i 

Federal İçişleri Bakanı Zimmermann'ın Türkiye gezisi sırasında Türkiye tekelci basını da tam anlamıyla iki cami arasın» da kaldı. Bir yanda göbeklerinden bağlı oldukları emperyalizmin en önde gelen ülkelerinden birinin, Federal Almanya'- mn bir bakanı, öte yanda gazetelerini satmak ve hoş görünmek oldukları yüzbinlerce Türkiyeli emekçi... CSU gibi Almanya'nin en gerici siyasal örgütlerinden birinin, adı yalancı tanıklıktan, kumarha- ne baskınlarına kadar bir dizi ve hiç de hoş olmayan söylentilere karışmış bakanı Zimmermann’: Türkiyeli emekçilere hoş gösterebilmek için hayli zorlanan, türlü cambazlıklar peşine düşen gerici basının en gericilerinden Tercüman yukarıda gördüğünüz başlığı attı: “Türke sert, Türkiye ye dost!” Aklı başında olan emekçiler Tercüman'di bu başlığının gerçek “tercüme”sini yapıverdiler. “Emekçilere düşman, .Cunta'ya dost” 


Sayfa 8 


SANAT/KÜLTÜR 


Tercüman Gazetesinin sözcülük ettiği kampanya başarıya ulaştı ve... 


Cuntanın kılıcı Türk Dil ve 
Tarih kurumlarına da indi 


*Alatürkçü' cunta, uzun süren bir tartışmayı noktaladı ve Atatürk'ün 51 yıl önce “dilde devrim” amacıyla kurdurduğu özerk Türk Dil Kurumu'nu ortadan kaldırdı. 
Türk Dil Kurümu ve Türk Tarih Kurumu'» nun lağvedilerek yerine iktidarlara bağimlı bir “Dil, Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu” kurulmasına ilişkin yasa önerisi, 

«cuntanın bu işe verdiği önemi gösterir biçimde, cunta üyesi Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya tarafından getirildi. 
Danışma Meclisi'nde sert tartışmalara konu olan öneri çoğunluğun oyları ve süngülerin gölgesi alında kabul edildi. 


Tercilmancıların zafer çığlıkları 


18 Temmuz tarihli Tercüman Gazetesi 
ve onun Nazlı başyazan, Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları'nın kapatılmasını büyük sevinçle karşılarken tam bir zafer sarhoşluğu içindeydiler. Tercüman'aıları böylesinesevindiren özellikle 3 yıldan bu yana körükledikleri bir konunun tam istedikleri biçimde bağlanması ve “solcu” hatta komünist saydıkları bu kurumların kapatılma» sından ibaret değildi. Zafer naralarının asıl nedeni cunta başı Evren'in Soma'da yap uğ konuşmaydı, Evren bu konuşmasında, Türk Dil ve Tarih Kurumları'nın kapatılıp „yerine egemen güçlerin ve iktidarların kèsin denetiminde göstermelik bir kuruluş getirilmesini tam Tercüman'cıların ağzıyla savunmuş, “Dağlarda jandarmamızı vuran eşkiyayı öven şiirlerin yer aldığı kitaplara bu kurum ödüller vermişti...Onun bunun tenkitleriyle yolumuzdan dönecek değiliz” diyerek Türk Dil Kurumu'nu düşman ilan edenlerin yanında açıkça yer almıştı. Tercüman'alar nasıl sevinmesinler ki, Evren'in sözünü ettiği şiir ve kitap üzerinde uzun uzun duran, kampanyalar açan, yillardan beri Türk Dil Kurumu yönetiminde bulunan görece ilerici ve demokrat nitelikileri karalamak için elinden geleni ar- 


Türk Dil Kurumu Atatürk'ün kararıyla 12 Temmuz 1932'de kuruldu. Kurum, o yılların, “Türk toplumunu uluslaştırmak, Türk tarih ve dilini Cumhuriyet ikeleri doğrultusunda yeniden araştırıp biçimlendirmek” akımının bir ürünüydü. 
Atatürk, dili ulusallığın en belirgin özelliklerinden biri sayıyor ve burjuva devriminin “Batılılaşma” akımının bir parçası olarak görüyordu. Türkçe'nin Arapça ve Farsça egemenliğinden kurtularak toplumun büyük çoğunluğu tarafından anlaşılan ortak ulusal bir dil olabilmesi amaç olarak benimsenmiş, bunun ise “evrim”le değil “devrim"le olması Türk Dil Kurumu'nun kuruluş yılında İlk 
Dil Bayramı'nda İlke haline getirilmişti. 4 
Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları'nın kuruluşundan önce, dil ve tarih çalışmaları için akademi niteliğinde bir kuruluş mu, yoksa özerk birer kurum mu oluşturulması konusu uzun tartışmalara neden olmuş, nihayet akademilerin oluşmuş, oturmuş dilleri korumayı amaçlayan kuruluşlar oldukları gerekçesiyle, “dilde devrim” amaçlı bir Dil Kurumu'nda karar kılınmıştı. 
Kuruluşunu İzleyen yıllarda, “Arı Türkçe” araştırmalarında zaman zaman dilin doğal akışını zorlayan aşırılıkların savunulması; halk için, anlaşılması eski dil kadar güç sözcüklerin ortaya atılması ve dil çalışmalarının halktan kopuk dar bir aydın çevresinde yürütülmesi, Kurum'a gerici çevrelerden gelen səldırılara zemin hazırladı. Ancak Türk Dil Kurumu'nun Türkçe diline önemli katkıları, hizmetleri oldu. Yönetiminde, çoğunlukla burjuva demokrasisi ilkelerine sadık, aydınlık kafalı, İlerici nitelikli aydınları barındırdı, bu yüzden de gn belli başlı saldırı noktalarından biri haline geldi. 

likle son üç yıldan bu yana, gerici çevrelerin, Kurum'un özerkliğinin ortadan kaldırılması yolundaki çabaları, nihayet sonuçlandı ve Kurum Cuntanın öneri ve zorlamasıyla kuruluşunun tam 51. yılında tarihe karıştı. 


Dil Kurumu'na, daha doğrusu bu kurumun özerkliğinedüşmanlığın nedeni, dışa» ndan görüldüğü ve gösterildiği gibi “dil s0- runu değildi. Sorun, “dil“konusunun Türkiye'de gericilikle ilericilik, tutuculukla devrimcilik arasında bir ayırım çizgisi haline dönüşmüş, daha doğrusu dönüştürülmüş olmasından kaynaklanıyordu. Türk Dil Kurumu'nun yapı ve yönetimine daha yakından bakıldığında, kavganın, burjuva» zinin en gerici kesimleriyle Batı yandaşlığını sadece ekonomik bağımlılıkta görmeyip “yenilikçilik” olarak da anlayan, feodal yapı vekalıntılardan kopuşmayı amaçlayan, görece liberal ve demokrat kesimleri arasında sürdüğü hemen anlaşılıyordu. Kurum'un yönetiminde ilerici aydınların yer almasi 


Ve olumlu bir ses 

Yasa önerisi tartışılırken cuntanın Danışma Meclisi'nde bile kimi namuslu sesler yükseliyor, örneğin 27 Mayısçı, emekli Albay Ertuğrul Alatlı şunları söylüyordu: “Şimdi bu Meclis, Aratürk'ün 45 senelik va~ siyelnamesini de hiçe sayarak Atatürk vediası bu iki tarihi bilimsel kurumun, başbakanların partizan tasarrıflarına terk ve tevdi edilmelerini kabullenmiş bulunuyor. Danışma Meclisi'nin vardığı bu sonuç, bana göre, ağırvetarihiyanılgıdır...Son sözolarak bu iki Ata yadigarı kuruma emek verenlerin tümüne ve 1946'dan bu yana kurumlara yöneltilen saldırıları önlemek için özgürlükle rinden yoksun bırakılmayı dahi göze alabilen Atatürkçüler bu millet kürsüsünden 


li Akn, 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 


Ali Alioğlu ve birincilik ödülü Kazanan karıncaları 


Öğrenciler arası resim yarışmasını i 

bir Türk çocuğu kazandı 


© “Sanat bir şeyi olduğu gibi yansıtmak olsa gerek dedim. Bir noktaya yürüyen karıncalar getirdim gözümün önüne. Bu belkide birliği, dayanışmayı anlatırdı.” 


Volksgenossensehaft tarafından Federal Almanya çapında düzenlenen, çeşitli yaşgruplarındaki okul çocukları arası resim yarışmasında birinciliği Heilbronn kentinden Ali Alioğlu adli bir Türk çocuğu kazandı. Batı Trakya Türklerinden 
bir ailenin, Yunan uyruklu oğlu olan 13 yaşındaki Ali Alioğlu, Heilbronn'a 14 
yıl sonra yeniden birincilik ödülü getirdiği için Alman basınının övgülerini kazandı. 

“Karıncalar” adlı resmi ile ödül kazanan Ali Alioğlu ile arkadaşımız. Soner Gürler bir söyleşi yaptı. Soner Gürler'in “Bu resmi yaparken neler düşündüğü?” sorusuna 13 yaşındaki çocuk şaşılacak bir kafa açıklığı ile yanıt verdi. Ali Alioğlu soruyu şöyle yanıtladı: 


Öğretmenlerimiz okulda bu yarışmanın tanıtımını yaparken bize doğanın içinden birşeyler çizmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Özellikle hayvanlar dünyasından birşeyler... Eve geldim, düşündüm. Her çocuk kuşkusuz at, fil, kedi, köpek gibi resimler çizecekti. Benimki onlardan farklı olmalıydı. Aslında insanları çizmek isterdim. Ama düşündükçe insanları resme tarabilecek kadar tanımadığımı anladım, Bildiğim ikişer gözlerinin, ikişer kulak ve kolları ile ayakağın nihil Balli hirer da bastın dihi avniniilar o Âklıma birden karıncalar 


an 


ye banisa Tercüman, «ük Evren'in bu konudaki tam desteğine sahip oluyordu. 


Türk Dil Kurumu neden hedef seçildi? 


Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu, cunta Anayasası'na bile sokulmuş, yani Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih, Kurumu'nun kaderi daha Anayasa oylamasında belli olmuştu. Kimileri her zâmanki sınıfsal körlüklecuntanın oyuna getirildiği- ne inanıyorlar, *Alatürkçü' cuntayı uyarmaya çalışıyorlar, Türk Dil vaglük Tarih Kurumları'nın Atatürk'ün vasiytünde bile yer alan bir miras olduğunu rlatıyorlardi, 

Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi, sadece üç yıldan beri değil yıllardır gerici egemen çevrelerin baş hedeflerinden biri olan Türk Dil Kurumu konusunda 
1967 yılında yazdığı bir yazıyı, konu yeniden alevlenince gazetedeki sütununa tekrar koyduğu için dört ay hapis cezasına mahkum edildi. 

Bir zamanlar Demirel"lerden, Milliyetçi Cephe iktidarlarından başlayarak Tercüman'cılara, oradan cuntaya uzanan, Türk 


“Zehirleyen” 
Türk video filmlerine karşı 
Almanya'da kampanya 


Bir süreden beri sapık seks ilişkilerini ve saldırganlığı yaygınlaştırıcı video filmlerine karşı Federal Almanya'da başlatılan kampanya, sonunda Türkiyeli ailelerin en yaygın “eğlencesi” haline gelen Türk video filmlerine de yöneldi. 
Özellikle Köln yöresinde başlatılan kampanyada, Türkçe'yi aşıri düzeyde bozan, Uzakdoğu kaynaklı adam öldürme tekniklerini spor adı altında gençlere aşılayan ve en önemlisi son derece iğrenç bir seks gösterisi yapan “Yeşilçam ürünü” yerli filmlerin video kasetleri toplatılıyor. Bu arada tanınmış video film depolarına da Alman polisinin baskınlar düzenlemesi için etkide bulunuluyor, Köln yöresinde Türk-Alman aile girişimlerinin öncülük ettiği kampanyanın önümüzdeki mevsim tüm Federal Almanya» ya yayılması bekleniyor. 


ve Kurum'u işbirlikçi teketölerin. denetim ve egemenliğine sokmamakla diretmeleri gerici sermaye çevrelerini Türk Dil Kurumu düşmanı yapmak içinyetip deartıyordu bile. 

Türk Di Kurumu ve sözde “dil” çevresinde koparılan kavga öylesine büyütüldü ki, bu kurumun özerkliğinin elinden alınması, ilericilikle gericilik arasında bir sembol niteliği kazandı. Ve sonunda, gericilik, bir kez daha cunta eliyle zafere götürüldü. 


minnet ve sknörini Ifade etmeyi bir kadirşinaslık borcu olarak yerine getirirken zevk ve şeref duyduğumu belirtmek isterim.” 

Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları tarihe mal edilirken, burjuvazinin ulusal özlemli, liberal, demokrat ve yenilikçi kesimleriyle en gerici kesimleri arasındaki bir kavga daha cuntanın salladığı kılıcın yardımıyla gerici kesimlerin zaferi ve gericiliğin bir ileri adım daha atmasıyla sonuçlanmış oldu. 


tanımadığını anladım. B 


larının olduğu. Belki birer de butun n gibi ayrıntılar... “Aklima birden ğe geldi. Hani parkta, sokakta oyun oynarken üstüne basıp ezdiğimiz; bizleri ısırdıkları zaman vurup öldürdüğümüz kanncalar var ya işte onlar. Ama böyle bir denemeye girişmek bana yarışmayı kaybettirebilir dedim önce, Çünkü karınca birer kara gövde ve üç beş bacak... Kimin hoşuna giderdi böylesi, Düşündüm. 
İlle de görünüşü güzel bir şey mi olmalıydı çizeceğim resim? Şöyle düşün- 


düm, nasıl geldiyse aklıma: Sanat bir şeyi olduğu gibi yansıtmak olsa gerek dedim Bir noktaya yürüyen karıncalar getirdim gözümün önüne. Bu belki de birliği, dayanışmayı anlatırdı. İnsanların birliğini de anlatırdı böylece. Niye sanki insanlar bir arada, barış içinde yaşamıyor, hep birbirinin gözünü oymaya çalı- 


şiyor7” 


Gurbetteki 


sanatçılarla söyleşiler 


Yusaf Ziya Bahadınlı yaşamını yurt dişında sürdüren yazarlarımızdan. 1979 yrlinda Bavyera Eyaleti Kültür Bakanlığı'- mn çağrılısı olarak Federal Almanya'ya geldi. Türkiyeli işçiler üstüne kitap yazacak ve bir yıl sonra da dönecekti. 12 Eylül'den sonra bu kez de Senato'nun çağnsıyla Batı Berlin'e geldi, öğretmenliğe başladı. CDU hükümeti kurulduktan sonva öğretmenlikten atıldı, şimdi işsiz. 

Bugüne kadar öykü, roman, gezi izlenimleri, inceleme ve sözlük olarak çeşitli türlerde ürünleri yayınlandı. 

1965-1969 yıllan arasında TIP milletvekilliği de yapmış olan Yusuf Ziya Bahadınlı gazetemizin sorularını yanıtladı. 


Türkiye Postası: Kisaca kendinizden söz etseniz? 

Bahadınlı: Kısa söylüyorum, Yozgat'a bağlı Bahadın köyünde doğdum. Ahır kokusu ile kekik kokusu yanyanaydı köyde. Bu nedenle tüm pislikleri uzaklardan seçebiliyordum. Güzelliklere olan özlemim ve duyarlığım da belki yine bu yüzden. Beni “ben” yapan bir de 4/K oldu, hem acı çektim hem'de haz duydum: Köylülük, Kızılbaşlık, Köy Enstitülük, Komünistlik. Bu yaşıma 


” bunlarla geldim. Ilk üçünü ben seçme- 


dim, sonuncusunu ise seçmek elde ama ulaşmak güç. 

Türkiye Postası: Köy Enstitülü yazarlarımızdan birisiniz. Sizce bir “Köy Enstitülü yazarlar” kuşağındafı söz edilebilir mi? Oradan kaynaklanan bir edebiyat akımını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Yusuf Ziya Bahadınlı 


sorularımızı yanıtladı 


“Integrasyon bir zulümdür bence” 


Bahadınlı: “Köy Enstitülü yazarlar” denebilir belki bizlere. Köylüyü yazdığımiz doğrudur, ama Orhan Kemal'i, Yaşar Kemal'i, Kemal Tahir ve ötekileri ne- 
(ye koymalı? Köy enstitülerinde binlerce kişi okudu. İçlerinden yazar da çikacaktı, müzikçi, resimci de çıkmıştır belki. Varsa onları nereye koyanz? Bizler köyü, köylüyü bildiğimiz için yazıyoruz herhalde. 


belirlenmesinde köy enstitülerinin bir 


“etkisi oldu mu? Bilindiği gibi köy sns- 


ttülerinin “komünist” yetiştirdiği yıllar yılı söylendi durdu ve bu gerekçeyle de kapatıldı 

Bahadınlı: Köy enstitülerindeki iş eğitimi, araştırma-eleştirme özgürlüğü, kitap okumaya özendirme ve bir de yok- 


sul köylülükten gelme olgusu kimilerimizin dikkatini toplumsal gerçeklere çektiği doğrudur. Ama “komünist yuvasi” olduğu savı daha çok bilgisizlikten kaynaklanmış ve en önemlisi kasıtlı olarak ileri sürülmüştür. Benim okuduğum enstitüdeki öğretmenlerden en ilericisi kemalistti. Tam tersine köy enstitüleri simf bilinci yerine “kentli sevmezliği” aşılamıştır olsa olsa. Bunun da bir yanliş koşullandırma olduğu bellidir. Köy enstitüleri genelinde kemalist, biraz daha ilericisi köylü demokratı yetiştirmiştir. Demokrat, sosyalist, komünist olanlar kendi gayretleriyle ulaşmışlardır vardıkları yere. 


Türkiye Postası: Türkiye ile, özellikle ` 


deçoğu yapıtlarınızda konu aldığınız kır- 


sal kesimler ile şu anda yaşamakta olduğunuz ülke arasında çok derin kültürel, toplumsal farklılıklar var. Bu farklılık bir yazar olarak sizi ve yapıtlanınızı ne yönde etkiliyor? 

Bahadınlı: Türk ile Alman iki ayrı dünyanın insanı. Türk, bir de köylüyse, bir de müslümansa, Alman ileri bir sanayi toplumunun adamıysa, yüzlerce Avrupa yılının birikimiyle oluşmuşsa nasıl uyum sağlarlar? Daha kağnıdanat arabasına atlamadan uçağa tartop edilen, bir sigara içimi ötedeki kasabayı yaşamadan bam- başka bir duyarlığın ve damıtığın içine pat diye düşen adam ilginçtir elbette bir yazar için. Ağzı laf yapan ve eli kalem tutan kimileri de ilginçtir şahsen benim için! Uyum ya da uyuşum öteki adıyla integrasyon öbür yüzüyle asimilasyon uğruna ne diller döküyorlar! Bu bir zulümdür bana göre, o efendiler de birer zalim. Bir başka şey de tanıdığımı sandığim köylümüzü ben asıl Almanya'da tamdim. 

Türkiye Postası: Yurt dışında yaşamamizin size kazandırdığı şeylerden, burada gördüklerinizden söz edebilir miyiz? 

Bahadınlı: Avrupa'yı, Batı uygarlığını, Batılı adamı, kısacası Balı'yı biraz görebildiğimi, anlayabildiğimi, daha doğrusu sezebildiğimi sanıyorum. Batı'yı anlamak için onu yaşamak gerek, bu da oldukça güç. Rahat bir düşünme ortamı buldum, kimi baskılardan kurtulduğum için. Kimi şeyleri daha sağlıklı görmeye başladım. Bir çok konuda cesurum şimdi, daha duyarlı ve bu yüzden daha yalnız...Bir de sağın korkunç ilkelliğini gördüm yurt dışında, ve solda cehalet... 


a “ters 


Orta Amerika: Dünyanın en “sıcak” bölgesi 


ABD, Orta Amerika'da “ilan 


edilmemiş” bir savaş yürütüyor 


© ABD yönetimi bölgedeki gerici hükümetler ve diktatörlüklerle işbirliği halinde bir yandan, Nikaragua devrimini boğmak ve öte yandan da, bölgede yükselen anti-emperyalist, demokratik ve devrimci hareketi bastırmak için saldırılarını artırdı 


Guatemala, Honduras, Nikaragua, Kostarika ve El Salvador'dan oluşan Orta Amerika bölgesi, son haftalarda dünyanın “en sıcak” ve “en hareketli” noktalarından birisi durumuna geldi. ABD yönetimi bölgedeki gerici hükümetler ve diktatörlüklerle işbirliği halinde bir yandan Nikaragua devrimini boğmak ve öte yandan da, bölgede yükselen anti-emperyalist, demokratik ve devrimci hareketi bastırmak için faaliyetlerini ve saldırılarını arturmiş bulunuyor, 

Nikaragua halkına 50 yıl çektirmiş Somoza çetesini alaşağı edip devrimi gerçekleştiren Nikaragua halkı ve Sandinisiler, bugünlerde erke gelişlerinin 4, yılını kutluyorlar, Yine bugünlerde ABD yönetimi bölgedeki gerici güçlerle birlikte komşu ülkeler olan Honduras, El Salvador ve Guatemala sınır bölgelerine yeni askeri birlikler yığdı. Şimdi onlar, Somoza artıklarıyla birlikte Nikaragua'daki halk iktidarını devirmek amacıyla yoğun bir saldırının haarlığı içindedirler. 


Devrim Nikaragua halkına ne getirdi? 


Nikaragua halkının devrimci cephesi ve devrim hükümeti olan Sandinistler Nikaragua'da 4 yıl önce diktatör Somoza'dan açlık, eğitimsizlik, doktorsuzluk, bunun yanında ödenmesi olanaksız dış borç, yüzde 35 oranında işsizlik ve yüzde 69 oranında da enflasyon devralmışlardı. 

Halkın özverisi ve sosyalistülkelerin var- 


Asker ve çocuk: Devrimin yıldönümünde... 


ba'ya yapılacak bir ABD saldınsına hayır demem. Küba 51. eyalet olmalıdır”. 

Orta Amerika'nın ABD için önemini ise Reagan kendisi 10 Mart 1983 tarihindeyaptığı konuşmada şöyle dile getiriyor: “Panama Kanalı Orta Amerika'da, ABD'nin dış ticaretinin yansı bizim limanlardan diğer ülkelerin limanlarına buradan veya Karibik deniz yollarından yapılıyor. Kuzeyinde bol hammaddesiyle Meksika var. Nikaragua'daki aşınların ilk hedefi El Salvador. 
Eğer El Salvador'da da gerillalar iktidan ele geçirirse, bu hareket Küba ve Nikaragua'- dan sonra Guatemala, Honduras ve hatta Koslarika'ya kadar genişler. Karibik ve Orta Amerika'yı Marksist-Leninist niyetlere karşı savunmanın ulusal güvenliğimiz için ne kadar önemli olduğunu geç de olsa anladık artık”, 


ABD yıl sonuna kadar saldırmayı planlıyor 


CIA şefi Casey'nin 25 Mart 1983 günü dediği gibi, “yıl sonuna kadar Nikaragua hükümetini devirme yönündekisaldın plaru” şimdi adım adım uygulamaya koyuluyor. Saldın planının başında Vietnam'da eli kana bulanmış olan, Honduras'ın bugünkü ARD Büvükeldisi Negroponte var. 


© Bir kaç bin Somoza artığının sığındığı sınır ülke Honduras'a ABD geçen yıl 
20 milyon, bu yıl 40 milyon dolar askeri 
yardım verdi. Honduras'ta El Salvador ordusunun dört birliği, Honduras” askerler ve Somoza yanlıları 110 ABD'li uzman tarafından eğitiliyor. Karşı devrimciler, sınır bölgesindeki köylere sürekli saldında bulunuyor. Şimdi, Honduras ordusu alarm durumunda, 

ONikaragua'nın, ordusu bulunmayan güney komşusu Kostarika'da, bugün yine ABD sayesinde 5 bin kişilik polis örgütü Nikaragua'ya karşı harekete geçirilmiş durumda. 


@ABD Nikaragua içinde ve çevresinde- ki karşı-devrimcilerin sayısını 1$ bin kişiye çıkarmayı hedefliyor. 

@ABD Nikaragua-Honduras sınınna geçtiğimiz günlerde yeni iki ABD birliği yerleştirdi. 

©Ve ABD, gerektiğinde kendi birliklerini Nikaragua Üstüne gönderebilir. Yukanda sözü geçen Goldwater, “Ben ABD Başkanı olsaydım, Orta Amerika'yı kurtarmak için gerektiğinde kendi birliklerimizi, uçaklarımızı, ordumuzu gönderirdim” diyor. 


© Geçtiğimiz günlerde Nikaragua sinir bölgesine Honduras'tan yapılan saldınlar- da çok kişi öldü. Karşı-devrimci güçler önce Nikaragua'nın kuzeyini ele geçirip, buradan başkent Managua'yı düşürme planlanna uygun olarak başkentin 160 kmi yakınına kadar geldiler. 

@ Ancak, evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Sandinistler, Nisan başında bu saldırıyı püskürttükleri gibi, saldırganlardan yüzlercesini tesirsiz hale getirdi. 

@ Bu arada El Salvador'daki FMLN örgüü diktatörlüğün halka ve komşu Nikarağua'ya saldırı planlarına karşı başanları sürmekte. Ülkenin üçte biri FMLN'in kontrolü altında. Kurtarılmış bölgelerde halk konseyleri kuruluyor. ABD Orta Amerika'daki hedeflerine uygun olarak, 1979. 
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Temmuz ayı başında Pakistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Schultz bir Afgan karşı-devrimci kampını da ziyaret etti. Gerillalara, kendilerini sonuna dek destekleyeceklerini söyleyen Shultz onlara “hürriyet savaşçılan arkadaşlarım” diye hitap etti. Kimdir bu “hürriyet savaşçılar”, ya da Türkiye basınında genellikle adlandırıldıkları biçimiyle “Islam mücahitleri"? “Hürriyet için nasıl sa- 


Kısaca bunlardan birkaçının yaşam öykülerine bakalım 

Çetecilerin en ünlülerinden Gulbuddin Hekmetyar, askeri okuldan homoseksüel faaliyetleri nedeniyle ihraç edilmiş bir kişi. Daha sonra Müslüman Kardeşler isimli terör örgütüne katılıyor. 1970'lerde bir üniversite öğrencisini katlettiği için hapse atılan Hekmatyar, 1972'de gizli ilişkileri sayesinde tahliye ediliyor. 1973'den sonra da Peshavar'a giderek ABD tarafından örgütlenen çetelere katılıyor. 

Bir diğer “mücahit” Ahmad Gilani. Afganistan'da, bağımsızlıktan yana hareketleri bastırmakta Ingiliz sömürgecilere yardımcı olduğu biiniyor. Gilani, Batı Avrupa ülkelerin- de kurduğu lyi ilişkiler sayesinde iş hayatına atılıyor; ülkenin tek motörlü araçlar şirketini kuruyor. Nisan Devrimi'nden sonra Afganistan'daki konumunu ve etkisini yitirince, Washington'a giderek üst düzeyde yetkililerle yaptığı konuşmalarda onlardan yardım sağlamaya çalışı” yor. Daha sonra Suudi Arabistan petrol krallarından da sağladığı destekle çetelere yardım ediyor. 


Shultz'un “Hürriyet savaşçısı arkadaşları” 


Eliz KARDAM 


yakmaya dek bir dizi terör eylemi.. 
Karşı devrimcilerin şimdiye kadar en az 150 öğretmen öldürdükleri 
1812 okul yaktıkları, tarım alanında 
bir buçuk milyar, eğitim alanında ise bir milyar Afgan lirası değerin- de zarar verdikleri de bir gerçek. 

işte Shultz'un “özgürlük savaşçısı arkadaşları” ve faaliyetleri. GÜney Amerika'da faşist cuntaların arkasında yeralan, E!l Salvador'da diktatörlüğün.özel askeri birliklerini eğiten Nikaragua'ya karşı saldırı planları yapan, ırkçı Güney Afrika rejimini destekleyen ABD, Afganistan'da geri kalmışlığın, cehaletin kökünü kazımaya çalışan, ülkeyi Ortaçağ karanlığından kurtarmaya uğraşan, bölgede barışçıl ve bağlantısız bir politika sürdürmekten yana olan Babrak Karmal hükümetini destekleyecek değil kuşkusuz 

ABD'nin Afganistan'ın içişlerine fülen kanşmaya başlaması 1970'lerin ilk yarısına uzanıyor. Nisan Devrimi'nden sonra ise Pakistan'ın Peshevar bölgesinde, ABD, Mısır ve Pakistan askeri uzmanlarının yetiştirdiği silahlı karşı-devrimcilerin sayısı 
100 bini aştı. Bütün bunlar olurken 
NATO ülkelerinden hiçbir tepki gelmedi, Ancak Afganistan hükümetinin, Sovyetler Birliği ile aralarındaki işbirliği anlaşmasına dayanarak, Sovyet birliklerinden yardım istemesi, Sovyetler Birliği'nin de hem devrim hükümetine yardımcı olmak, hem de Güney sınırlarının güvenli» ğini korumak amacıyla geçici olarak askeri birliklerini Afganistan'a göndermesi, emperyalizmin başın-yaz larında . bü 


Devrim hükümeti ikibinsağlık merkezinin 
yapımını başları. Halk ekonomisine 421 
milyon dolarlık yatırım yapıldı. 1980'de 95 
bin genç, köylere dağılarak okuma-yazma seferberliğini başlattı, Ve üç yıl gibi kısa bir sürede okuma-yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 12,9'a düşürüldü. Böylece, Nikarıgua'da okuma-yazma bilmeyenlerin oranı, ABD'den bile daha aşağı bir noktaya indirildi. Şimdi Nikaragua devrim hükümeti yoksul köylülüğü toprak sahibi yapmak amacıyla toprak reformu yapmanın hazırlıkları içinde. 


ABD ne istiyor? 


Ancak, Reagan'ın danışmanlarından birisinin de dediği gibi, “Nikaragua'daki devrim hükümetinin devrilmesinin yolu, ülkedeki ekonomik sorunların tekrar büyümesinden geçmekteydi”. O yüzden de ABD, 'Nikaragua'ya karşı planladığı askeri müdahalelerin yanında, ülke ekonomisini felce uğramayı hedefledi: Ekonomik boykot uyguladı. Nikaragua'dan şeker satınalımını durdurdu. 1979'da ve 1980'de verilmesi gereken kredileri kesti. Uluslararası finans kuruluşlarının kredi vermesini önledi. Ve en önemlisi de, ülkeyi sürekli askersel abluka altında tutarak, Nikaragua hükümetinin sosyal harcamalardan kısıp, tüm parayı silaha yatırmasını hedefledi. Nitekim, savunma için silaha harcanan paranın ülke ekonomisindeki olumsuz etkileri belirme- ye başladı. Örneğin, yaşamsal önemi olan toprak reformunun yapılması gecikiyor, sağlık ve eğitim programlarında kısıtlamalara gidilmek zorunda kalınıyor. 


Reagan'ın hedefi: 
Orta Amerika i 


Reagan'ın hedefi ise yalmz Nikaragua ile sınırlı değil, Orta Amerika'ya ilişkin hedefi çok geniş boyutlu: Sandinist hükümeü devirmek ve kukla bir hükümeti işbaşına getirmek; El Salvador'daki halk güçlerinin savaşımını ezmek ve buraya ABD'nin çikarlarına hizmet eden “istikrarlı” bir hükümet getirmek, Orta Amerika'ya ilişkin plan, ABD'nin gözüne diken gibi batan sosyalist Küba'yı da kapsıyor elbet, Bugün ABD Senatosu'ndaki Gizli Servis Komisyonu'nun şefi Goldwater bakın ne diyor: “Küba tüm Karibik'tç üstünlük elde etme çabalarını ve Güney Amerika'daki dostlanmızı Kübalılaştırma girişimlerini sürdürürse, KÜ- 


i sağlaması ıçin b eyer ma kene İni en milyon dolar verildi. 


M Ora Amerika'da 
ABD üsleri 


PAPANDREU'NUN 
ABD İLE 
ANLAŞMASINA 
YUNAN HALKI 
TEPKİ GÖSTERİYOR 


ABD ve Yunanistan arasinda, Yunanistan'daki ABD üslerine ilişkin olarak 1$ Temmuz 1983 tarihinde bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Ülkedeki ABD üsleri 
1990 yılında sökülecek. Papandreu'nun “ulusal güvenlik açısından tarihi bir adım” olarak nitelediği bu anlaşmaya karşı, geniş halk yığınlarından ve sol güçlerden büyük tepkiler geldi. 

Iki yıl önceki seçim konuşmalar nnda, iktidara geldikleri takdirde ABD üslerinin hemen söküleceği konusunda Yunanistan halkına söz veren o Papandreu'nun ABD'yle yaptığı bu anlaşmayı yetersiz bulan yığınlar ve sol güçler, yığınsal protesto gösterilerinde bulundu. 


> Nikaragua'ya karadan saldırı 


eritti si a dişilik sayısını 55'den 85'e çıkardı. 


A Nikaragua ya denizden saldırı 


sonrasında Pakistan'a kaçmış olan bir toprak ağası ve halı tüccan. 
Rabbani sadece Afgan gerillalanna değil, Iran'daki karşı-devrimcilere de silah kaçırıyor. Bir başka toprak ağası “mücahit” ise MMohammed Nabi..Devrim sonrasında Peshavar'a kaçıp bir çete oluşturan Nabi, 1980'de BBC radyosunun kendisiyle yaptığı bir mülakatta, Sovyet yapısı silahları Mısır'dan ABD dolarlarıyla aldıklarını ve Afgan çetelerince kullandıklarını açıklıyor. 

Bunlar sadece birkaçı. Türkiye Postası'nın önümüzdeki sayılarında Afganistan sorununu kapsamlı olarak ele aldığımızda bunlar gibi daha pekçok “mücahit” olduğunu göreceğiz. Sadece bu birkaç örnek bile, “Islam mücahitler"in başını çekenlerin, ne Islam dini, ne de yurtseverlikle ilgileri olmadığını göster- 


retmenleri öldürmekten, köyleri soymaya, "okulları, kooparatifleri 


yaygarasının "ardındaki ikiyüzlülüğü görmek için yeterli değil mi? 

Sözde politik çözümden yana, gerçekte ise Afganistan Demokratik Cumhuriyet'ine karşı ilan edilmemiş bir savaşı sürdüren ABD'nin, Afganistan'ı sürekli bir gerginlik noktası ve anti-Sovyetik propaganda kâmpanyasının bitmez tükenmez malzemesi olarak tutmak istediği açık: Öte yanda, emperyalizmin, çok kisa ömürlü olacağını sandığı Afganistan Devrimi, üç ay önce 5. yr bni doldurdu. Devrim hükümeti, gitgide daha geniş kitlelerin, köylülerin, din adamlarının güvenini ve desteğini kazanıyor. 

Sosyalist ülkeler ve dünya ilerici güçlerinin de yardımlarıyla Afganistan'da, son beş yil içinde on yık lar boyunca alınamayan yol alındı. 
Bu koşullarda Shultz'un moral vermek üzere gerillaları kamplarında 

» Ziyareti, onları sonuna kadar destekleyaceğini söylemesi ve ABD'nin karşı-devrimcilere yardımını arttırması boşuna değil, 


3. Ulusal Protesto Günü'nde, önemli kazanımlar elde edildi... 


Şili cuntası, demokrasi güçleri karşısında bir adımdaha geriledi 


Şili'de faşist diktatör Pinochet'e karşı eylemler artan ölçüde sürüyor: Ulusal Emek 
Komutası'nın (CNT) çağnsıyla ilk ikisi 11 
Mayıs ve 14 Haziran günleri yapılan “Ulusal Protesto Günleri”nden üçüncüsü 12 
Temmuz günü yapıldı. Ulusal Protesto Günü'nde ülkede demokrasiye dönüşün gerçekleşmesi; özel olarak da son gösterilerde tutuklanmış bulunan CNT Başkanı Rudolfo Seguel'in ve 10 Temmuz günü tutuklanmış olan Hristiyan Demokrat Parti'- nin üç yöneticisinin ve diğer tutuklulann serbest bırakılmaları istemleri dile getirildi. 

Üçüncü Ulusal Protesto Günü'nde, diktatörlüğün tüm baskısına ve polisin saldınsina rağmen önemli kazanımlar elde edildi. Diğer ülkelerden de gelen baskılar kar-Valdes, iki parti yöneticisi ve CNT Başkanı 


Şili'de bu yılın Eylül'ünde onuncu yıbnı dolduracak olan diktatörlük, gitgide yalıtlanmaya başladı. Bunun ana nedeni, faşist yönetimin olağanüstü baskı yöntemlerine karşı ve ekonominin felce uğramış 


Halkın protestosu ve 


diğer ülkelerden gelen baskılar karşısında 
Cuntanın 


olması koşullannda halkın aktifleşmesi ve dünya ölçüsünde rejime tepkinin artması» dır, 

Uluslararası tekellerle işbirliği içinde ülkedeki en gerici sermaye gruplarının temsilcisi olan Pinochet diktatörlüğü, ulusal ekonomiyi yıkıma sürükleyerek zenginleri daha zengin yaptı, halkı daha da yoksullaştırdı. Batmakta olan şirketlerin borçları, devlet eliyle halkın sırtına yıkıldı. 

Tüm bunların sonucu olarak Şili bugün, yansı bu yıl ödenmesi gereken 18 milyar dolar dış borçla, kişi başına düşen dış borç er dünyada birinci. Işsizlik oranı yüzde 40, Şili halkının büyük. bir kesimi yoksulluk içinde. Ulusal gölir, bir önceki yıla oranla yüzde 14 geriledi. Bir yıl içinde irili-ofaklı bin işletme iflas etti. Sendikalann hesabına göre, enflasyon asgari ücreti yanyanıya düşürdü. 


Sayfa 10 


© İlk tekelci devlet kapitalizmine yükselme; devletin ekonomik ve politik gücüyle tekellerin gücünün içiçe geçmesi, kaynaşması yolunda önemli bir adım daha atılmak 


isteniyor... 


Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan bir yasa tasarısıyla, Tekelci Devlet Kapitalizmine (TDK) yükselme; devletin ekonomik ve politik gücüyle tekellerin gücünün içiçe geçmesi, kaynaşması yolunda Önemli bir adım daha atılmak istenmektedir. 

Ulusu kabinesinde görüşülmeye başlayan ilgili yasa tasarısına göre, 24 banka ve sigortaya ait vakıf ve yardımlaşma sandıkları tüm mal varlıklarıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) devredilecek. 
Böylece, bu kuruluşların 280 milyar liralık mal varlıkları, 24 banka ve sigorta şirketiylepek çok sanayi kuruluşunun ortaklık paylarının (hisse senedi) önemli bir miktarı, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun mülkiyetine geçecek, 


İş Bankası kimin eline geçiyor 


Ountadan önce Iş Bankası'nın ve bankanın kontrolü altında bulunan 71 büyük iş» letmenin mülkiyetinin yüzde 25 hissesi özel kişilere, yüzde 39'u CHP ve Türk Dil Kurumu'na ve geri kalan yüzde 36'si ile Türkiye Iş Bankası Çalışanları Vakfi'na aitti, Cunta, CHP ve Türk Dil Kurumu'nun hisselerini hazineye devredince, Iş Bankası'nın ve bankanın kontrolündeki işletmelerin yüzde 39 hissesi devletin eline geçti. 

Yeni hazırlanan tasan yasalaştığı takdirde, Iş Bankası çalışanlarının hissesi SSK'- nin mülkiyetine geçecek ve böylece, Iş Bankası'nın ve bağlı kuruluşların ortaklık paylanmn yüzde 39'u devlete, yüzde 36's SSK'ya ve yüzde 25'i de özel kişilere sit olacak. 


Cuntanın CHP'nin ve TDK'nun hisselerini devletleştirme operasyonu ve yeni hazırlanan tasanyla, Iş Bankası ve bağlı kuruluşların yapısında, bunları kontrol eden güçlerin niteliğinde, yönetim mekanizmalarında önemli değişiklikler ortaya çıkacak ve 12 Eylül öncesi dönemde, hükümetlerin niteliğine bağlı olarak zaman zaman görülen belirsizlikler ortadan kaldınlacaktır. 

Ilk olarak, bu yasayla Iş Bankası ve bağhı kuruluşların yüzde 36'lik ortaklık payı, hiçbir bedel ödenmeksizin banka çalışanlarının elinden alınmakta ve SSK'ya devredilmektedir. Böylece Iş Bankası veona bağlı 71 büyük işletmenin yönetim ve kontrolü, devlet desteğinde tekellerin eline geçmekte we SSK'nın yapısından ötürü devlete oranla tekellerin kontrol gücü daha da ağır basmaktadır. 

Bilindiği gibi, SSK bir kamu kuruluşu görünümünde olmasına karşılık, pratik olarak tekellerin kontrolünde olan bir kuruluştur. Çünkü, SSK'nın kuruluş yasasına göre, bu kurumun yönetimi hükümet, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) ve Türk-iş temsilcilerinden oluşan üçlü bir yapıdan meydana gelmektedir. Ve pratik olarak, hükümet ve TISK'- in yönetimi demek olan bu yapı, sonuçla SSK'yı tekellere bağlı bir kuruluş durumu» na getirmektedir. Bu bağımlılık, diktatörlük koşullarında ve cuntanın öngördüğü göstermelik “demokratik” ortamda, eskiye oranla çok daha güçlü bir görünüm ka-Zandı. 

Kaldı ki, SSK 12 Eylül öncesinde bile iki nedenle, sürekli tekellerin arpalığı olarak işlev gördü. Birincisi, sermaye sınıfı SSK'ya ödemesi gereken “işveren primleri"'nin önemli bir bölümünü sürekli öde- 


EKONOMI 


Türkiye Pöstası, 29 Temmuz 1983 
195 bin emekçinin kazanılmış hakları gaspediliyor 


Tekelci devlet kapitalizminde önemli bir adım daha 


© Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan bir yasa tasa- 


© Ilgili tasarı yasalaştığı takdirde, Iş Bankası'yla birlikte © omas her alanına kök salmış bulunan ve her biri tekel olan 71 adet büyük işletme, devletin desteğinde ve onunla kaynaşarak tekelci sermayenin kontrolüne geç- 


miş olacak... 


Hazırlanan bu yasa gereğince Koç, Sabancı, Çukurova Holding gibi önde gelen büyük holdinglerin kontrolünde olan özel bankalarla (Akbank, Türk Ticaret Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) ve kimi devlet bankaları (Vakıflar Bankası ve TÖBANK) çalışanlarının sahip olduklari ortaklık payları da, hiçbir bedel ödenmeksizin SSK'ya devredilecek. Böylece, yalnızca ilgili bankaların değil, onlara bağlı işletmelerin yüzde 15-39 arasında değişen ortaklık paylan, vakıf-yardımlaşma sandıklarının (banka çalışanlarının) mülkiyetinden alınarak SSK'nın mülkiyetine verilecek, 


195 bin emekçinin 
kazanılmış hakları gaspediliyor 


Yukanda anlatılanlar, çıkarılmak istenen ilgili yasanın amacının yalnızca bir yanunu göstermektedir. Ancak, bu yasayla, birincisi kadar önemli iki amaç daha gözetilmektedir. Birincisi, 24 banka vesigorlaya ait vakıf ve sandık SSK'ya devredilmekte, bu banka ve sigorta şirketlerinde çalışan 
195 bin emekçi kazanılmış olan şu hakları» 
nı kaybetmektedirler: 


© 195binemekçiveemekli, çalıştıkları kuruluşların sosyal tesislerinden (konut ve tatil sitesi) yararlanabiliyorlardı. Ilgili yasa, bu kazanımı ortadan kaldırmaktadır. 

© Bu kurumlarda çalışanlar, maaşları- nın yanısıra, önemli miktarda aylık ikramiye, iki milyar lira dolayında emekli ikramiyesi ve çok ucuz faizle konut vs. kredisi alabiliyorlardı. Ilgili yasa, bu kazanımların tümünü alıp götürmektedir. 


© ikinciolarak, 195 bin emekçinin haklarının gaspedilmesi sonucu, her yilon milyarlarca lira emekçilerin cebindenalınarak, Koç, Sabancı ve Çukurova Holding patronlarının kasasına aktanlacaklır. 


© Sözgelimi, Sabancı Holding'in kontrolünde olan Akbank'ın yüzde 15 hissesi, Akbank Çalışanları Emekli Sarıdığı'ndan alınıp SSK'ya devredilmekte, Sabancı Holding patronları yalnızca çalışanların ortaklığından kurtulmak, devletle içiçe geçme yolunda bir adım daha atmakla kalma» yacak; aynı zamanda banka çalışanlarına aylık ikramiye, emekli ikramiyesi, sosyal tesis giderleri yapmak “külfet"inden kurtulacak ve her yıl bir kaç milyar lira daha ceplerine indirmiş olacak. 


Savcılık 35 
banka yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulundu 


© Suç duyurusu bulunanlar arasında Koç Holding, Sabancı Holding ve Çukurova Holding'in bankaları da yeralıyor. 


Istanbul Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Savcılığı, 35 banka yöneticisi hakkında, yasalara aykın hareket ettikleri, sahte tediye fişi düzenledikleri, çeşitli alacaklar ve dekontlarda tahrifat yaptıkları gerekçesiyle, suç duyurusunda bulundu ve ilgili kişiler hakkında kovuşturma açılmasını istedi. 

Milliyet Gazetesi'nin 1 Temmuz 
1983 tarihli sayısında yeralan habere 
göre, haklarında suç duyurusu bulu» nan bankalar arasında, Koç'un Garanti Bankası, Sabancı'nın Akbank” Çukurova Holding'in Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası, Pamukbank'ın yanısıra, öteki önde gelen büyük holdinglere ait bankaların hemen tümü yeralmaktadır. 

Sözgelimi Türk Ticaret Bankası Osmanlı Bankası, Türkiye Imar Ban- 


'kası, Istanbul Bankası, Yapı ve Kre 


di Bankası hakkında da, Istanbul Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu ve ilgili bankalar hakkında kovuşturma açılması istendi. 


Batık bankerlerin gerisinde büyük holdingler var 


Paralar Çukurova Holding kasasına uçtu 


rinin önemli bir bölümünü sürekli ödmedi ve bu kuruluşa ait milyarlarca lira yillardir tekeller tarafından kullanıldı. Ikincisi, SSK'nın on milyarlarca lirası, yine yillardır yüzde 3 gibi komük bir faiz oranıyla özel bankaların kasasında tutulmakta ve böylece, banka sahibi holdinglerin kredi gerekleri sudan ucuz bir kaynaktan karşılanmış olmaktadır. 


Arpalığın en büyüğü 
Iş Bankası ve 71 büyük şirket 


kası'yla birlikte şu 71 büyük işletme, devletin desteğinde ve onunla kaynaşarak tekellerin kontrolüne geçmiş olacak: 
Unilever Yağ Sanayii, Tuborg A.Ş., 3 
çimento fabrikası, Paşabahçe dahil 9 adet cam sanayi kuruluşu, $ adet tekstil fabrikası, Pirelli lastik fabrikasının yanısıra 6 adet kimya sanayi kuruluşu, 11 adet madenkimya sanayi kuruluşu, Tofaş'ın yanısıra 
4 adet elektrik ve motor kuruluşu, 3 turizm 


SADIK ŞIDE i n r an 

: ze işletmesi, 4 banka, 4 sigorta şirketi, 8 tica-Tekelci sermayenin işçi sinfi ya TERA - z gcal içindeki ajani retşirketi venihayetkuruluş halindeki 7 şir- 


ket... 


İŞÇİ ŞİRKETLERİ İFLASIN EŞİĞİNDE 


© Transtürk Holding'e bir kalemde 28,5 milyar veren devlet, .235 işçi şirketini kurtarmak için gereken 25 milyar lirayı “bulamıyor”... 

Transtüfk Holding'e bir kalemde 28,5 milyar lira sağlayan devlet, daha az parayla kurtarılabilecek olan yüzbinlerce ortağa sahip işçi şirketlerini, birbuçuk yılı aşkın bir süredir oyalamaktadır. Nitekim, Devlet Sanayi Işçi Yatırım Bankasinin (DESIYAB) 5 Temmuz 1983 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, şu an zor durumda bulunan 450 bin ortağa sahip 235 işçi şirketini kurtarmak için, 25 milyar lira yetecektir. , 

Bilindiği gibi, para sıkınusı, yüksek faiz uygulamaları ve pazar darlığı gibi nedenlerle binlerce orta ve küçük boy işletmenin yanısıra, işçi şirketlerini de birkaç yıldır saran ekonomik bunalım, bunlardan pek çoğunun iflas etmesiyle sonuçlandı. Nitekim, yalnızca son iki yıl içinde 5,490 irili-ufaklı şirket iflas ederek kepenklerini indirmek zorunda kaldı. r 

Işçi şirketlerinin zor duruma düşmesi karşısında, hükümet ve Maliye Bakanlığı 1981 yılı başından bu yana, sürekli olarak “işçi şirketlerinin kurtanlacağını ve bu amaçla çalışmalar yapıldığını” söyleyip durdular. Ancak, bugüne kadar en küçük bir adım atılmadı. Sözgelimi, Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Ocak ayında Bolu'da yapılan Işçi Şirketleri Semineri'nde bu şirketlerin kurtarılacağı konusunda teminat veriyor ve bu amaçla DESIYAB'ın sermayesinin 25 
milyar liraya çıkanlacağını söylüyordu. 

“Kurtarma” adı altında, devlet bütçesinden büyüklere önmülyarlarca lira aktanlırken, devlet kasasından bir kuruş alamayan işçi şirketleri, bir bir batmayı sürdürmektedirler. Sözgelimi, işçi şirketlerinin en büyüklerinden olan? bin ortaklı Işkur, 1,135 ortaklı Aykim, 850 ortaklı Dokuman ve 800 ortaklı Türkmen Kadife Temmuz ayının ikinci haftasında iflas ederek kepenkleri ingirdiler. 


Ilgili tasan yasalaştığı takdirde, Iş Ban- 


© Görünüşte; hiçbir holdinge ilişkisi olmayan Anadolu Menkul Değerler adlı bankerlik firmasının karanlık ilişkiler ağı “danışıklı” batışı ve Çukurova Holding'in bir paravana kuruluşu olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıktı... 


“24 Ocak Kararları”nın şu ünlü “yüksek faiz politikası” sonucu, mantar gibi biten bankerlik kuruluşlarından birisi de, Anadolu Menkul Değerler Yatırım ve Finansman adli kuruluştur. Bu kuruluş, yüksek faizle yurttaşlardan para toplamanın yanında, dışsatım işleriyle de ilgilenmektedir. 

“Ne yazık ki” bu bankerlik şirketi de, ötekiler gibi iflas bayrağını çekivermiştir. Anadolu Menkul Değerler'in batış tarihi, mahkeme kayıtlarına göre 20 Ocak 1982'dir. 


Görünüşte hiç bir holdingle ilişkisi olmayan bu bankerlik firmasının, karanlık ilişkiler ağı, “danışıklı” batışı ve Çukurova Holding'in bir paravana kuruluşu olduğu, geçtiğimiz haftalarda bir rastlantı sonucu ortaya çıktı. 


Bankerlik kuruluşunun hesaplarını inceleyen Maliye Bakanlığı mensubu bir bürokral, bu kuruluşla Çukurova Holding'e ait Uluslararası Endüstri Bankası arasında karanlık ilişkiler bulunduğunu farkeder. 
Ve bu Maliye Bakanlığı görevlisi, Genel Müdürlük'ünü Turgut Özal'ın Anavatan Partisi'nin kurucularından Erol Aksoy'un yaptığı Uluslararası Endüstri Bankası'nın hesaplarını incelemeye koyulur. 


Ortaya şu gerçek çıkar: Uluslararası Endüstri Bankası, görünüşte “müşterisi” olan Anadolu Menkul Değerler adlı bankerlik kuruluşuna aracılık eder ve onun adına Merkez Bankası'ndan ihracat kredileri alır, Ama aldığı kredileri ilgili bankerlik kuruluşuna ödemez ve sahtefişlerdüzenleyerek bu paraları ödemiş gibi gösterir. Anadolu Menkul Değerler “iflas” bayrağını çekince de milyarlar Uluslararası Endüstri Bankası'nın ve dolayısıyla Çukurova Holding'in kasasına iner. 


Sözgelimi, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 16 Mayıs 1983 gün 1983/133 esas sayılı kararıyla Uluslararası Endüstri Bankası hakkında suçduyurusundabulundu. Ancak ilgili mahkemenin kararında benzeri pek çok sahte fişin ilgili banka tarafından düzenlendiği belirtildi. 


Açıklanan belge şunu gösteriyor: Uluslararası Endüstri Bankası, ilgili bankerlik 
kuruluşu adına Merkez Bankası'ndan 558 
milyon lira kredi alıyor. Ancak, bu para Anadolu Menkul Değerler adlı bankerlik kuruluşuna ödenmiyor. Ama, 28 Aralık 
1981 tarihinde sahte bir fiş düzenlenerek 
558 milyon lira ödenmiş gibi gösteriliyor. 
Ve böylece bir kalemde yarım milyarlira- nın üzerinde bir para, Çukurova Holding patronlarının cebine iniyor. 


Uluslararası 

Endüsiri Bankası tarafindan 558 mik 


yon liralik sahte ödenti makbuzu düzenlenerek, ilgili para Anadolu Menkul 
Değerler'e 

ödenmiş gibi gösteriliyor. 


Dahası var, Ilgili Bakanlık görevlisinin yaptığı araştırma, Anadolu Menkul Degerler adlı bankerlik kuruluşunun “şike” batışıyla birlikte, yurttaşlardan topladığı paraların da, Çukurova Holding'in kasasına akuğını gösteriyor. 

Ancak, mahkeme suç duyurusunda bulundu da ne oldu? Aradan tamı-tamamına ikibuçuk ay geçti. Ama ilgili banka hakkında en küçük bir işlem yapılmadı, yapı» lamadı... 


IMF'nin yeni buyruğu: Büyüme hızını arttırırsanız kredi itibarınız azal 


IMF'nin Temmuz ayı başında yayınla” dığı “Türkiye Raporu”nda, büyüme hızının arttırılması halinde Türkiye'nin kredi itibarının azalacağı belirtildi ve önümüzdeki beş yıllık dönemde kalkınma hızının yüzde 4 dolaylarında seyretmesi istendi. 
Dışsatıma dayalı ılımlı büyüme politikalannınsürdürülmesini isteyen IMF, Türk parasının değeri ve devletin yatırım politikalan konusunda da yeni direktifler verdi. 


24 Ocak 1980'deh bu yana sürdürülen 
ekonomi politikalarının devam edilmesinin belirtildiği raporda, Türk parasının sürekli devalüasyona tabi tutulması ve devlet yatırımlarının yalnızca altyapı tesisleriyle sinirli kalması İstendi. TMF raporunda, Türkiye'nin gelcek dönem politiKalanyla ilgili önemli bir konunun da sermaye girişi olduğu belirtilerek, yabancı sermayeye yeni kolaylıklar sağlanmasının gerekliliği de vurgulandı. 


Öte yandan kısa adı OECD olan Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bünyesindeki, Türkiye Konsorsiyumu, 
1983 yılında Türkiye ekonomisinin büyüme hızının yavaşlayacağını savundu. 
1981 yılında yüzde 4,1 oranında, 1982 
yılında ise 4,8 oranında büyüme hızları- na ulaşan Türkiye, OECD'ye göre 1983'de yüzde 3,8 dolayında büyüyebilecek, Bilindiği gibi, Türkiye'nin 1983 yılı büyüme hedefi, yüzde 4,8 düzeyindeydi. 

OECD Türkiye Konsorsiyumu, büyüme hızında yavaşlama olacağı yolundaki tahminini, dışsatımda öngörülen yüzde 14,9'luk artış hedefine ulaşılamayacağı ve yüzde 4,5'luk bir gelişmeyle yetinileceği varsayımına dayandırdı, Dışsatımda artışın program hedefinin gerisinde kalmasıyla dışalımda da yüzde 4'lük bir artışla yetinileceğini savunan Konsorsiyum, ödemeler dengesinin büyüme hızınu olumsuz etkileyeceğini savundu. 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 
Tekelci sermayenin bir isteği daha yerine getirildi 


'Pler özel sektörün arpalığı oluyor 


© Yeni kararnameye göre, KIT'ler hazine ve Merkez Bankası kaynaklarından yararlanamayacak... 

© Yeni düzenlemeye göre, mülkiyetinin tamamı ya da yarısından çoğu devlete ait olan KITler, özel sektöre dev- 


redilebilecek... 

Kamu Iktisadi Teşekkülleri (KIT) diye adlandınlan ve mülkiyetinin tamamı ya da yarısından çoğu devlete ait olan işletmelerle ilgili olarak yeni bir Bakanlar Kurulu Karamamesi yayınlanarak, bu kuruluşlara ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Böylece, KIT lerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak yıllardır süregelen tartışma noktalandı ve sorunun tekelci sermayenin istemi doğrultusunda çözümlenmesinin hukuki temelleri atılmış oldu. 

Buyeni düzenlemeye göre, mülkiyetinin tamamı ya da yansından çoğu devlete ait 


olan KIT ler, özel sektöre devredilebilecek, KIT'lere ilişkin yeni karamamenin 15-5. 
maddesine göre, mülkiyetinin tümü devletinolan bir KIT kuruluşunun ortaklık payı» nın yüzde 50'sine kadar olan bölümü, Bakanlar Kurulu kararıyla özel kesime aktarı» labilecek. 

Bu madde hükmünü tam tersinden okursak, mülkiyetinin yüzde 100'ü devlete ait olan bir işletmenin ortaklık payının, en çok yansının özel sektöre devredilebileceği anlamı çıkmaktadır. Oysa bu yargı gerçek değildir. Bakanlar Kurulu ilgili ka- 


OCAK KARARLARI BENİMDİR. 
MİLLET ŞAHİTTİR. İNANANYOSAN ONLARA 


SORALIM.. 


EKONOMI 


rarnameyi hazırlarken bir cambazlık yapmış ve muhtemel tepkileri önlemek amacıyla KITlerin en çok yarısının özel sektöre devredilebileceği izlenimini uyandır. 
mişti. 

Ne var ki, kararnamenin 37-2, maddesine göre, KIT'lerin sermayesinin yüzde 100ünden daha azına devletin sahip olduğu işletmelerin mülkiyetinin tamami Bakanlar Kurulu kararıyla özel sektöre devredilebilecektir. Açıkçası, sermayesinin tamamı devlete ait olan bir işletmenin tümünün özel kesime devredilebilmesi için, bir değil; iki Bakanlar Kurulu kararı gerekecektir. 


KIT'lerin hazine yardımı kesiliyor 


Yeni düzenleme ile getirilen temel esaslardan birisini de, KIT'lerin örgüt yapısında yapılması düşünülen değişiklikler oluşturmaktadır. Kararnameye göre, KIT'lerin herbiri bağımsız şirket durumuna getirilecek ve hazinenin sermaye payı bu kuruluşlara devredilecektir. 

Bu durumda KIT'ler, ayrı bir statüye kavuşturulacak ve bu kuruluşlar, büyük öl, çüde devlet işletmesi olmu özelliğini yitireceklerdir. Ve asıl önemlisi, bu yeni örgüt» lenmenin zorunlu sonucu olarak, bundan böyle hiç bir KIT kuruluşu devlet bütçesinden ve Merkez Bankası kaynaklarından yardım isteyemeyecektir. 

Yine ilgili karâmameye göre, KIT'lerin kamu yararına çalışma özellikleri tümüyle ortadan kaldınlmakta, bu kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesinde, karlılık esası getirilmektedir. Nitekim, karımame gereği, eskiden Bakanlar Kurulu'nca saptanan KIT ürünlerinin fiyatları, bundan böyle aynen özel tekellerde olduğu gibi, bu kuruluşların yöneticileri tarafından serbestçe belirlenebilecektir. 


'Tekellerin istekleri 


Misak-ı Milli'den Körfeze 


ürkiye kapitalizmini Tekelci Devlet Kapitalizmine (TOKY tırmandırmak, cuntanın önüne koyduğu programın temel 

taşlarından birisidir. Bu yoldaki engelleri temizlemek, . 
direnç noktalarını kırmak, 12 Eylül modelinin ve “24 

Ocak Kararlarının adı konulmayan esas hedefidir. 


TOK, tekellerle devletin ekonomik ve politik gücünün içiçe geçmesi, kaynaşması demek... 12 Eylül'den bu yana, bu alanda epeyce yol alındı. Engellerderi birçoğu temizlendi, direnç noktalarından bir bölümü kırıldı. Şimdi ise, cunta eskiye oranla bu yolda çok daha önemli ve çok daha tehlikeli adımlar atmaya başladı. 


12 Eylül'den beri bu yolda atılan adımlar açık ve ortada. Silah 
zoruyla, toplumun gelir dengeleri altüst edildi. Bir avuç yerli-yabancı finans-kapital çetesinin dışında kalan sınıf ve katmanlar soyup 80- gana çevrildi. Ekonomik temelde, devlet-yerli finans kapital-Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve çokuluslu tekeller dörtlüsü arasında karşılıklı ortaklıklar, içiçe geçmeler, kaynaşmalar hiz kazandı... : 

Devlet organlarında, eğitim kurumlarında ve devletin ekonomik işletmelerinde çalışan tüm demokrat, ilerici ve yurtsever kişilerin işlerine son verildi. Bütün kumanda kulelerine, tekelci sermayenin has adamları getirildi. 


Anayasa'dan bilmem ne yasasına kadar hemen her şey yeniden düzenlenerek, bir gıdım demokrasiye bile olanak tanımayan bir devlet yapısının hukuksal yanı büyük ölçüde tamamlandı. Cuntanın şimdi yaptığı hazırlık ise, böylesi bir yapının yönetimini üslenecek siyasal kuruluşun ve hükümetin oluşumunu sağlamak; ama, iplerin hiçbirisini elinden kaçırmamaktır. 

Bu uygulamalar, TOK'ya tırmanma eğiliminin güçlü ve somut adımları...Şimdi bunlara yenileri, çok daha tehlikelileri eklenmek üzere. 
Son üç-dört aylık dönemde, bunların hazırlıkları yapıldı, temelleri atıldı... 


KiT'ierie ilgili yeni düzenleme, 24 banka ve sigorta şirketine ait sandık ve vakfın SSK'ya devredilmesine ilişkin yasa taslağı ve Bankalar Yasası, TDK'ya uzanan zincirin ana halkalarından bazıları... 

Bunun yanında, ABD tekelleriyle yerli finans-kapital, Pentagon, devlet ve OYAK beşlisinin yeni girişimleri var. Birincisi, başta uçak sanayii olmak üzere Türkiye'de yeni savaş endüstrisi dalları kurmak ve böylece, ekonomiyi daha da militaristleştirmek... 

Ikincisi, yine ABD tekelleriyle birlikte tarım ve tarıma dayalı sanayli kollarında yatırma gitmek. Ve buradan, Ortadoğu ülkelerine ve Körtez Bölgesi'ne açılmak... 


TDK doğrultusunda varıları ve varılmak istenen bu hedeflerin, sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamda, dış politikada bir tek anlamı var: Gericilik, yayılmacılık, macera ve Türkiye halkıyla birlikte bölge halklarını ateşe atmak..TOK, bir avuç finans-kapital çetesi her şey, on-* milyonlarca emekçi ise hiç bir şey demek. TDK, her şey emperyalizm 


Basında bir süredir “24 Ocak Kararları” konusunda yoğun bir tartışma sürdürülüyor. Tartışmacılar, tekelci sermayenin has adamları Turgut Özal ve Adnan Bayer Kafaoğlu. Onlar yığınların ocağını söndüren, yığınlara işsizlik, pahalılık ve yoksulluk getiren şu ünlü “24 Ocak Kararları"nın mimarlığını le le pay-Jaşamiyorlar. 


Devlet Transtürk Holding'i “kurtardı” 


@ Devlet, “sıkıntıya” düşen Transtürk Holding'e 28,5 milyar lira kolaylık sağladı ve böylece, ilgili holding “kurtarılmış” oldu... 


Koç'un “Asil Çelik” adlı işletmesine 20 
milyar, Kozanoğlu-Çavuşoğlu'nun Hisarbank'ı ile Has Holding'in Istanbul Bankasi'na 50 milyar lira vererek bunlan “kurtaran" devlet, “sıkıntıya” düşen Transtürk Holding'e de 28,5 milyar lira kolaylık sağladı ve böylece, ilgili holding “kurtarı!- mış” oldu. 

Içinde bulunduğumuz ayın başında, Transtürk yetkilileri Maliye Bakanlığı'na başvurarak, sahibi oldukları Meban bankerlik kuruluşunun “sarsıntı” geçirdiğini söylerler ve yatdım talebinde bulunurlar, Transtürk Holding yetkilileri, vadesi gelmiş büyük bankalara olan 25 milyar liralık borcun ertelenmesini ve bir miktar da “taze para” verilmesini isterler, 

Bu istekten hemen bir kaç gün sonra, 
9 Temmuz 1983 tarihinde, Maliye Bakanı'nın başkanlığında bir toplantı yapılır ve iki saat gibi kısa bir sürede, sorun çözülür ve Transtürk Holding kurtarılır: Süresi gelen 25 milyar liralık borç, beş yıl ertelenir ve 3,5 milyar lira “taze para” bulunur. 
10 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'- 
nin yazdığına göre, ilgili toplantıda bu 


“kurtarmaya” bazı itirazlar olur; ama, gôrekli “her türlü ikna yolu” kullanılarak itirazalar ikna edilir. 

Kuşkusuz Transtürk Holding'in neden “sıkıntıya düştüğü ve Meban'ın nasıl “sarsint” geçirdiği pek anlaşılamaz. Çünkü Fuat Sürmen'in sahibi bulunduğu Transtürk Holding Türkiye'nin önde gelen büyük holdinglerinden. birisidir. Transtürk Holding, bugün mülkiyetinde bulundurduğu 32 büyük şirketle (tekel) Türkiye'nin yedinci büyük holdingi durumundadır. 

Fuat Sürmen'in holdingi, cunta döneminde, sanayi sermayesiyle banka sermayesinin içiçe göçmesi, kaynaşması yolunda da “ilginç” gelişmeler göstermiş bir kuruluştur. Sözgelimi, Transtürk Holding önce cuntanın desteğinde Köy-Koop'un sahibi bulunduğu Bağbank”ı ele geçirdi. Ardından, Eczacıbaşı ve Çukurova Holding'le birlikte Yapı ve Kredi Bankası'nda tirmandı. Bu banka da ele geçirildi. Ve Transtürk Holding, ayrı zamanda Türkiye'nin en büyük bankerlik kuruluşu olan Meban'ın da sahibidir. 

Transtürk Holding'in “başanları” bununla da kalmadı. O aynı zamanda şu ün-Tü “dışsatım patlaması”'nı gerçekleştiren bir avuç holdingten birisidir. Nitekim, Transtürk Holding, 1982 yılında en çok dışsatımda bulunan on büyük holding arasında yedinci sırada yer almaktadır. 


Tekellerin istekleri karşılandı mı? 


Bu yeni düzenleme ile, tekelci sermayenin yıllardır KİT'ler üstüne öne sürdüğü şu taleplerin tümü yerine getirilebilecektir: © Devlet işletmeleriyle tekellerin içiçe geçmesi, kaynaşması daha da güçlendirilecektir, 
©  Devicteait karlı işletmelerin tamamı tekellere devredilebilecektir. 
© Bugüne değin özel sektörün girmesi- nin yasak olduğu belli sanayi dallarına (devlet tekelinde olan kesimler) bundan böyle el atılabilecektir 
© KiT'erin hazine ve Merkez Bankası kaynaklarından yararlanmasının önlenmesi sonucu, bu kaynaklar tekellerin buyruğuna sunulabilecektir. 

Gg Bazı sanayi kollarından devletin eli- nin eteğinin çekilmesi sağlanacak ve devletin özel kesimle rekabeti önlenecektir. 

© KiTlerin hazine ve Merkez Bankası desteği ortadan kalktığından, devlete ait kuruluşlar, belli yöntemlerle tekeller tarafından kolayca yutulabilecektir. 


Anayasa madde 167: Devlet... kartelleşmeyi önler 


milyonlarca ise hiç bir şey demek. TDK, her şey emparyalizm için, her şey için demek... 


TOK, dış politikada ABD bekçiliği, macera ve yayılmacılık demek. 
Ekonomik bazda, şimdi bir avuç finans-kapital çetesinin, cunta serasının bu “kara” güllerinin Körfez ülkelerine, Ortadoğu'ya yayılmak istemeleri bundandır. Dış politikada, bugüne kadar Türkiye burjuvazisinin “Türkiye'nin güvenliği Misak-ı Milli sınırları ile sınırlıdır” biçiminde dile getirilen ana belgisinin; bugün “Türkiye'nin güvenliği Ortadoğu ve Körfez Bölgesi'nin güvenliğidir” biçiminde anılmaya başlanması bundandır. 


Işte Pentagon, yerli-yabancı finans-kapital çetesi ve cuntanın, yaptıkları ve yapmak istedikleri bunlardır. Ve bu tehlikeli adımları durdurmanın, Pentagon'un, cuntanın ve finans-kapital çetesinin isteklerini kursaklarına tıkmanın bir tek yolu vardır: cuntayı yenmek, onu ala-Şağı etmek... 


Cuntayı yenmenin nesnel koşulları, çok uzun olmayan bir dönemde oluşabilir. Çünkü, görünen köy kılavuz istemiyor. Onümüzdeki dönemde, Cuntayı bekleyen krizden başkası değildir. Ve yalnızca ekonomide de-Gil, politik arenada da. Ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama ilişkin toplumun tüm göstergeleri, derin bir krizin sinyallerini veriyor. Şimdi yapılması gereken, ufukta görünenleri iyi değerlendirmek ve Cuntayı yenmenin öznel koşullarını oluşturmak. Açıkcası, mesele hazırlıklı olup 


olmamakta. 


Bu da Sabancı'nın plastik karteli 


“Kısa boylu adam, purosundan derin bir nefes çektikten sonra, söze nasıl başlayacağin: bulmuş olmanın rahatlığıyla koltuğu- na gömüldü. “Bakın gardaşlar' dedi, Adanalı şivesiyle, “Ben diyorum ki, şunun şurasında irili ufaklı 15 firmayız. Bu pazar, 


“bizim elimizde. Allaha şükürgenişliyorda. 


Artık kimsemalını bez çuvala, kendir çuvala doldurmuyor. Dayanıklı olduğu için plastiğe yöneldi. 

..Sonra, allaha şükür ihracatımız daartıyor. Bir yığın bakliyat, şu bu satıyoruz. 
Bunlar da plastik çuval istiyor. Şimdi ben diyorum ki, şu pazarda birbirimizi yeme- nin nealemi var. Gelelim biraraya, kuralım bir satış şirketi. Böylece fiyatı da beraber belirleyelim. Alıcının karşisına yekvücutçikalım”. 

Yukandaki sözler, Nokta Dergisi'nin 4- 
10 Temmuz 1983 tarihli sayısından aynen 
alındı. Sözün sahibi, Sabancı Holding'in baş patronu Sakıp Sabancı. Sabancı bu “etkileyici” sözleri, 15 plastik şirketini bir araya getirdiği bir toplantıda söylüyor ve ilgili sanayi işkolunda “kartel” kurmanın nimetlerinden söz ediyordu. 


Sonuçta, Sabancı herkesi “ikna” etti. 
Toplantıdan bir kaç gün sonra, 15 plastik çuval üreticisi firma Jüteksport A.Ş. adı altında bir pazarlama şirketi kurdu ve böylece, plastik sanayinde de yeni bir satış tekeli (kartel) ortaya çıkmış oldu. 

Jüteksport A.Ş. kurulur kurulmaz, ilk eylemini geçtiğimiz ay içinde gerçekleştirdi. Ve 60 lira olan plastik çuvalın fiyatı, 

1983 Haziran'ında yüzde 33 oranında arttrılarak 80 liraya yükseltildi. 

Jüteksport A.Ş.'nin kurulmasıyla birlikte, artık alıcılar karşılarında, birbirleriyle kıyasıya rekabet eden, fiyat kıran, iyi mal ve hizmet vermeye çalışan 15 firma değil, bir satış tekeli bulur olmuşlar ve plastik çuvalı bu tekelin empoze ettiği fiyatlarla satın almak zorunda kalmışlardı. 

Üstelik bütün bunlar da, “serbest piyasa ekonomisi” nutuklarının atıldığı bir dönemde oluyordu... 

Aynca, cunta Anayasası'nın 167. maddesinde de, aynen şunlar yazıyor: “Devlet, (...) piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi ön-Ver.” 


Sayfa 12. 
Server Tanilli ile söyleşi... Server Tanilli ile s 


yleşi... Serve 


Server Tanilli: “Ben kendi hesabım. 
sınıfının tarafını, ideolojisini seçmişi 


in programı ne denli zengin ve yoğun olursa, öm ünün de o kadar uzayacağına inandığımdan, uzun yılları kapsayan bir programım var. 
Üzerinde yirmi yıldan beri çalıştığım, “Yüzyılların Gerçeği ve Mirası” adını verdiğim, 5 cilt kadar tutacak bir insanlık tarihinin ilk cildi yakınlarda Türkiye'de yayınlanacak. 1990'lara girerken bu beş cilt yayınlanmış olacak. 1990'li yıllar, 2000'li yıllar, 2010'lu yıllar, 2020'N yılların programı da belli. O yıllar, 90 yaşımı süreceğim. 100 yaşıma bastığımı görmek isterim. 


çöz 


Türkiye Postası: Sayın Tanilli, faşist saldından sonra ikince kçz yurt dışındasınız. 
O günlerden bu yana geçen döneminizi kısaca özetleyebilir misiniz? Nelerle uğraşıyorsunuz? Gelecek için neler amaçlıyorsunuz? 

Tanilli: 1978 yılındaki faşist saldından sonra, uzun bir süre İngiltere, Almanya, ve Sovyetler Birliği'nde tedavi gördükten sonra, 1980 yılı Ekim'inde yurda döndüm. 
lik yaptığım şeylerden biri, “Uygarlık Tarihi”ni - gözden geçirip - bastırmak oldu. 
Arkadan “Devlet ve Demokrasi”yi yazdım ve basıldı. “Devlet ve Demokrasi”, bir yil- da Üç basım yaptı. “Uygarlık Tarihi” ise bir arka arkaya; yasaklandı. 
bit kap benı ir re Üniversitesi'nde, 


7 
renç olanı da, bu yasaklamanın YÖK'ce de benimsenip, üniversitelere tebliğ edilmesi ve onların da kabullenebilmesi. YÖK'ün nasıl bir kuruluş olduğunu ve Üniversitelerin hangi noktalara kadar gerilediğinin göstergelerinden biri de bü olsa gerek, 

O kitaptan bunca rahatsızlığın nedeni de şu herhalde: Kitap, gençlere tarihi ve çsğımızı « becerebildiği oranda - çarpıtma- dan veriyor. Liselerde gençlerin gözlerinin önüne - yıllardan beri - sistemli bir “duman perdesi” çekildiği yetmezmiş gibi, şimdi bunu üniversitelerde de sürdürmeye karar vermiş bir rejimde bu kitabın yasaklanmasın- dan daha doğal ne olabilir? 

Önemli olan, bu oyunu gençlerin farkedebilmeleridir. Önümüzdeki yıllarda kurulacağına inandığım özerk, ilerici ve demokrat üniversitenin kuruluşunda gençlerin oynayacağı rol büyüktür. 

Gençlik bu mücadeleye hazır olmalıdır. 

Türkiye Postası; Insanlık adına gelecekten umutlu musunuz sayın Tanilli? Insanlan sizce nasıl bir gelecek bekliyor? 

Tanilli: Elbette umutluyum. Az buçuk tarih yalamış bir kimse olarak konuşayım; Her çağda, geçmişin sahiplerinin yanısıra geleceğin de sahipleri olmuştur. Aralarındaki uzlaşmaz mücadelede de daima gelecegin sahipleri galip gelmiştir. İnsanlık, böyle ilerlemiştir. Tersi olsaydı, mağara dönemin- den kurtulmamız mümkün olmazdı. Aynı mücadele çağımızda da sürüyor: Bugün, kapitâlizmle sosyalizm arasındaki mücadele, geçmişi sürdürmek isteyenlerle geleceğin, daha aydınlık günlerin savunmasını yapan güçlerin mücadelesidir bir yerde. Daha ön- önceki çağlarda olduğu gibi, çağımızdaki bu mücadele de sonunda, geleceğin sahiplerinin, yani sosyalizmin zaferiyle sonuçlara- 


caktır. Bu zafer, | yer yeri yer gerçekleşmiştir bunine süzen İk anında tanvekımn 


Tanilli kimdir? 


Server Tanilli 1931'de Istanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi yaptı. Istanbul Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Kürsüsü'nde öğretim üyeliği yaşamına başladı. 
a, ee doktoru oldu. 1962-63 
Paris Hukuk Fakültesi'nde poponun tezini başarıyla verdi ve gene bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'- nin Esas Teşkilat Hukuku Kürsüsü'ne atandı. İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki Anayasa öğretmenliğinin yanısıra Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu ile İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde de “Uygarlık Tarihi” okuttu. 7 
Nisan 1978 günü faşistler tarafından vuruldu. Ölümcül yaralandı. Türkiye'de ve yurt dışında, tıp bilimi, Server Ta- 


nilli'yi yaşatmayı başardı ancak kötürüm kalmıştı ve yaşamının geri kalanını tekerlekli iskemlesinde tamamlamak zorunda. Evet! Tanilli bir tekerlekli iskemle üstüne çakıldı...Evet! Tanilli dimdik yükseliyor ayaklan üstünde ve başını asla eğmedi sömürücünün, zalimin, feşistin, namussuzun önünde...Şimdi Strasbourg Üniversitesi'nde, Türk Etüdleri Enstitüsü'nde “Çağdaş Türkiye'nin Kültür Tarihi”ni okutuyor. Gene tekerlekli iskemlesinin üstünde ve gene dimdik ayakta... 


yor, işçi sınıfına ve onun ideolojisine her türlü özgürlüğün yasaklandığı bir ortamda, egemen sınıfların çeşitli kanatları arasındaki bir didişmeye demokrasi adını veriyor ve dünyayı enayi yerine koymaya kalkıyor. 

Ne çağıyla tutarlığı var, ne bağlandığını söylediği Batı dünyasıyla. 

Aydın olmak ne kelime, düpedüz ahlaksz! 


nız “batılaşmacı” buğuva çevrelerde rastlanmaz. Onun bir başka çeşidi, “sol” çevrelerde dolaşır: “Diyalektik materyalizm”"e 


« inandığını söylediği ve gerçekten de inan- 


dığı halde, “metafizik” yöntemle düşünen ve eyleme kalkan; çok daha başka koşullarda başarıya ulaşmış şu ya da bu sosyalist devrimi kuru bir model olarak alıp, her türlü nesnel koşulları gözardı ederek, Türkive'de de npatln gerceklestirmek iste 


Türkiye Postası: Siz bir bilim adamısnız sayın Tanilli, Ama demokrasi mücedelesinin dışına hiç düşmediniz; fildişi kuleye hiç çekilmediniz; az kaldı yaşamı nızı yitiriyordunuz bu yüzden. Kendi aydınlatıcı örneğinizden de hareketle, bilim-politika-ideoloji bağlantısını, bu konudaki gðrüşlerinizi bize açıklar misiniz? 


Tanilli; Dışarda da örneklerini görüyorum; bizde ise adım başında rastlardık üniversite çevrelerinde: “Bilim”in “politika” ve “ideoloji” ile ilgisi olmadığını, bilim adəmunın bunlardan uzak durup, “nesnel” ve “tarafsız” olması gerektiğini söylerlerdi: 


sonra da kalkıp, derslerinde “iktisat bilimi” 


adına “kapitalizm”i savunup, “hukuk” adına da Marx ve Engels'ten yapılan çevinler aleyhine bilirkişi raporlar yazarlardı Son üniversite tasfiyesinden sonra, Üniversitelerimizden ne kadar gerçek bilim adamı varsa atılıp, geriye- bir kaç kişi dişinda- ne kadar yeteneksiz ve sahtekar varsa onlar kaldığından aynı şey bugün daha rəhatlıkla yapılıyordur ve- bir süre de- yapılacaktır, 


Adım başında rastlardık 

üniversite çevrelerinde: 

“Bilim”in “politika” ve “ideoloji” ile ilgisi olmadığını, bilim adamının bunlardan uzak durup, “nesnel” ve “tarafsız” olması gerektiğini söylerlerdi; sonra da kalkıp, derslerinde “iktisat bilimi” adına “kapitalizm”i | savunup, adına da Marx 


kınlarda Voltaire'den bir çevirim laci, Üzerinde yirmi yıldan beri çalıştığım, “Yüz- 


reisi ti yıllar, 2000'li yi 


sını yapan güçlerin müca- 


gerekçesini burada tekrarlamama, hicap ve haya duygularım engeldir. Bir o kadar iğ- 


insanlık çapında topyekun görecek, ama 


Ben de o şair gibi düşünürüm: “Her hal ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri”. 


Türkiye Postası: Türkiye'nin bir aydını olarak, Türkiye aydınının sorunları ve sorumluluğu konusunda ne düşünüyorsunuz? 

, Tanilli; Her çağ ve toplum, gelişme sus- 


Türkiye Postası: “Ordunun hakemliği” de bu kavram kargaşası arasında sayılsa gerek değil mi? 


Tanilli: Elbette. “Devlet ve Demokrasi” adli kitabımda “Milli Savunma” bahsinde az buçuk anlatabildiğimi sanıyorum; Batı demokrasisinin en önemli ilkelerinden biri de, ordunun, savaşta ve barışta “swi/ iktidara tabiliği"dir. Devlet yönetimi “sivil” bir olaydır; demokrasi, “siviller arasında” bir mücadeledir; bu mücadelenin kurallarni “siviller” belirler; iktidar, siviller arasında 

Hakem halktır; ordu değildir, olamaz. 

Bu ilkeyi gözardı edip de “ordunun hakemliği"nden bahsetmeye kalktınız mı, her- 


rasiyi bilmediğinizi ispat etmiş Yaa di beri yök, yo ve Bö). 
yorlar. 
Kaldı ki, işin hukuksal yönünün yanısı- 
'de 


Türkiye'de de upanp gerçekleştirmek iste yen taklitçi, ezberci, slogancı, şamatacı bir - tip. 

“Türkiye solunun başbelalarından biri de budur. 

Ve halk kitlelerine uzaklık aa; 


Türkiye Postası: Türkiye'nin kurtuluşu ve geleceği sizce nerededir? 

Tanilli: Yalnız ve yalnız sosyalizmde. Şu ya da bu kapitalist çevrenin dayattığı, yanışı topluma nice acılara malolan sahte reçetelerde değil; bugün demokrasi ve halk düşmanı çevrelerin ideolojisi olup çıkmış “kemalizm”de hiç değil! 


Server Tanilli önemli bir bilim ada- mi olmasının yanısıra yorulmak bilmeyen bir devrim savaşçısı ve Türkçemize yeni lezzetler kazandıran bir şiir ustası. Aşağıda Tanilli'nin kendisine ölüm kusan faşist namlu- nun ateşlendiği o uğursuz günden tam alti ay sonra, Ingiltere'de, “Stoke Mandeville Hastanesi"nin bir odasında yazdığı, Türkiye'de yayınlanmış dair şiirini sunuyoruz: 


Engels'ten yapılan çeviriler aleyhine bilirkişi raporları yazarlardı. 


Bu, tarihten ve dünyadan habersiz adam- 


ük, gerçekliği “olduğu gibi”, kişisel önyargıların etkisinde kalmadan saptamaktır. “Taraf tutmak” ise başka bir şeydir. Bilim, bilim adamı nesnel olmak zorundadır, d 

ru; ama bilim, taraf tutar, bilim adamı 

raf tutar. Ancak kimin tarafını? Gerçeğin, doğruların tarafını. Bütün bilim tarihi gerçeklerin, doğruların saptanması ve kabul t- 


Bir hüzün ki... 


yığınla mektuplar, kartpostallar, tanıdık tanımadık insanlardan Yanl hayatta yalnız da değilim. 


tirilmesi, yanlışların giderilmesi çabasının, bu uğurda verilen mücadelelerin tarihidir. 
Gerçekliğin kendisinde “taraflar” vardır çünkü, 
Bilimde “nesnellik” ile “ta- 
6 rafsızlık” birbirine karıştırılmamalıdır. Bilimsel nes- 


nellik, gerçekliği, “olduğu gibi kişisel önyargıların etkisinde kalmadan saptamaktır. “Taraf tutmak” ise başka bir şeydir. 
Bilim, bilim adamı nesnel olmak zorundadır, doğru; 
ama bilim, taraf tutar. 


Bu mücadelede, bilim adamları, gerçeklerden, doğrulardan yana olmayan güçlerle karşı karşıya gelmişler, zaman zaman korkunç ve iğrenç baskıları uğramışlardır. Galile'nin Katolik Kilisesi ile çatışması bunun pek bilinen bir ömeğidir. Kaldı ki, bilim adamı, bilimsel çalışmalarından çıkan sonuçlan kabullenmek ve ona göre bir tavır almak durumundadır da. Fikir dürüstlüğü, bilimsel cesaret bunu gerektirir, 

O taraflar şimdi de var: Bir yanda emperyalizm, sömüren kapitalizm, buruvazi; öte yanda ezilen halklar, sömürülen emekçiler, İşçi smh. 

Gerçek bilim adamı, namuslu bir insan olarak kimden yana olacaksınız? 

Bir türlü anlamazlardı ya da anlamazhıktan gelirlerdi. Utanmazlıklarına da devam ederlerdi bilim adına, 

« Ben kendi hesabıma, işçi sınıfının tarafini, onun dünya görüşünü, doğruluğunu Olayların binlerce kez doğruladığı Marksiz- mi seçmişimdir. Bu, bilimime zarar vermek şöyle dursun, tersine gerçekliğe hergün biraz daha yaklaştırıyor beni, kanıtları- 


altında üretenler 


Yücel FEYZİOĞLU'nun dizi röportajı 


3. bölüm 


Emeklilik işlemlerini 


Bilal Seymen arkamızdan ba-Bınyordu: “Daha bitmedi, daha bitmedi ki... Yarısını bile anlatmadım daha... 


Bir kara buluttur Ruhr Bölgesi, Bulut bulut kaynar toz-duman. Sabah kalkıp dişan çıkanda kömür kokusu karşılar sizi. 
Arabaların üzeri kapkara kesilmiştir. 18 
milyon insan, yaşlısı-bebesi bu dumanları soluklar. Gökyüzü hep kapalıdır. Dağılıp gidemez dumanlar, Kara bir örtü gibi toprak ananın, insanların üstüne iner. Güneşin göründüğü pek seyrektir. Aylarca gün yüzü görmez işçiler. Işığa hasrettir herkes. Hele gündüz vardiyasındakiler... Bir karanlık dünyada yaşar gibidirler. Gecesi karanlık, gündüzü karanlıktır. Hayat böyle sürüp gider. 

Doğaya en çok uyum gösteren de gözleridir. Güneşli aydınlık ülkelerde yaşayanlann gözlerinden daha keskindir karanlıklarda. Birinin gözlerine bir şey olursa yandıpnn günüdür. Hepten karanr dünyası, Herkes gözlerini daha iyi korumak zorundadır. Zorundadır ya, kaza geliyorum demez, önceden haber vermez. Geldiği zaman da çok “adaletlidir”, hiçbir organı seçmez. 
Rasladığı ilk yere indirir zulmünü! 


Gelmez olaydık 


Bayram Pür bu zulme uğrayanlardandır. 
Bir yıl oldu kaza geçirdiği, sağ gözünü yitirdiği... “Ziyaretine bugün gidelim, yann gidelim” dedik... Zaman yıdırım hizıyla geçip gili, Yağmurlu bir günde zilini akp içeri girdik “Ne“köskünlüğünü beli 


kaça yaptırırsınız? 


BILAL SEYMEN 
Geldiğinde sapasağlam bir delikanlıydı 


türdüler. Ameliyat gerekliymiş. Essen Üniversitesi göz kliniğine yolladılar. Sağ gözümün perdeleri yırtılmış. Diktiler, ongün yattım, Sekiz ay, ayda iki kez denetime, buradaki göz doktoruma her hafla gidip geldim. Iyileşmedim. Ocak 1983'de yine hastahaneye yatırdılar, gözümü çıkardılar, bir cam göz taktılar. Artık başka bir yerde iş bulma olanağı yok. Gözlüklü ve tek gözle yer altında çalışamazsın. Öz hesabına iş de yapamazsın. 
« Peki ne ile geçiniyorsun? 


- Kaza sigortası maaşımı ödüyor şimdi. 
Fmekliliğim daha sonuçlanmadı. 


Sayfa 13 


Ruhr'da insan canı 


ucuzdur 


Daha bir uzun, daha bir kara destandır Bilal Seymen'in öyküsü, Bir gün boyunca evinde kaldık, yetmedi, ikinci gün yine gittik. 


Ver gazeteye, televizyona 

Ayrıldık merdivenleri inerek. “Bu aleme kaleme gelmez dertleri nasıl yazacağız” diye düşünerek. Nereden başlasak? Nasıl çarpıcı anlatsak”... Işin içinden çıkamadık, sözü yine Bilal'a bıraktık. O anlatsın daha iyi. 
~.1942 doğumluyum. 6 yıl Yeniçeltek maden ocağında çalıştım. Evliyim. Altı çocuğum var. Hepsi burada. 1971 yılında Almanya'ya geldim. O gün bugündür “Sehlâgel und Eisen” maden ocağı işçisiyim. 27. 
2.1980'de kaza geçirdim. Rendeye ilerleme yolu açıyorduk. Ustam dedi ki:“Hobel (ren- de) makinisti yardım istiyor. Oraya git” Gittim. Göçük olmuş, Rendenin zincirleri kayaların altında kalmış. havalı vincin kancasını takmışlar, Bir uçtan zincir gerilecek, sonra vinç çekecek. Makinist bana dedi ki; “Çek bakalım ziriciri” Girdim rendenin al-Una doğru, “Sakın ben çıkmadan vinci çalıştırma” dedim. “Peki” dedi. Birinci kez denedik olmadı. Ikinci kez yineledik. Benim daha çıkmadığımı unuttu. Makinayı çalıştirdi. Çalışınca zincirin boksu koptu. Koparkopmaz beni kaldırıp yere vurdu. Bayılmışım. Gözlerimi hastanede açtım. Bacagım on yerden kırılmış. Ama doktorlar yedi yerden kırılmış diye rapor vermişler... 

Bilal'a öylesine çektirmişler ki, kimseye güyeni kalmamış. 

-~ Tam $ ay 13 gün yataktan kalkmamadu yere.” Ne kadar uğraştılar kabul etmedim. Bu yetmedi. Bu kez kaza sigortasından geldiler. “Bu kazayı yapmadan önce sen bu iş için kurs görmüşsün” dediler. 
Şaşırdım, şapka başımdan fırladı. “Hayır!” 
dedim. “Ben orası için hiç kurs görmedim. 
Tik olarak oraya gittim”. “Ama raporda böyle yazılmış,” “Yalan yazılmış” dedim. Gerçekten de ben kurs-murs görmedim. Şimdi sizden mi gizleyeceğim... 


Ver 15 bin marki... 


- Bu kez patronun tercümanı tek başına geldi, Adı Z.$.! Kahvesi, kumarhanesi var. Küçücük bir tercümeyi 35 DM'a yapar, ufak bir formülü 35 DM'a doldurur. Gelip, aha şurada, yamacımda oturdu. Bu adsmun rüşvetten, bilmem neye kadar adının karışmadığı olay yoktur. Bu adamın kumarhane işletiğini, bazı beyinsizleri birbirine üttürdüğünü polisi, memuru da bilir... Bilmeyen yoktur. Ne dedi biliyor musunuz? 
“15 bin mark ver, tüm emeklilik işlemlerini bitireyim.” Bir kafam attı kardeşim, bir kafam attı! 

Ardından bir kağıt yağmuruna tutuldum mu? Şu klasöre bakın bir. Üç yılda üçyüz- den fazla kağıt. Çıldıracağım arkadaş. Ben bu kadar kağıdı nerde tercüme ettiririm? 
Ne yaparım? Yeniden hepsine nasıl cevap yazarım? Artık bacağımın ağnsım unuttum, Tedaviye mi gidersin, bu kağıtların ardından mi koşturursun? Sanki gökten kağıt yağıyor, geceleri düşüme giriyor... Kağıtların altında soluk alamıyorum. Kanter içinde uyandığım oluyor. neyse ki, bu Türk-Danışlar var, Yoksa temelli çıldıracaktım. 

İş bununla da bitmedi. Iki de bir pat 


GUN Vaz GUNI JAKIS UNIO OCM, SAUA mu sağlamlaştınyoör. Ezilenlerin safında yer aldığım için de ayrıca onur veriyor bana bu. 

Türkiye Postası: Son bir soru sayın Tanilli. Bu günlerde moda olan bir soru var, güzel bir soru ama: “Insanlar 2000 yılını görebilecekler mi7” Ne dersiniz, insanlık 
2000 yılını görme “basiretini” kendinde bulabilecek mi? 

Tanilli; İlginç bir soru. Insanlar 1000 yilina girerken de buna benzer bir soru sormuşlar kendilerine; demek ki 1000 yıl sonra tekrar soruyorlar aynı şeyi. 


Burjuvazinin iri kalemleri- 

ne bakınız; hepsinde aynı 

nakarat; “Demokrasiye dönüyoruz”. Peki, güzel de, ne demokrasisi bu? Sosyalist demokrasi değilse Batı demokrasisi olmak gerekir. Batı demokrasisi ise, toplumda, başta burjuvazi ve işçi sınıfı olmak üzere, bütün sınıf ve zümrelerin kendi ideolojilerini serbestçe ortaya koyup, onun çevresinde örgütlenip, giderek partileşip, iktidara adaylığını koymalarıdır. Ama hayır, kalkıyor, İşçi sınıfına ve onun ideolojisine her türlü özgürlüğün yasaklandığı bir ortamda, egemen sınıfların çeşitli kanatları arasındaki bir didişmeye demokrasi adını veriyor ve dünyayı enayi yerine koymaya kalkıyor. 


2000 yılını elbette göreceğiz. Ne var ki, 
insanoğlunun geleceğine düşman güçler, adını vererek konuşayım, emperyalizm, insanlığı daha güzel bir geleceğe doğru gitgide daha çok yaklaştıran ilerici, demokrat ve devrimci güçlerin ilerleyişini durdurmak için elindeki tüm olanakları, en korkunç silahların yapımı, onların her gün daha da geliştirilmesi için seferber etmiş bulunuyor. 

Ne yapmak gerekir? 

Barışi savunmak ve daha güzel bir gele-Geğin olduğu gibi, barışın da sahipleri olan ilerici, demokrat ve devrimci güçlerle işbirliği yapmak, safları sıklaştırmak. 

2000 yılına güven içinde ulaşmanın yolu 
buradan geçiyor. 


etti, ne de hürmetinde, dostluğunda bir kusur eti. utandığımızdan tere belendik, “Nasılsın” bile diyemedik. Çay-çörekten sonra söyleşimiz başladı, Bayram sözü ald: 
-Kendimi yanm hissediyorum. Genç yaş- ta gözünü yitirmek ne demek. Öteki gözüm- de de anza var. Gözlük verdiler. Her hafta tedavi ediyorlar. Avare avare günlerim geçiyor. 16 yaşından beri işçiyim ben, Alışkın değilim boş durmağa. 1962 yılında Çelebiler kiremit fabrikasında işe başladım. 
Aralıksız sürdü işçiliğim. 1965-67 maden işçiliği, Ardından askerlik. Sonra Zonguldak-Karadon maden ocağında işçilik. 1971'in ikinci ayında Federal Almanya'ya geldim. 
Geçtiğimiz yıla dek Bochum, Herten, Recklinghausen'de yine maden işçiliği ettim. 
Beş çocuğum var. Dördü okula gidiyor. Geldi geleli bir yığın hastalık edindi eşim. 

Eşi söze giriyor, yanık sesiyle. 

- Kardaşım, bacım nasıl bir memleket, nasıl bir ülke... Heryanı karanlık zindan... 
Soğuk, nem, boran!. Geldiğimden beri hastalıklar... Komşuluğu yok, dostluğuakrabalığı, git-geli yok, Kapana kıstınlmış gibiyiz. Bunalıyorum, mideme, başıma ağn- 


lar giriyor... Kollarımda bacaklarımda sizi-_ 


lar belirdi. Günü yok, güneşi yok. Sözü yok, söyleşisi yok. Pazan çok, pazarlığı yok. 
Al-ver et, sessiz sedasiz parasını çıkar ver, dilsizler gibi geri dön. Bizde olsa vuruşa vuruşa pazarlık edersin. Hiç olmazsa dilinle söyleşirdin. Burada bir başka alem. Parası varmış, doğru. Sağlığım gittikten sonra neye yarar?. Gelmez olaydık, gelip de görmez olaydık... 

» Altınızda, yanınızda oturan hemşehrileriniz var ama... 

» Amaan kardaşım. Onlar da adet de-Biştirmiş. Şuncağız çocuklarıma başını ört diyorlar, tutturmuşlar namahrem! Yedi ya-Şında çocuk, boyu neki?.. Gidip gelmiyoruz. 
Dedim ya, kapana kıstınlmışız. Buna can mi dayanır? 


Artık iş de bulamam 


Söz sözü açıyor, tekrar kazaya dönüyoruz. 

- Ocakta yüksek basınçlı hortum var, diyor Bayram, aşağıda toz duman koptukça su sikanz. Çok büyük bir basınçla fişkırır. Hortumun su borusuna bağlanan yerinden bileziği düşmüş. Suyu açtığımda aniden fırladı, gözüme vurarak burun kemiğini de kırdı. Yalnız çalışıyordum. Arkadaşlarana yoldaydı. Bağırmışım, geldiler, Fenalaşmışım. Çıkardılar beni, ilk yardıma gö- 


Enka kei S nizd 

» Eski maaşını alabiliyor musun? 

- Yook! 600-700 mark daha az elime gëçiyor. Yüzde 25 işgücünü yitirmiş diye rapor verdiler. Geçmiş kazancımın yüzde 25'i üzerinden emeklilik bağlanacak. 

- O parayla geçinemezsiniz herhalde? 

* Geçinemeyiz tabii. Hele bir tedavi bitsin, patron yeryüzünde iş verecek. 

» Vermeyebilir, dedik Depoda, tele fon santralinde, çamaşırhanede iş vermesi gerekir ki, bu işlerin bazıları için “Almanca yetersiz” diyebilir. Bazılan için de sosyal durumu ileri sürerek daha eski işçilere, Alman olanlara öncelik verebilir. Kaza geçiten yalnız sen değilsin. Bir işçi temsilcisinin söylediğine göre, hergün işçilerin yüzde 12'si işbaşı yapamıyor. Kimi kazalardan, kimi hastalıktan. İzine aynlanlar da var bunlardan. 4500 işçi var sizin ocakta. 540 
kişi ediyor hergün işe gelemeyenler. Bunun ne kadarının kaza geçirdiğini bilmiyoruz. 
Gene de çok büyük bir rakam. 

Bayram bu kadar ayrıntılı bilmiyor, öylece yüzümüze baka kalıyor... 

- Ama bana iş vermek zorundadır, diyor göçten geç. 

Susuyoruz. 

Maden ocaklarının bir savaş alanı olduğu daha da elle tutulur gibi gözümüzün önünde canlanıyor. Hepbirlikte ürperiyoruz. Odaya bir sessizlik çöküyor. Yağmur sesleri içeri giriyor... 


casina yatim. Aylar sonra bacağımdaki demirler gevşemiş. Yeniden muayene ettiler, “yanlış yapılmış” dediler. Bir daha demirleri sıkıştırdılar. O acıyla eve gönderdiler. Iyileşmedim. Yine hastaneye gittim. 
Muayeneden sonra “kemikler arasında boşluklar kalmış” dediler. Öteki bacağımdan kemik ve et kestiler. Sakat bacağımı boy- dan boya yararak birkaç yerden yama vurdular. Bir ay daha yattım. Yal kalk 3,5 yılda tam beş kere aylarca hastanede kaldım. Daha da iyileşmiş değilim. Gördüğünüz gibi çelik destekli bu çizme, bu koltuk değnekleri olmasa yürüyemiyorum. Yağmurlar artukça sancılar dayanılmaz oluyor. 

Üçbuçuk yıldan beri Bilal'in çektiği acıların küçücük bir bölümü bu. Daha neler var neler... O anlatsın biz özetleyelim: 

- Biz yine dönelim başa... Gözlerimi yeni açmıştım ki, bir de bakım başucumda kravatlılar. Bizim patronun adamları, Kendisi gelecek değil ya... Gene de sevindim doğrusu: “Dar günde beni unutmadılar” dedim. Ellerinde koca bir kağıt. Rendenin, zincirin bir planını çizmişler “Kaza olanda bu yana mı, öte yana mi kaçın?” dediler. 
Çakallığı hemen çaktım. Bir kaza halinde maden işçisi anayola kaçmalıdır. Bana öteki yana kaçtığımı söyletürmek istiyorlar. Suçlu çıkaracaklar. Tercümanı, kopuğu yanlanında. Ilah ağzımdan almak istiyorlar. “Öte yana kaçmadım”, dedim, anayolu göslerdim. “Bu yana yöneldim ama zincir vur- 


BILAL SEYMEN $1 tR} 
Ruhr kömür işletmelerinin kurbanlarından biri de Bilal Semen. Ağır çalışma koşulları sonunda hastalandı ve sakat kaldı. Şimdi bacaklarından biri incecik. Üstelik tedâvisi de hebbın bugünkü olanaklarına göre arık mümkün değil 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ronun adamları gelir, Z. gelir... Sanki benim ev efendilerin su yolu oldu. “5 bin mark verelim, işten çıkışını al!” *5 bin markı ben düzeltip sizê vereyim, yakamdan inin” dedim. Yine de gelip gitmekieler. Sakat bıraktıkları yetmiyormuş gibi bir de çıkışı- mi özüme aldırıp, yıllık kömürümü kesecekler, evden çıkaracaklar. Daha birçok hakkım yanacak!!..Bu yılın üçüncü ayında, doktor “Yeryüzünde çalışabilir” diye rapor yazdı. Lamba söndürme, maske silme, dolap temizleme, tren yolunun bariyerlerini açip kapama gibi hani. Hemen gittim “Iş istiyorum” dedim. Z.Ş. dedi ki: “Senin bu ocakta marka numarandan başka birşeyin kalmadı. Çek git” “O numara bana yeter” dedim, gidip durumu doktora anlatùm. O da -iyi adam- gene istirahat yazdı. 
Biz sözü burada keselim. Şimde de emeklilik maceramıza dönelim. 

- Babam hastalanmış. Bu ayakla kalktım, hastalık sigortasından, işyerinden izin aldım ve beş haftalığına Türkiye'ye gittim. 
“Fırsat bu firsat” demişler, “yüzde elli iş kaybıyla emekliye aynlıyorsun, itirazın varsa dört hafta içinde bildir” diye yazmışlar. 
Raslantıya bakın ki, ben gittikten birkaç gün sonra mektup gelmiş. Süre geçmiş Bereket versin “bunlar numara yapar” diye düşünerek izin kağıtlannı atmadım. Başıma gelecekleri biliyordum dal. Sendikanın avukatına götürüp kayıt ettirdim. Yine hastaneye yatmam gerekti. Bir ay yatıp çıküm, bu kez avukat bakmamış. Bizim itiraz hakkı ölmüş. “Niye bakmadınız?” dedim. “Sen bize gelmedin” demez mi.. 
Bütün bedenimi ter bastı. “Aç kayıt deftetini, orada yazılıdır” dedim, açtı baku. 
Böylece mat ettim. Ama işişlen geçmişti Yine doktora gittim. Bu kez yeni bir rapor: “Bu adam değil yüzde elli, hiç hiçine çalşamaz” diye yazdı. Meslek sigortası da bunu kabul etmedi. Yine bir avukat arama- ya başladım, hani bizim derdimizden anlayan, işçi dostu biri olsun dedim. Arkadaşlar yardım ettiler, böyle birini buldum. 
Şimdi emekliliğimi kabul ettirmeye çalışıyorum, Meslek sigortasından yeni bir mektup aldım. “Meslek kursuna git” diyorlar. 
“Almancam yok” diye yam verdim. Yeralundan başımızı çıkanp da dil mi öğrendik sanki!.. Ikinci bir mektup geldi: “Sigorlanın ödeyeceği para bilmiştir. Sosyal daireye yazıl. Yardım al...” 

Artık dayanamıyoruz, kalkıp yürüyoruz. 
Bilal Seymen arkadan bağırıyor: “Daha bitmedi... Daha bitmedi ki"... Yansını bile anlatmadım!..” 


Sayfa 14 
SİZİN İÇİN SORDUK 


Yabancı işçileri geri dönüşe teşvik amacıyla hazırlanan yasanın, Federal Çalışma Bakanı Norbert Blüm tarafından basına açıklanmasının üzerinden bir kaç hafta geçti. Bu konuyu detaylı olarak bir kez daha ele almayı, konunun yakıcılığı açısından görev saydık. Aşağıda, yasanın önemli kısımlarının açıklamalı metnini ve konu ile ilgili yorumları bulacaksınız. 


Dönüş primlerinden yararlanma 


başvurusu yazılı olarak, oturulan yerdeki 
Arbeitsamt'a yapılmalıdır 


1, Federal Almanya'nın yabancı İşçi getirme anlaşması yaptığı ülkelerin vatandaşı olup da Alman vatandaşı ile evli olmayanlar ve Ortak Pazar üyesi olmayan ülkelerin işçileri için... 

Diğer bir deyişle, Ortak Pazar dışı bir ülkenin vatandaşı olsalar dahi, Alman vatandaşı ile evli dlanlar bu olanaktan yararlanamayacaklar. Ayrıca, her ne kadar Ortak Pazar dışı ülkelerin işçileri bir bütün olarak ortaya çıkarılmak isteniyor- sa da, burada hedeflenen, sayıları azaltilmak istenen Türkiyelilerdir. 

2, Üretimin durdurulması nedeniyle işyerinin tamamen veya önemli bir kısmumn, veya İflas nedeniyle tümünün 
kapatılması sonucu 30 Haziran 1984 
tarihine kadar işsiz kalan ve bağlı bulunduğu Arbeltsamı'a işsiz olarak kaydolanlar için... 

Bu madde, 1983 sonbaharında Federal 

, Almanya'ya yüklü bir işsizliğin geleceğini müjdelemekte. Yeni işsiz kalanlara zaten hakları olan ve 10 bin 500 DM'dan çok daha fazla tutan işsizlik parası ödenmektense, onları sıcağı sıcağına geri göndermeyi amaçlamaktadır. Çünkü bir yıllik ödenecek işsizlik parası, uzun zamandır işsiz olanlara ödenen “Işsizlik veya sosyal yardımlardan” çok daha pahalıya malolmaktadır. (Bu maddeye bağlantılı 

s Şe 8'e dikkat edin.) 


Dönüş primi almak için başvuru 


Işsiz kaldığı 

tarihten itibaren 1 ay içinde kesin dönüş yapamayanlardan, her ay için 

1500 DM 
kesilecektir. 


sayısının bir anda 160 bine yükseldiğini görürüz. Burfü bir taşla iki kuş vurmak denir, 


Prim miktarları 


7. Dönüş primleri, başvuru yapan İşçi başına 10 bin 500 DM olarak kararlaştırılmıştır. Dönüşe hazır işçinin, 1 
Haziran 1983 tarihinden önce Federal Almanya'ya gelmiş ve burada legal olarak yaşayan ve işçiyle birlikte kesin dönüş yapan her çocuğu için de 
1500 DM ödenecektir. 

Görüldüğü gibi yasa, tüm aile fertlerini 

geri dönmeye heveslendirmektedir. Burada ortaya eşlerin her İkisinin de çalışması halinde yeni bir durum çıkmakta» dır. Primlerden eşler ayrı ayrı yararlanabilirler mi? Eşlerin burada dikkat edeceği şudur: Yasa, bizim 2. ve 3, maddelerde gösterdiğimiz nedenler sonucu işsiz kalan her işçiye ve 6 aydır kısa devre çalişan her işçiye çocuklarıyla birlikte kesin olarak geri döndüğü takdirde dönüş primi verileceğini öngörmekte, Dikkat edildiğinde görüleceği gibi, “her aileden bir 

işçiye veya bir kişiye” dememektedir. 

Yasada söz konusu olan sadece “Arbeitnehmer” yani, “işçi"dir. Dolayısıyla, ailede kadın ve erkeğin legal işçi statüsünde çalışıyor olması, dönüş primlerinin ayri aynı ödeme Yapılması gerektiğini 


are Memeni smebeesla AKSA. 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 


Dikkat, geri dönüşte hak kaybına uğramayın! 


Dönüş primleri konusunda önemli noktalar 


manız ve dönmüş olmanız gerekir ki, 10 
bin 500 DM'ı kesintisiz ve tam olarak almaya hak kazanabilesiniz. Tekrar | Kasım 1983'de işsiz kaldığınız örneğine dönelim, Yukarda (a, b, c'de) gösterdiğimiz işlemlerin tamamlanarak en geç 30 
Kasım 1983 tarihine kadar Federal Almanya'yı terk etmiş olmanız gerek. Dönüşün l ayı geçmesi ve gecikmesi halinde, her başlayan ay için 10 bin 500 DM'- dan ay başına, 1500 DM düşülecektir. 
Örnek, 1 Kasim 1983'de bizim 2. maddede gösterdiğimiz nedenler sonucu İşsiz kaldınız veprimden yararlanmak için hemen başvuru yaptınız. Başvurunuzun kabul edilmesi ve işlemlerin tamamlanmasından sonra en geç 30 Kasım 1983'e kadar Federal Almanya'yı terk etmeniz gerektiği halde, dönüşünüzü $ Aralık 1983'e kadar geciktirdiniz. Bu durumda 
dönüş primi olarak alacağınız 10 bin 500 
DM'dan 1500 DM düşülecektir. Yani, alacağınız miktar 9 bin DM'tr. 2 ay gecikmeniz halinde 3 bin DM düşürülecek, alacağınız miktar, 10 bin 500 DM'dan 
3 bin DM çıkaracak olursak, 7 bin 500 
DM olacaktır. 

Bu uygulama, Federal hükümetçe, yabancı işçinin dönüş kararı vermiş olsa dahi gecikme anında hakkı olan işsizlik parasından yararlanmaması için düşünülmüştür. Kısacası, dönüş yapmaya kàtar verenler ya 10 bin 500 DM’ alarak Federal Almanya'yı kesin olarak terk edecek, ya da, geciktirdiği her ay için işsizlik parasına hak kazanıp, buna karşin, alacağı 10 bin 500 DM'tan her geciktirdiği ay için 1500 DM kesilmesine razı olacaktır. Federal hükümet yabancıları sadece geri göndermek istemekle kalmıyor, ayrıca acele ve çabuk dönmelerine de büyük özen gösteriyor. 


9. Dönüş primi yasasından 


slain hocvuris vonhðs tarihten 6 av ön- 


kadar Alman makamlarınca refakat edilip, ülke sınırından içeri girdikten sonra mi prim verilecek? 


12. Yasa, 1 Ekim 1983'den, 30 Eylül 1984 
tarihine kadar kesin dönüş yaparak Federal Almanya'yı terk edeceklere, emeklilik primlerinin beklemeden ödenmesini o öngörüyor. Emeklilik primlerinin beklemeden geri alınması için en son başvuru tarihi, 30 Haziran 
1984, 


Hemen söyleyelim ki, burada sözü edilen emeklilik primleri, işçinin emeklilik kasasına ödediği “kendi payı”dır. Kesin dönüş yapanlar, emeklilik sigortasında birikmiş olan kendi ödedikleri primleri, Federal Almanya'yı kesin olarak terkettikleri takdirde beklemeden alabileceklerdir. Bilindiği gibi, bu zamana kadar 
2 yıllık bir bekleme zorunluğu vardı. Federal hükümet bu uygulama İle uzun zamandir işsiz olmaları nedeniyle 10 bin 
500 DM'dan yararlanamayanları dönüşe 
özendirmeye, tavlamaya çalışıyor. 10 bin 
500 DM'lık dönüş primlerinin Federal 
hükümetçe neden sınırlı bir zaman içinde işsiz kalacaklara geçerli kılındığını ve neden herkese açık tutulmadığını Türkiye Postası'nın 9. sayısında açıklamıştık. 


Işyeri emeklilik kasası 


DÜZENLEYEN: Ümit KÖSEOĞLU 


rum böyle olunca, bu hakkın yanmaması, yasal emeklilik kasasından işçinin kendi ödediği primleri geri alması halindede devam etmesi için, bir kereye mahsus olarak yapılan ödemenin yapılmaması gerekmekte. Bunun yerine, 10 veya daha fazla yıl o işletmede çalıştıktan sonra işten ayrılma veya yasal emeklilik kasasındaki kendi ödediği primleri geri alma durumlarında da, işçi ve işverenin onayı ile aidatların işyeri emeklilik kasasında dondurularak bekletilmesi ve işçinin emekliliğinde bu hak kaybolmadan kendisine (az da olsa) aylık olarak ödenmesi sağlanmalıdır, Iyi ama, yukanda “İşvere- nin onayı ile” diyor, buna hangi işveren onay verir? Hangi işveren, işçinin adına işyeri emeklilik kasasına yasa ile ödemek zorunda olduğu primleri işçiye kaptırır? 
Yasada değişiklik yapılacaksa, en azin- dan “işverenin onayı”nı ortadan kaldıracak biçimde yapılmalıdır. Kesin dönüş yapacaklar, kararlarını vermeden önce yasal emeklilik kasasından kendi ödediği primleri beklemeden veya ? yıl bekleyerek geri almak isteyenler, işyeri emeklilik haklarını da düşünmelidirler. Az da olsa ömür boyu sürecek bir gelir kaynağının kurumasına göz yummasınlar, Kesin dönüş kararı vermeden önce, çalıştıkları işletmedeki işçi temsilciliğine (Betriebsral) veya üyesi oldukları sendika şubesi» ne başvurarak bu sorunu açıklığı kavuştursunlar. 


Gelir vergisi yasası 

14. Yasa, geri döneceklerin çeşitli tasarruf haklarının kaybolmadan geri alabilmeleri için, gelir vergisi yasası, konut 


yaptığı tarihten, 6 ay öncesine kadar kısa devre çalışmış olan ve bu zaman zarfında kısa çalışma parasına hak kazanmış olanlar için... 

Örneğin, 1 Kasim 1983'den, 30 Nisan 

1984 tarihine kadar (6 ay), işyerindeki 

tüm çalışma saatlerinin enaz yüzde 25'ini kisa devre çalışmanız gerekiyor ki, bu 

olanaktan yararlanabilesiniz. (Bu maddeye bağlantılı olan 8 ve 9'a dikkat edin) 

4. Kesin dönüştarihine rastlayan zamanda geçerli oturma İzni veya oturma hakkına sahip olanlar için... 

Dönüş primlerinden yararlanmak için öngörülen bütün şartların yerine getirilmesine, primden yararlanmak üzere başvuru yapacağınız zamanda geçerli oturma izni veya hakkı da dahildir. Bu nedenle, başvuru zamanından önce bu sorunun çözümlenmesi gerekir, Süresiz oturma veya olurma hakkı olanlar için böyle bir sorun yoktur. 

5. İşsiz kaldığı tarihten sonra en geç 1 
ay içinde, kısa çalışanlar ise, 6 aylık kısa çalışma süresinin dolmasından sonraki 1 ay içinde, fakat en geç 30 Haziran 1984 tarihine kadar dönme başvurusu yapmış olanlar için... 

Dönüş primleri yasasından yararlanmak isteyenler, bu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra bizim madde 2'de gösterdiğimiz nedenler sonucu işsiz kalmaları halinde, eğer parasal kayba uğramak istemiyorlarsa, en geç | ay içinde dönüş primi için başvuru yapmak zorundadırlar. Aynı şekilde, kısa devre çalışanlar- da, eğer parasal kayba uğramak istemiyorlarsa, 6 aylık kısa devre çalışma sürelerinin dolmasından sonra, en geç | ay içinde, dönüş primi için başvuru yapmak zorundadırlar. 
Gerek işsiz kaldıktan sonraki 1 ay ve gerekse 6 aylık kısa devrenin dolmasından sonraki l ay içerisinde dönüş primlerinden yararlanmak için başvuru yapmayanlar parasal kayba uğrarlar. (Detaylı bilgi için bk.8'e) Hangi durumda olursa olsun, dönüş primlerinden yararlanmak için en son başvuru tarihi 30 Haziran 1984"tür, 

6, 30 Eylül 1984 tarihine kadar Federal Almanya'yı, ailesi ve çocuklarıyla birlikte kesin olarak terk etmiş olanlar içim... 

Sadece işçinin dönmüş olması yetmiyor, 

aynı zamanda ailesi ve çocuklarının da 

dönmesi gerek. 20 bin Türkiyelinin dönmeye karar verdiğini bir anlık varsayalim, bunları her birinin 4 kişilik aile efradı olduğunu kabul edelim, dönenlerin 


söylüyoruz. Bu nedenle, yukarıda göste rilen koşullara durumu uyan ve dönüşe karar veren aym ailedeki kadın ve erkegin, işçi oldukları nedeniyle doğan bu “kişisel” haklarından yararlanmaları gerekmektedir. Başta belirtilen “aile fertleriyle birlikte” geri dönme deyimi, eşleri çalışmayan veya işçi statüsünde olmayıp, işçi ailesi olma sıfatıyla burada bulunanlar için geçerlidir. Çocuk başına yapılacak 1500 DM ödeme durumu ise açıktır. 
Ödeme, kadın ve erkek çalışıyor da olsa, birisine ve bir kerelik yapılır. 


8. Dönüş primi yasasının yürürlüğe girmesinden sonra bizim 2. maddede gösterdiğimiz nedenler sonucu işsiz kalıp da, işsiz kaldığı tarihten itibaren 1 ay içinde Federal Almanya'yı kesin olarak terk edenlere ödenmesi öngörülen 
10 bin 500 DM'dan, dönüşteki gecikme halinde, her başlayan ay için 1500 
DM düşülecektir. 

Örneğin 1 Kasim 1983 tarihinde bizim 

2. maddede gösterdiğimiz nedenler sonucu işsiz kaldınız. Eğer dönüş primin- 

den yararlanarak ülkenize dönmek i 

yor ve bu 10 bin 500 DM'ı tam olarak 

alıp, parasal kayba uğramamak istiyorsanız, yasanın öngördüklerine dikkat etmeniz gerekir. Bunlar: 

a) Işsiz kaldığınız günden itibaren bu paradan yararlanarak dönüp dönmeyeceğinize acele karar vermeniz gerekir. 

b) Kararınızı dönüş için verdiğiniz takdirde vakit geçirmeden, fakat en geç | ay 

içinde dönüş başvurusu yapmanız gerekir, 

©) En önemlisi de: Işsiz kaldığınız tarihten itibaren 1 ay içinde Federal Almanya'yı terk etmiş olmanız gerekir. Dikkat, işsiz kaldığınız tarihten itibaren diyoruz, dönüş için başvuru tarihinden itibaren değil, Kısacası, işsiz kaldığınız tarihten itibaren 1 ay içinde: Kararınızı vermiş olmanız, dönüş için başvuru yapmış ol- 


“İçin başvuru yaptığı tarihten 6 ay öncesine kadar kısa devre çalışan ve bu zaman zarfında kısa çalışma ödentisini hak etmiş olanlara, 6 ayın dolmasından sonraki 1 ay içinde Federal Almanya'yı kesin olarak terk etmeleri halinde ödenmesi öngörülen 10 bin 
500 DM'dan dönüşte gecikme halinde 
her başlayan ay için 750 DM düşülecektir. 

Bu konuda da, bizim madde $'de gösterdiğimiz örneği aynen alabilirsiniz. Değişen sadece 1500 DM yerine, 10 bin 500 
DM'dan düşülecek miktarın 750 DM oluşudur. 

10. Geri dönüşlerde gecikmenin 6 ayı geçmesi halinde, dönüş primi ödemesi yapılmaz. 

Bizim 8. ve 9. maddelerde gösterdiğimiz işsiz kalma veya kisa devre çalışma hallerinde, primden yararlanarak geri dönmek isteyenler başvurü Yapıp, işlemleri 
tamamlanmasına rağmen, dönüşlerini 6 
aydan fazla geciktirirlerse, kendilerine dönüş primi ödenmesi yapılmaz. Dikkat: Işsizlik parası hakkı, başvuru tarihinden itibaren başlar. 


Başvuru nereye yapılacak 


11, Dönüş primlerinde yararlanma başvurusu yazılı olarak, dönmek isteyen kişinin oturduğu yerdeki Arbeitsamt'a yapılır. Arbeitsamt durumu araştırır ve” karar verir. Dönüş primini hak edip etmediğinizi, hak ediyorsanız hangi ölçülerde hak ettiğinizi Arbeitsamı'tan öğrenebilirsiniz. 

Yasa, dönüş primleri için başvurunun 

Arbeitsamt'a yazılı olarak yapılacağını ve 

kararın Arbeitsamt'ca verileceğini yazıyor ama, ne hikmetse dönüş kararı veren 

kişinin eline adı geçen 10 bin 500 DM 

primin nasıl, hangi yoldan, nerede ve ne 

zaman geçeceğini tek bir kelimeyle de olsa bahsetmiyor. Bahsettiği tek şey öde- 


. menin, “işçinin, ailesinin ve çocuklari- 


nın Federal Almanya'yı kesin olarak terk ettikten sonra” yapılacağı, Peki ama bu nasıl olacak, yabancı işçinin geri dönmesinden sonra ülkesinde göstereceği banka hesap numarasına mı gönderilecek? 
Böyle olduğunu bir anlık kabul edelim, bu takdirde dönüş primi işçiye DM olarak mi ödenecek? Sorunun cevabı “evet”- , se, bü dönüşten sonra nasıl gerçekleşir? 
Ödenecek para işçinin ülke parasi mıdır? 
Insanın aklına komik şeyler geliyor. Yoksa yabancı işçi dönüşte ülkesi hududuna 


13, Yasa, işyeri emeklilik yasasında bir değişiklik yapılarak “yasal emeklilik sigortasından kendi ödediği primleri geri alarak ayrılanlara, işyeri emeklilik kasasındaki payının da kendi onayı ile bir kereye mahsus yapılacak bir ödeme ile verilmesini” öngörüyor. 

Bilindiği gibi, bir çok firmada, o işyerin- 

de çalışanlara geçerli olan, işyeri emekli- 

Tik kasası vardır, Işyeri emeklilik kasası, 

yasal emeklilik kasasına (sigortasına) ek 

ve bağlantılı olarak kurulmuş bir organdir. Halen yürürlükte olan uygulama, yasal emeklilik kasasından kendi ödediği primleri geri alarak ayrılanların, genellikle işyeri emeklilik kasasındaki hakkını da öldürmektedir. Bu hak ölmeyip devam etseydi, emekli olan işçiye, yasal emeklilik aylığının dışında bir de, işyeri emeklilik kasasından ikinci bir emeklilik aylığı daha ödenecekti ki, bu da Kendisine devamlı bir gelir kaynağı olacaktı. Du- 


gerektiğini belirtmekte, 

Kesin dönüş kararı vereceklere bizim önerimiz, karar vermeden önce, yukanda sözü edilen konuları açıklığa kavuş” turun. Aksi halde kaybınız büyük olur. 
Bizlerin devlete hediye edilecek parası yoktur. Bu konuda işçi temsilciliğinden veya üyesi olduğunuz sendika şubesin- den yardım isteyiniz. 


© Amacımız kimseye dönüş primleri yasasını ballandırmak değil, tam aksine, gerçek amacını, kurnazca hazırlanmış içeriğini sergilemek- 


tedir. 


ek karlar vuran patronlardır, 


© Dönüş primleri, işsizlik sorununa çözüm değil, sorunun yabancılar üzerine yüklenmek İstenmesidir. Yerli ve yabancı bağdaşıklığını bölme 


ir, 
Burada yerli ve yabancı emekçilere düşen görev ise, bu tür oyunlara 


kanmamak, yerli-yabancı 


bugün her zamankinden daha 


bağdaşıklığını 
“kelle primlerine” taban hazırlayan işsizliğe, işyerlerinin ortadan kaldırılmasına ve sosyal haklarımıza yapılan saldırılara karşı, tam istihdam için, işyerlerimizin korunması için, barış için savaşım ver- 


mektir, 


Türkiye Postası, 29 Temmuz 1983 


2701993) navreu w ai 
(ELNUR 


AN 
RAAN 


pa 


FAD 


tE 
PNN 


ir 


Sih 


N 


NA 


< 


2d 


di 


0 


D 


Evren ile cuntanın öteki dört üyesi askeri kamplardan birinde tatil geçirirlerken dolaşmaya çıkmışlar. Gezinti sırasında fal bakan bir Çingene kadınla karşılaşmışlar. Biraz da eğlence olsun diye fallarına baktırmaya karar vermişler Durdurmuşlar kadını. 

-Söyle bakalım kadın, demişler, madem falcısın, bil bakalım öteki dünyada biz nereye gideceğiz, ne olacağız? 

Fukara Çingene'nin dünyadan haberi de yok, korkusu da. 

-Verin bakayım ellerinizi, demiş. 

General Şahinkaya uzatmışelini. Falcı bakmış bakmış: 

-Sen, demiş, çok günah işlemişin. O yüzden cehenneme gideceksin. Orada hiç durmadan kendi çevrende dönme cezasına çarptırılacaksın. Durup dinlenmeden olduğun yerde döneceksin... 

Cuntacı generalin suratı asılmış, sırasını savmış. Öteki cunta üyelerinden biri uzatmış avucunu, Falcı bakmış, bakmış, ona da aynı şeyi söylemiş. Üçüncüsü, dördüncüsü...Hepsinin falı aynen ilki gibi. Cehenneme gidecekler ve durup dinlenmeden oldukları yerde dönmeye mahkum edilecekler... 
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Saba: da iL al 


„Ak eli hi a 


Evren ile Cunta üyelerinin falı 


Sonunda Evren uzatmış elini: 

-Ece, birde benimkine bak bakalım, demiş... 

Kadın bakmış cantabaşının avucuna. 
Önce şaşırmış sonra gülümsemiş. Ötekiler merakla bakmışlar. Evren sormuş: 

-N'oldu? Benim falımda ne gördün? 

Falcı kadın gülmüş: 

-Sen, demiş, sen cennete gidiyorsun... 

Evren bir sevinmiş, bir sevinmiş, sevinçle: 

-Diline sağlık, demiş, peki orada ne yapacağım? 

Falcı omuz silkmiş: 

-Hiiç, demiş, yaz gelip sıcak bastığında vantilatör olarak görevlisin cennette... 


Evren'in hatıratından 


“Selanik gibi S harfiyle başlayan Salihli'de doğdum. İlkokula giderken yazları dayımın bostanında karga kovalardım. 
Okulda matematiğim çok iyiydi. O kadar ki onun da adı Kenan olan öğretmenimiz bana, ‘Senin adın Kenan, benim adım Kenan. Bu böyle olmuyor. Bundan sonra senin adın Mustafa Kenan olsun’ dedi. Ondan sonra ben...” 


Soldan Sağa: 

1. Toplumdaki e- 123 4 5S 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 
konomik ilişkileri 1) | inceleyen bilim 2 W dalı, 2. Bir dayanak yardımı ile büyük 3İ | ağırlıkları az güçle 4| | Kaldırmaya yarayan düzenek, kal- Š dıraç -Bir iskemle- 6 B nin kenarına eğreti 7 | oturmak, 3. Bir kiş 
sebzesi - Sürekli o- 8 
larak oturulan yer, g 
4. Eski evlerde kullanılmış, işe yara- 1) | maz eşyaların kon- 11 BI duğu yer - Gönellikle zenginlerin kullandığı bir deniz taşıtı - Bir görevden alma, işine son verme (eski dil) 5. Avuç içi - Kolun ucundaki organımız - Tel ya da bitkisel liflerden yapılan ince bir bağ aracı, 6. Sevgili ya da uçurum - Sermaye - Başkaldıran, 7. Birine bağlı olma ya da birinin sahipliğinde bulunma durumu - Yeraltı mağaralarında kireçli suların damlamasiyla oluşan bir taş türü, Anadolu'da bu tür taşlarla dolu ünlü bir mağara, 8. 
Tersi Türk Lirası'nın kisa yazılışı - Su (eski dil) - Ünlü besteci Mozart'ın ön adı - Tersi Vilayet, 9. Tersi Hakkari dolaylarında bir akarsu - Tersi Ortaçağ'ı izleyen tarihsel dönem - Tersi Bir bağlaç, 10. Derisi pijamayı andıran bir yaban eşeği türü - Ortadoğu'da bir Arap ülkesi - Yol vermez yalçın dağlar, 11. Magnezyumun simgesi - Demir gibi metalleri düzeltmeye yarayan bir el aleti - Kafiye - Müzikte bir nota, 12. Herkesin kullanımına açık mal anlamında, genellikle küçültücü anlam taşıyan bir deyim - Budalaca, sakatça. 


Yukarıdan Aşağıya: l. Kapitalizmin en yüksek aşaması, 2. Sovyetler Birliği sınırına yakın bir ilimiz - Bağlı, birinin sahipliğinde - Ankara'da otobüs, gaz, elektrik işlet» mesinin kısa yazılışı, 3. Tersi Kızılderililerin sandalı - Kimyada radon - Kimyada kurşun, 4. Tersi Kapalı yüzme havuzu - Osmanlı Imparatorluğu'nda yoksulların beslenmesine yardımcı olan bir sosyal kurum, 5. Elips ya da yumurta biçimi - Istanbul'da binicilik sporunun yapıldığı bir semt, 6. Kuzu sesi - Sadaka - Bir emir, 
7. Halk ağzında omurgaya verilen ad, 8. Temiz, tertemiz - Amerika'nın en büyük haber ajansının kısa yazılışı - Yaprakları salata olarak yenen bir bitki, 9. Dünyanın uydusu - Ege kıyılarında bulunan, ıhlamur lezzetinde bir ot, 10. Peru'nun başkenti - Salata olarak kullanılan bir ot, 11. “Ulaştır, bir başkasına duyur” anlamında bir emir - Hristiyanların “amin” deyişi - Tersi Beyaz, 12. 12 Eylül öncesindeki faşist terör örgütlerinden birinin kısa adı - Tersi Kore'de bir kent, 13. Bir bölge ya da yere zorla el koyma - Beş kıtadan en büyüğünde yaşayan, 14. Tersi Yapıştırıcı, krem kıvamında maddelerin genel adı - Bir hayvan - Tersi Bir yağış türü, 15. Haçh ordularına müslümanların verdiği ad, 16. Ilave - Bebeklerin bacak aralarında sıcak ve terden oluşan cilt bozukluğu - Firavunlar döneminde bir Mısır tanrısı 


GEÇEN SAYIDAKI BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 


SOLDAN SAGA: 1-Neyapmalı-Diri, 2-Imalat-Inmus, 3-Kitap-Kaan-Pak, 4-Alâm-Fen-Abide, 5-Rekabet-Mir, 6-Az-Natloz-Me, 7-Golantepeleri, 8-Ula-Kapadokya, 9-Aachen-Leh-Dö, 10-lar-Futa, 11-Or-Sereserpe, 12-Karamela- Aztek. 


YUKARIDAN AŞAGIYA:1-Nikaragua- Ok, 2-Emilezola-Ra, 3-Yatak-Laci, 4-Alamana-Hala, S-Pap-Banker, 6-Mi-Fettan-Se, 7-Ketlep-Sel, 8-Lian-Opal-Ra, 9-Ina-Zedefe, 10-Nnam-Lohusa, 11-Du-Bilek-Tez, 12-Ispir-Ry-Art, 13-Ad-Mind-Pe,14-Iskele-Örek 


— —- ” 


Bu sâyımızdan itibaren, çeşitli açılışlara ilişkin örnek oyunlarımızın yanında, satranç problemleri de bulacaksınız. Problemlerin cevaplarını bir sonraki sayımızda vereceğiz. - 

Hemen belirtelim ki, problem çözmek iyi satranç oynamaya doğrudan katkıda bulunmayan ayrı bir sanatur. 


Ispanyol partisini incelemeye devam ediyoruz. Bu kez, örneğimizi büyük ustalar- dan seçtik, Geçtiğimiz aylarda Linares'te yapılan turnuvayı eski dünya şampiyonu Boris Spasski kazandı. 11 büyük ustanın katıldığı bu turnuvanın en ilginç yönü, şu andaki dünya şampiyonu Karpov'un ancak 2. olabilmesiydi. Şimdi, siyahlarla oynayan Spasski'nin Timman karşısında kazandığı zaferi görelim. 


Ispanyol partisi 
Beyaz: Timman Siyah: Spasski (4.tur) 


1. e2-e4, e7-e5 2. Agl-13, Ab8-c6 3. Fbl-b5, a7-a6 4. Fb5-a4, d7-d6 I (Daha önceleri sık sık “Marschall-Gambitini (bak:geçen sayıdaki örneğimizin ilk 
8 hamlesi) oynayan Spasski, bu kez başka bir devam yolu seçiyor. Turnuvalarda, 
rakibi şaşırmak amacıyla, bilinen devam yolundan böylesi sapmalara sık rastlanır). 
5. Fad:c6, b7:c6 6. d2-d4,e5:d4 7. Vdl:d4, c6-c5 8. Vd4-d3, g7-g6 (Bu durumda, fili oyuna sokmanın en etkili yolu olan Ff8-g7 için hazırlık hamlesi. Dikkat edilirse, e7'ye gelen fil bu kadar etkili olamazdı. Oysa g7'den bütün diyagonali kontrol edecek). 9. Abi-c3, Ff8-g7 10. Fel-f4, Ag8-e7 11. 0-0-0 (Timman çok sarp bir devam yolu seçiyor. Açık olan b-hattı nedeniyle, bu tarafa rok yapmak, şaha yönelik güçlü bir saldırıya davetiye çıkarmak anlamını taşıyabilir). 11...0-0 12. Vd3- 
42 (Hollandalı büyük usta, filini h6'ya gelip fil değişimini zorlayarak, siyahın güçlü filini ortadan kaldırmayı düşünüyor. Ancak Spasski buna izin vermeyecek). 

12...K(8-e8 13. F4-h6, Fe7-h8 14. h2-h4, Ka8-b8 15. 27-23 (Timman'ın oyunu tutarlı değil. Doğru hamle 15. h4-h5 idi). 15...FeB-e6 16. Af3-g5, Vd8-c8 17. 
Ag5:e6, VeB:e6 18. Şel-bi (Beyaz b2'deki piyonu kalesiyle korumak ve böylece <3'teki atına serbestlik kazandırmak istiyor. Ama sonra göreceğimiz gibi, Şah bir tuzağa doğru gidiyor. 

18...Kb8-b7 19. Şbi-al; Ke8-b8 20. Kdi-bi, Ae7-c6 21. (2-14, Fb8-d4 22. Vd2- d3, a6-a5 23. Vd3-h3, (7-f5 24. Khi-el (Şekil 1. Beyaz pratik olarak oyun dışında kalan filini oyuna sokabilmek için zaman kaybetmek zorunda, çünkü filinin yolunu kendi piyonu tıkıyor) 24...Ac6-b4! (Olağanüstü bir hamle. Hem atı c2'ye gelerek, hem de fille c3'teki atı aldıktan sonra 42'den vezirle ikili mat tehdidi yapıyor. 
Timman'a, piyonla atı alarak a-hattını siyah kalelere açmaktan başka seçenek kalmiyor), 25. a3:b4, aS:b4 26. Ac3-a4 (a-hattıni kapamak için umutsuz bir deneme) 26...Kb7-a7 27. Vh3-b3, c5-c4 28, Vb3-a2, Kb8-a8 29. e4:f5, Ka7:a4! 30, Terk (Siyah, vezirini koruma gereği bile duymuyor. Mat edebilmek için gerekliyse, bütün aletler feda edilebilir). 


-uuau rar 


maçında siyahın sonucu belirleyen 24.hamlesinden 1. Beyaz oynar siyah oynar önceki durum 2. Beyaz oynar, mat eder 


Mustafa Kemal 
Evrentürk Il 


Hatırlayacaksınız, cuntabaşı Evren'in Alatürk'e benzemek için her şeyi yaptığını, gözlerine mavi lensler ısmarlardığını, yukarıdaki fotoğrafta .gördüğünüz gibi kılığını, kıyafetini, bakışını duruşunu Atatürk'ebenzettiğini bu köşeden anlatmıştık. 

Işte gene, günlerden bir gün Evren, üşütmüş mű ne, ishal olmuş. Tuvalete taşına taşına halsiz düşmüş. Yağcılar koşuşmuşlar: 

- Paşam demişler, şimdi Almanya'dan, Amerika'dan en ünlü doktorları çağırtıyo-TUZ... 
Halsiz düşmüş Evren gözlerini aralamiş: 

» Olmaaaz, demiş, beni Türk doktorlarına emane! ediniz... 

... 

N'apsınlar çaresiz ishal olmuş paşayı Türk doktorlarından bir kaçına “emanet” etmişler. Evren doktorları toplamış baş ucuna: 

-~ Bana bakın demiş, bu hastalık beni iflah etmez, yolcuyum ben. Aman ha, bastalığımın siroz olduğunu, sirozdan gittikimi belirtmeyi ihmal etmeyin... 

... 

Doktorlar çaresiz “başlistiine” deyip çıkmışlar. O sırada bizim cuntabaşı daha da halsiz hissetmiş kendini. Gözkapakları düştü düşecek... “Galiba gerçekten ölüyorum”, diye düşünmüş. Gözlerini hafifçe aralayıp sormuş: 

> Saat kaç? 

Başucunda dikilen Nurettin Ersin yanıtlamış: 

- Akşam oluyor paşam, demiş, aliyi çeyrek filan geçiyor... 

Evren'in başı yastığa yeniden düşerken, mırıldanmış: 

~ Teessüf ederim Ismet, böyle mi denir? 
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Kadınların yürüyüş kollarının geçtiği her kent bir bayram yerine dönüşüyor 


Dortmund-Brüksel Kadınlar 
Barış Yürüyüşü sürüyor 


6 Temmuz günü Dortmund kentinden yüzlerce kadının başattığı barış yürüyüşü, Brüksel'e doğru devam etmektedir. Aralarında bir çok Türkiyelinin de bulunduğu kadın yürüyüşçü-İer, her şehirde coşkuyla karşılanmakta, miting ve gösteriler yapıldıktan sonra uğurlanmaktalar. 


*9 Temmuz'da Recklinghausen'e varan barış savaşçıları, yüz- 3 


lerce yerli've yabancı kadın tarafindan, şehir dışında karşılanmişve belediye meydanına doğru birlikteyürümüşlerdir. Yürüyüşçüler halka bildiri dağıtarak, Krefeld Barış Çağrısı için imza 


Sesik sinan harç ak, 1282/4383 


sında JO Frenk oksik harç alırlığı aclosılergtar, 


6/3/1933 


Söz konusu metlapıı pottü hövalesi ile (candat) en kise 


toplamışlardır. m 

Düzenlenen mitingde bir konuşma yapan Recklinghausen Belediye Başkanı Erich Wolfram da “Barış savaşçıları şehrimize hoş geldiniz. Barış çağrımzı belediye olarak destekliyoruz” dedi. 

Sendikalar, kilise, sosyal demokrat ve komünistler, bilim adamları tarafından desteklenen bu yürüyüş, 6 Ağustos tarihinde Brüksel'de son bulacak. 6 Ağustos günü yürüyüşçüler, NATO Karargahı önünde bir protesto gösterisi yapacak. 


Münih halkı vam dpf 


Danimarka 
Türkiye ile 
Dayanışma 
Komitesi yeni bir kampanya başlattı 


Danimarka Türkiye Dayanışma Komitesi, Barış Derneği Davasının karar aşamasına gelmesi dolayısıy» la yeni bir kampanya başlatarak, tüm Danimarkalı barışseverleri Barış Derneği yöneticileriyle dayanışmayı yükseltmeye çağırdı. Bütün parlamenterlere, politik partilere, yığın örgütlerine, barış hareketleri- ne ve tanınmış kişilere gönderilen mektüpla Evren'e gönderilmek üzere bir protesto mektubu dağıtıldı ve bunu imzalayarak postalama-Jan istendi 

Daha kampanyanın başlamasın- dan bir hafta geçmiş olmasına rağmen, şimdiden birçok örgüt mektubu göndermiş bulunuyor. Örgütler ayrıca, Barış Davasını izlemek üzere Türkiye'ye delegasyon göndermeye karar vererek, konunun yayın organlarında işleneceğini söylediler 


Bilindiği gibi, Türkiye Barış Derneği davasında, savcı esas hakkındaki son iddianameyi okuyarak dernek yöneticilerinin 141 ve 142. 
maddelere göre cezalandırılmalarını istedi. Şu an, Türkiye Barış Derneği Genel Başkanı ve yöneticileri son savunmalarını yapmaktalar. 
Savunmaların yapılmasından sonra, mahkeme davayı karara bağlayacak. 


Yunanistan'du 
Türkiye halkı ile dayanışma etkinlikleri sürüyor 


© Mitingde bir konuşma yapan 
IGD Genel Sekreteri Alaattin 
Taş, cuntanın uygulamaları ve gençliğin mücadelesi konularında bilgi verdi 


Yunanistan'ın Korfu adasında, Yunanistan Komünist Gençlik Örgütü KNE tarafından örgütlenen Türkiye halkı ve gençliği ile dayanışma mitingi düzenlendi. Türkiye halkı ve gençliğiyle dayanışmaytanlatan birçok pankart vefilamanın yeraldığı mitingte, halk düşmanı cunta ve onun baş destekçisi ABD emperyalizmi kınanarak, Türkiye ve Yunanistan halklarının kardeşliği ve emperyalizme, cuntaya karşı birlikte savaşım kararlılığı dile getirildi. Á 

Mitingde bir konuşma yapan IGD Genel Sekreteri Alaattin Taş, cuntanın uygulamaları ve gençliğin mücadelesi konularında bilgi verdi. 

Öte yandan, 10 Temmuz tarihinde Nazmn ölümünün yirminci yıldönümünde, “Nazım'ı Anma ve Türkiye Banş Savaşçılanıyla Dayanışma Gecesi” Atina'- nın “Kolitea” semtinde yapıldı. Kolitea belediyesi, Kolitca Barış Komitesi, Yunanistan Dayanışma Komitesi ve Türkiye Barış Komitesi'nin ortak girişimi ile örgütlenen toplantıya beşyüz kişiden çok insan katıldı. 

Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Barış Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kıral, barış savaşımının önemi, Türkiye barış hareketinin bugünkü durumu ve cuntaya karşı savaşım hakkında bilgi verdi. 


6 Temmuz günü yapılan mitinge 2500 kişi katıldı 


Adam vuran polis cezalandırılmayınca 


eki amme — lr ze 
Söz konumu meltan porta havalesi ile (anlat) en kasa zenada açağıda kayıtla Barkonmivsiiws 


önemle rics ederis, 


Consultat G 


10 Rus Au 


Strasbourg konsolosluğun gönderdiği pusula 


Strasbourg Konsolosluğu işçilerden haraç alıyor 


Strasbourg'taki Türkiye Konsolosluğu, bölgede yaşayan Türkiyeli işçilere altı satırlık bir makbuz göndererek, “pasaport uzalmasından eksik para alındığı bahanesiyle”otuz Frank haraç istiyor. Istenen Franki ödemeyen işçile- 


rin pasaportları uzatılmiyor. 


Öte yandan, Strasbourg Konsolosluk görevlilerinin Türkiyeli işçileri baskı ve tehdit altında tuttukları, bazı ilericilerin pasaportlarını uzatamadıkları ve bazılarının ise pasaportlarını geri aldıkları öğrenildi. Bunun yanında, Konsolosluk yetkililerinin açıktan dernek adı vererek, “işçilerden o dernek ve kuruluşlara gitmemeleri” biçiminde direktifler verilerek işçilerin tehdit edildiği 


belirtildi. 


adresine slgosini 


z eyleme geçu 


Bundan bir süre önce, Münih'te 14 yaşında Jürgen isimli Alman çocuğunu kurşunlayarak ölümüne sebep olan polisin mahkeme tarafından cezalandırı!- maması tepkiyle karşılandı ve aralarında çok sayıda Türkiyeli emekçinin de bulunduğu protesto yürüyüşüne iki bin beşyüz dolayında kişi katıldı. 

6 Temmuz tarihinde saat 18'de Sendlinger Tor'dan başlayan yürüyüş, saat 2Ve doğru Odeonsplatz'da yapılan konuşmalarla son buldu. Yürüyüşçü ve konuşmacılar, “mahkemenin yeniden görülmesi”, “polisin mesleğinden çıkartılması” ve “polisin silahsızlandınılması” istemlerini dile getirdiler. 

Jürgen'i kurşunlayarak ölümüne neden olan polis, “şok geçirdiği gerekçesiyle ifade veremez” denerek tutuklanmadı. 
Sonra da, ölüme teşebbüs zanlısı olarak soruşturması yürütüldü ve geçtiğimiz günlerde mahkeme sonuçlandı. Mahkeme karanna göre, polis memuru alti ay gözetim altında tutulacak ve altı ay sonra görevine geri dönecek. 


Saldırganlar halen Federal Almanya Ordusunda askerlik yapıyor Neo-faşistler Hamm'da camiye saldırdı 


© Neo-faşistlerin attığı bombanın cami girişinde patlaması can kaybını önledi. Bu bombanın orduya ait olduğu saptandı. 


11 Temmuz Pazartesi günü, Marl- 
Hamm kentinde Türk İşçileri Yardımlaşma Derneği-Fatih Camiine neo-faşistler tarafından bombalı bir saldırı düzenlendi, Camide namaz kılındığı sırada, bombanın cami girişinde patlaması cân kaybını önledi. Olayı protesto eden Dernek Başkanı Arslan Kırmızı, “Biz Almanlarla çok iyi anlaşıyoruz, bütün komşularımızla ilişkilerimiz iyidir” dedi ve olayı kınayarak önlem alınmasını istedi. 

Öte yandan, olay günü birçok Federal Almanya yurttaşı olay yerine gelerek çok üzüldüklerini ve olayı kınadıklarını belirttiler. Daha sonra yakalanan saldırganların iki kişi oldukları ve Dalmenhorst'da askerlik yaptıkları öğrenildi. Yakalanan bu iki kişinin evlerinde yapılan atamada; birçok ordu malı silah ele geçirildi. Camiyeatılanbombanın da orduya alt olduğu saptandı, 


ROKETATAR MERMİLERİ BILE VAR 

Saldırganların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen patlayıcı madde, mermi ve silahların ordu malı olması dikkati çekiyordu. Neo-Nazilerin Alman ordusu içinde uzantıları olduğuna ilişkin iddialar da bu olayla bir kez daha haklılık kazandı 


Münih'teki protesto eyleminden bir görünüş 


Weinheim'da 


polis, göçmen işçilerin oturduğu bir 
Heim'ı bastı 


© Arama emri olmamasına rağmen , polis 40 dolayında yabancı işçinin pasaportunu kontrol etti. 

23 Haziran"ı 24'e bağlayan gece saat 4-5 arası, 12 polis silah ve telsizlerle donatılmış olarak Türkiyeli ve Ispanyol emekçilerinin oturduğu Freudenber Heim’ bastı. Arama emri olmamasına rağmen, 40 dolayındaki Ispanyol ve Türkiyeli işçinin pasaportları kontrol edildi. 

Öte yandan, bölgede son haftalarda yoğunlaşan yabancı düşmanlığı- na karşı, aralarında Weinheim Gençler Birliği'nin de bulunduğu 13 kuruluş bir araya gelerek, yabancı düşmanlığını kınamak ve Türkiyeli işçilerle Almanlar arasındaki dosüuk ve ilişkileri geliştirmek amacıyla çalışmalara başladılar. Bu amaçla düzenlenen futbol dostluk turnuvası- na 3 Alman ve Türkiyeli futbol takımı katıldı. 300 dolayında Alman ve Türkiyelinin izlediği turnuva tam bir dostluk havası içinde geçti. 


Ingiltere'de Türkiye ile Dayanışma- 
Komitesi Kurucu 
Kurulu toplandı 


© Türkiye Sendikal Hakkı ve Demokrasi Için Dayanışma Komitesi'nin toplantısında genel sekreterin sunduğu eylem programı görüşülerek kabul edildi 


13 Temmuz günü Ingiltere'de faaliyet 
gösteren Türkiye Sendikal Haklar ve Demokrasi İçin Dayanışma Komitesi kurucu kurulu, Londra'da Ulaşım ve Hizmet işleri Sendikası TGMU'nun salonunda toplandı. Kurucu Kurul'un Genel Başkanı Alex Kitson'un açtığı ve Noel Harris, John Bowden, Hugh Bynger, Cahit Baylav, Nafiz Bostancı, Enüs Üser, Eli Marx, Abdullah Yılmaz, DIB-FAK temsilcisi ve Türkiyeli demokratların hazır bulunduğu toplantıya Genel Sekreter Cavit Baylav yapılan çalışmalar ve tasarlanan eylem programı ile ilgili olarak bir rapor sundu. 

Sunulan eylem programının kabul edildiği toplantı, basına yapılan açıklama ile son buldu. Öte yandan, ilgili toplantıya davet edilen sendikacı Zeki Kılıç'a Federal Almanya'nın vize vermemesi kınanaraK olay protesto edildi. 


